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Voor Pasen en de Paastijd tot Pinksteren 2023. 

Gedachtendoos en opschrijfboek.

Ik zou u door het papier van dit kerkblad heen iets willen laten zien dat voor mij van onschatbare waarde is. Ik koes-
ter het als een kostbaar kleinood en heb het altijd bij me. Het is gelukkig slijtvast gebleken en ik hoop dat het nog 
jaren meegaat.
Wanneer u het zou zien, is de kans heel groot dat u zegt: "Hé, maar zo'n doosje heb ik ook!" Het is namelijk mijn 
gedachtendoos. Het heet daarom zo, omdat het alleen in mijn gedachten bestaat én omdat het voor mij heel bijzon-
dere gedachten bevat.
In die doos zitten heel concrete teksten, verhalen, uitspraken, ontmoetingen, herinneringen, maar vooral ook: ge-
dichten. Stuk voor stuk zijn het - en daar gaat het om - teksten die me geraakt hebben, ontroerden, deden glimlachen 
of die me een andere kijk op de dingen gaven.
Nu zijn er heel veel mensen met zulke doosjes of met opschrijfboekjes als bron waaruit geput wordt, als we weer 
eens in gezelschap de vraag opwerpen: "Wat zou je willen meenemen als je naar een onbewoond eiland moest?" Ik 
zie mijn doosje dan meestal uitdijen tot een boekenkist waar Hugo de Groot wel drie keer in gekund had!

Voor Pasen en de Paastijd 2023 kies ik één zo'n kleinood uit mijn gedachtendoos als 'meditatie'. Het is een ontroe-
rend gedicht van Leo Vroman: 

'Voor wie dit leest'
Gedrukte letters laat ik U hier kijken,

maar met mijn warme mond kan ik niet spreken,
mijn hete hand uit dit papier niet steken;
wat kan ik doen? Ik kan U niet bereiken.

O, als ik troosten kon, dan kon ik wenen.
Kom leg uw hand op dit papier; mijn huid;

verzacht het vreemde door de druk verstenen
van het geschreven woord, of spreek het uit.

Menige verzen heb ik al geschreven
ben menigeen een vreemdeling gebleven
en wien ik griefde weet ik niets te geven:

liefde is het enige.

Liefde is het meestal ook geweest
die mij het potlood in de hand bewoog

tot ik mij slapende voorover boog
over de woorden die Gij wakker leest.

Ik wou wel onder deze bladzij willen zijn
en door de letters heen van dit gedicht

kijken in Uw lezende gezicht
en hunkeren naar het smelten van Uw pijn.

Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken,
zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven;

en laat Uw blik hun innigste niet raken
tenzij Gij door de liefde zijt gedreven.

Lees dan als een lang verwachte brief,
en wees gerust, en vrees niet de gedachte
dat U door deze woorden werd gekust:

ik heb je lief.
					     Leo Vroman.



De tekst gaat over de schrijver van dit gedicht die, door liefde bewogen, contact zoekt met degene die het gedicht 
leest.
Zo - zo stel ik mij voor - doet ook God via al die verhalen en soms moeilijke of wonderlijke teksten die met elkaar de 
bijbel vormen, God zoekt daarin contact met ons.
Dat geloof ik trouwens heilig: dat God minstens zo veel contact zoekt met óns, als wij met God. Gerard van het Reve 
schreef daar jaren geleden dit gedicht over (alweer zo'n kleinood):

	

Dagsluiting
	 Eigenlijk geloof ik niets, 
	 en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
	 Maar soms, 
	 wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft,
	 dan denk ik dat Gij liefde zijt,
	 en eenzaam,
	 en dat,
	 in dezelfde wanhoop
	 Gij mij zoekt
	 zoals ik U.

Maar al te vaak blijkt er weer die kloof tussen God en ons. En misschien ligt dat er lang niet altijd aan dat God even 
niet thuis geeft, of langere tijd onbe¬reikbaar is. Maar misschien ligt het toch wel vaak aan ons: dat je je afsluit voor 

de vele manieren waarop God zich liefdevol naar je toewendt en je nabij wil zijn, als 
een Vader (Ps. 103:13), een Moeder (Jes. 66:11), warm-hartig, vol goedheid en trouw 
(Ex. 34:6), een naaste - midden onder u - die gij niet kent (Lied 528).
Dat is ook één van de gedachten uit mijn gedachtendoos; dat God óók eenzaam kan 
zijn. Namelijk als wíj het laten afweten. Hoe de kloof te overbruggen?  
Vroman zegt in zijn gedicht: degene die leest ziet slechts de met inkt gedrukte letters 
en niet de warme mond van de dichter; hoort ook niet zijn stem en ziet niet uit het 
papier zijn warme toegestoken hand. En helpt het als degene die leest haar of zijn 
hand op het papier legt en zich voorstelt dat het de huid is van de dichter? 
Zou wat daar geschreven staat er zachter door worden? Zodat de woorden tot een 
kus kunnen worden: "Ik heb je zo lief!"

Door deze woorden wakker gekust te worden: mens sta op je benen en kom uit. Kom uit het graf dat je omsluit 
(Lied 630). Want ik heb je zo lief. 
Of bij je naam geroepen te worden uit jouw donker in het volle licht, zoals Maria in de (graf)tuin (Joh. 20:16).
Dát is in de bijbelse geloofstaal van Israël gezegd: Pasen!
Het is dan ook niet zonder betekenis dat in het wereldwijde Jodendom (waar in deze zelfde dagen ook Pesach, Paas-
feest, wordt gevierd) op het Paasfeest het bijbelboek Hooglied wordt gelezen, lied van de liefde.

Tot slot nog een ontroerend detail in het gedicht van Vroman: de afstandelijke 
u-vorm van het gedicht is in de laatste regel verlaten; het intieme "je" klinkt nu. De kloof is 
overbrugd... als de liefde van twee kanten komt...
"Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken." Dan zal het Pinksteren zijn.

Het gedicht "Voor wie dit leest" klinkt eigenlijk als "Woord vooraf", dat op de eerste blad-
zijde van elke bijbel geschreven zou mogen worden...

ds. Dick van Arkel
interimpredikant.
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Ik mag me inmiddels enigszins 'thuis' weten in de Gere-
formeerde kerk van Geldermalsen. Na het goede welkom 
in de begeleidingscommissie volgde een heldere formu-
lering van de interimopdracht voor deze en de komende 
tijd.

Inmiddels hebben de nodige ontmoetingen en gesprek-
ken plaatsgevonden met gemeenteleden, (vertegen-
woordigers van) groepen en kerkelijke organen en kon 
ik mijzelf oriënteren op de periode waarin spanningen 
ontstonden en de losmaking van de predikant een gege-
ven werd.
Vanzelfsprekend klinken in alle gesprekken en ontmoe-
tingen dan ook de ervaringen door van deze achterlig-
gende, pijnlijke periode en de beleving van het gemeen-
tezijn nu.
De vraag die daarbij aan de orde is, is wat we als per-
soon, als groep in de gemeente of als gehele gemeente 
nu allereerst nodig hebben.
Ik hoop daarvoor binnenkort eerste aanbevelingen te 
kunnen doen aan de kerkenraad.

Een aantal mensen mocht ik deze weken ontmoeten en 
spreken. Mocht u als gemeentelid zelf behoefte hebben 
om met mij een gesprek te voeren in het kader van mijn 
interimopdracht, dan is dat vanzelfsprekend altijd moge-
lijk.
Mijn contactgegevens staan hieronder vermeld, schroom 
niet en bel, app of mail mij gerust. Van harte en graag in 
uw aandacht aanbevolen!

Ik vertrouw op uw medewerking en gebed voor heling, 
herstel en nieuwe opbouw van de Gereformeerde kerk in 
Geldermalsen.

Ds. Dick van Arkel
t. 06 26 75 00 72
e. d.vanarkel@protestantsekerk.nl

Vanuit het werk van de interimpredikant.

April	
zaterdag 1		  Palmpaasstokken maken
dinsdag 4	 	 Soep eten in de vastentijd
donderdag 6		  Viering met avondmaal
vrijdag 7		  Goede vrijdag dienst
vrijdag 7/zaterdag 8	 Paaschallenge
zaterdag 8		  Paasnacht viering
zondag 9		  Paasontbijt
zondag 9		  Paasviering met …
woensdag 12 en 26	 Tienercatechese
zondag 16		  Meet and eat
maandag 17	 	 Koffiedrinken, vrije inloop
zondag 23		  Jeugddienst
zondag 30		  Tienerkerk
	
Mei	
vrijdag 12 	 	 Sporttoernooi
zaterdag13		  Puzzels, plantjes en boeken markt
maandag 15	 	 Koffiedrinken, vrije inloop
zondag 28		  Tienerkerk

Juni	
zaterdag 3		  EO jongerendag
dinsdag 6		  Koken voor ouderen 
			   en samen eten
vrijdag 9		  Gemeentevergadering 
	 	 	 nieuwe 	stijl
maandag 19	 	 Koffiedrinken, vrije inloop
zondag 25		  Tienerkerk
	
Sluimerende plannen
	 Filmavond
	 Running Dinner

Agenda  (voorlopige versie)  
Activiteiten in de komende maanden

Elke zondag 10 uur: kerkdienst
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02-04-2023 	 Palm Pasen
Predikant	 Evelijne Swinkels-Braaksma
Organist	 Jorrit Meulenbeek
Lector		  Petra van Zandwijk
Collectes	 1.ZWO
		  2.Kinderen en Jongeren
		  3.Revitalisering

06-04-2023 	 Witte donderdag. Maaltijd van de Heer
Aanvang	 19.30 uur
Predikant	 Ds. E. Bakker uit Utrecht
Organist	 Jorrit Meulenbeek
Lector		  Nelleke van Amstel
Collecte		 1. Voedselbank
		  2. Kerk 
		  3. Revitalisering	
	
07-04-2023 	 Goede Vrijdag
Aanvang	 19.30 uur
Predikant	 Ds. B. Bregman uit Tricht
Organist	 Jorrit Meulenbeek
Lector		  Fam Cornelisse

08-04-2023 	 Stille zaterdag
Aanvang	 21.30 uur
Predikant	 Ds. P. van Veen uit Harderwijk
Organist	
Lector		  Sia Feenstra

09-04-2023 	 1e Paasdag
Predikant	 Ds. D. van Arkel uit Leusden
Organist	 Tjeerd Kiers
Mmv		  Koor Ichtus uit Vuren
Lector		  Neli van Haarlem
Collectes	 1.KiA Werelddiaconaat 				  
		  2.Jeugd
		  3.Revitalisering

16-04-2023 	
Predikant	 Ds. F.W. Ijsseldijk uit Tiel
Organist	 Tjeerd Kiers
Lector		  Fam IJlst
Collectes	 1.Diaconie					   
		  2.Kerk
		  3.Revitalisering

23-04-2023 	
Predikant	 Ds. R. Blokland uit Maarsen
Organist	
Lector		  fam. van Kranenburg
Collectes	 1.ZWO 						   
		  2.Kerk
		  3.Revitalisering
18.30 uur 	 Jeugddienst

09-04-2023 	
Predikant	 Mw. P.T.H. Kuper uit Tiel
Organist	 Jorrit Meulenbeek
Lector	 	 fam Montijn
Collectes	 1.Diaconie 					   
		  2.Kerk
		  3.Revitalisering

Kerkdiensten

Welkom!!

1e paasdag, 9 april

voorganger ds. van Arkel uit Leusden

Organist Tjeerd Kiers
m.m.v. koor Ichtus uit Vuren
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Paasontbijt zondag 9 april 
09:00 uur in de kerkzaal

Met Pasen houden we weer het traditionele Paasontbijt.
Om 09:00 uur is iedereen weer welkom om gezamenlijk aan tafel te gaan en te genieten van het paasontbijt, inclusief 
een Paasei en Paasbrood. Voor de jongsten onder ons zijn er naast allerlei lekkere belegvarianten ook kleurplaten 
beschikbaar.

Net zoals vorig jaar zullen we ontbijten in de kerkzaal 
en na het ontbijt de tafels en stoelen weer in de ori-
ginele opstelling klaarzetten voor de Paas-viering van 
10:00 uur.
Dit jaar zal het gospelkoor Ichtus tijdens de dienst 
zingen en tijdens het ontbijt zullen zij ons alvast op wat 
zachte “inzing-muziek” trakteren.

Zondag a.s. zullen we alvast inventariseren op hoeveel personen we ongeveer kunnen rekenen. Mocht je zondag niet 
in de kerk zijn, kun je je ook in de Emma-kerk-app opgeven of kun je een appje sturen aan 
Henk v. Amstel (06-13.40.50.70) of Maria IJlst (06-34.45.63.56)
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23 april om 18.30 is er weer een jeugddienst met als thema ‘True or false’. Dit thema is door jullie, na de vorige 
jeugddienst gekozen. Wees erbij dan kan je ook weer mee beslissen over het thema van de volgende jeugddienst.
Voorafgaand gaan we gezellig pannenkoeken eten in de kerk, hoe leuk is dat! Je bent van harte welkom vanaf 18.00 
uur, er is vrije inloop. Neem gerust gasten mee! 
We zullen in de dienst stilstaan bij: Welke verhalen vertel jij jezelf, en wat is Gods verhaal over jouw leven?
 
Spreker van deze jeugddienst is Jonathan Pellegrom. De band die zal spelen tijdens de jeugddienst is Amaze. Zij heb-
ben ooit meegedaan aan het voorprogramma van The Passion. 
We kijken uit naar jullie komst! 

Gebed

Heer,
geef me rust en vertrouwen
opdat ik me niet mee laat slepen
door angst en paniek.
Geef me wijsheid
opdat ik het goede doe
en het dwaze laat.
En geef me liefde
opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens
en bereid ben te helpen waar nodig.

Irene van der Meulen

Ik vind het heel fijn om van lezers een ge-
dicht of gebed te ontvangen, die hen heeft 
geraakt en die ze willen delen.

In deze Appèl staan er ook een aantal.

Ook  jouw bijdrage is van harte welkom op 
appel.gereformeerd@gmail.com

Hennie



Op woensdag 22 maart genoten een 
groep oudere gemeenteleden van 
een Indische maaltijd, bereid door 
de Kokkies. Het was gezellig, er werd 
lekker gegeten en er vonden mooie 
gesprekken plaats.
De volgende maaltijd staat gepland 
op dinsdag 27 juni. 
Om vast te noteren.

Gerda, Etty, Nelleke, Kari

God,
Ik zoek een hand
die mij vasthoudt en moed geeft,
die mij rustig maakt en beschermt.
Ik tast naar een hand
die mij leidt en voert,
die mij heelt en redt.
Ik heb een hand nodig,
die sterk is en die mij draagt,
die mij vastpakt,
mij niet meer loslaat.
Ik zou zo graag een hand hebben,
die het goed met mij voorheeft,
die zacht op mij wordt gelegd.
Ik verlang naar een hand
waaraan ik me - onvoorwaardelijk -
kan toevertrouwen,
die trouw is, die mij liefheeft.

PCOB 20 april

De PCOB  organiseert op donderdag 20 april weer een 
gezellige middag.     Caroline Zonneveld van “Schapengoed” 
geeft een lezing over het prachtige natuurproduct wol. 
Er wordt verteld over de herkomst en geschiedenis van wol 
en natuurlijk over de verwerking hiervan.
	  

U bent van  harte welkom bij de PCOB-middagen. Kom 
gerust langs op donderdag 20 april! Om de sfeer te proe-
ven, een leuke en interessante lezing te beluisteren en om 
nieuwe of bekende mensen te ontmoeten!

De PCOB bijeenkomsten vinden plaats op de 3e donderdag 
van de maand in de “De Ontmoeting” in Geldermalsen. 
Aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur.

Namens de PCOB, Jacky Bertens
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Koffie ochtend
 

MAANDAG 17 april 
10.00-11.30 uur in de vergaderzaal 

van de kerk

We hebben geen leeftijdsgrens. 
Een ieder is welkom

Kom binnen voor een goed gesprek, 
een praatje en gezelligheid

De koffie/thee staat klaar.
We zien u graag! 

Verjaardagen 

Wij wensen alle jarigen in deze 
maand een fijne verjaardag toe.
In het bijzonder noemen we hier 
de mensen van 75 jaar en ouder.

 God,
Uw hand nodigt mij uit: Kom!
Uw hand laat mij merken:
wees niet bang!
Uw hand schenkt de zekerheid:
Ik hou van je!
In Uw hand ben ik geborgen
en bewaard voor altijd.
En mocht ik toch in een afgrond 
storten
ik weet,
op de bodem van die afgrond
wacht uw hand op mij.
Uw goede, alles behoedende hand.
Aan Uw liefhebbende hand
kan niemand mij ontrukken.
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Wanneer:	 vrijdag 9 juni 2023
Wat: 		  Gemeenteavond voor jong en oud

-	 Samen eten
-	 Financiën kerk en diaconie/ZWO
-	 Presentatie door ds. van Arkel, 
	 adviesrapport interim opdracht
-	 En nog meer …

Waar:	  	 In de  kerkzaal
Tijd:	  	 vanaf 17.30 uur tot circa 20.30 uur

Hou voor het volledige programma Donkey Mobile in 
de gaten of de Appèl van mei
Dick, Jeannette en Nelleke  

Zet vast in je agenda   
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Langzaam sterft wie niet reist,
wie niet leest, wie geen muziek beluistert,
wie geen charme in zichzelf vindt.

Langzaam sterft wie zijn gevoel van eigenwaarde vernietigt, en wie zich niet laat helpen.

Langzaam sterft wie slaaf wordt der gewoonte, elke dag dezelfde wegen herhaalt,
wie niet verandert van routine,
wie zich niet eens durft kleden in een nieuwe kleur, of niet praat tegen onbekenden.

Langzaam sterft wie passie mijdt,
met haar wervelende emoties,
juist die welke de redding zijn voor de glans in de ogen, en voor harten in verval.

Langzaam sterft wie niet verandert als hij ontevreden is over werk of liefde,
wie het zekere voor het onzekere niet riskeert om een droom achterna te gaan,
wie zich niet toestaat om minstens één maal in zijn leven te vluchten van alle goede en verstandige raad.

Leef vandaag! Handel vandaag! Durf vandaag!
Laat je niet langzaam sterven,
en vergeet niet om gelukkig te zijn.

Pablo Neruda 
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Van de kerkrentmeesters

Kosters taken

Zoals in de vorige Appel beschreven willen we proberen de kosters taken met vrijwilligers in te gaan vullen. Gelukkig 
hebben al veel mensen zich gemeld, maar we hebben het nog niet helemaal rond.
Wat is nog niet helemaal gelukt ? We zijn vooral nog steeds op zoek naar mensen die af en toe wat controle-, schoon-
maak- en opruimwerkzaamheden willen doen. Dat zijn dan, meestal kort durende,  taken die op een vast tijdstip 
gedaan moeten worden; b.v. op zaterdagmiddag na de verhuur aan de Joods Messiaanse Gemeenschap . Maar ook 
taken die zo maar een keer door de week kunnen gebeuren.  Mede afhankelijk van de verhuur zijn het 3-4 momenten 
in de week.
Er hebben zich al een aantal vrijwilligers gemeld, maar er kunnen er nog een paar bij. Dan kunnen we een rooster 
maken, waarbij je niet te vaak aan de beurt bent. Want vele handen maken licht werk !
Als u mee wilt helpen, kunt u zich melden bij Rieks Cornelisse (06 10 05 10 57 ; riekscornelisse@gmail.com ) 
of Eric Max Krijnen  (06 53 38 48 57 ; Krijnen8@zonnet.nl )

Koster op zondag
Voor “koster op zondag” is er al een groep van hulp kosters die dat goed invullen. Voor de noodzakelijke werkzaam-
heden is er een ruime checklist aanwezig. Belangstellenden kunnen zich hiervoor ook melden bij Rieks of Eric Max.

Verhuur / gebruik gebouwen.
Neli van Haarlem – Blom gaat de verhuur en het gebruik van de gebouwen coördineren. 
Elk gebruik van de gebouwen moet met Neli overlegd worden, zodat ze het in een agenda kan verwerken. Dat bete-
kent dat ook “vanzelfsprekende” vergaderingen/koffie ochtenden/e.d. gemeld moeten worden.
Voor kerkelijk gebruik geldt ;
•	 Zelf koffie/thee zetten
•	 Zelf kopjes / suiker / koekjes klaarzetten
•	 Zelf kopjes in vaatwasser doen
•	 Zalen netjes achterlaten
•	 Vaatwasser uit ruimen / aanzetten indien van toepassing
Voor gebruik van de zalen door externen heeft Neli (per 1 april geïndexeerde) huurprijzen en huur overeenkomsten.
(Nieuwe) contactgegevens :
		  Telefoon	 ;	 06 3857 9253/ 0345 – 257000
		  Mail		  ;	 koster@gereformeerdekerkgeldermalsen..nl 

De privé gegevens van Neli blijven ongewijzigd. De oude gegevens van de koster kunnen niet meer gebruikt worden. 
Hennie Scheele’s privé nummers blijven ongewijzigd.

Grote schoonmaak
Voor de grote schoonmaak (eens in de zoveel maanden) gaat Wim Bertens weer de oude schoonmaakploeg nieuw 
leven in blazen. Recent is de ploeg al een keer door de kerk heen gegaan. 
Als iemand ook wel eens een keer wil helpen ;
		  Telefoon 	 ;	 0345 – 652304
		  Mail		  ;	 bertenswim@gmailmail.com

Inkoop
Jan van der Meijden gaat alle inkoop van de wekelijks te gebruiken spullen (koffie/schoonmaakmiddelen/e.d.) ver-
zorgen. Jan hanteert daarbij een voorraadsysteem op basis van normaal gebruik. Extra diensten of grote bijeenkom-
sten dus gaarne doorgeven. Jan zal in de keuken een lijst op hangen, waarop wensen of dingen die op raken, kunnen 
worden genoteerd.  Voor urgente of afwijkende zaken ;
		  Telefoon	 ;	 06 46 06 24 77
		  Mail		  ;	 jan.van.der.meijden@gmail.com 
Jan heeft met de Diaconie afspraken gemaakt over de benodigdheden voor het Heilig Avondmaal.
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zondag 12 februari 2023					   
1e collecte: 	 Kerk in Actie Noodhulp	 	  €     109,63	 	
2e collecte	 Kerk	 	 	 	  €       97,95	 	
3e collecte:	 Revitalisering	  	 	  €       63,45	 	
zondag 19 februari 2023				  
1e collecte: 	 Diaconie	 	 	  €     113,65	
2e collecte	 Jeugd	 	 	 	  €     112,85	 	
3e collecte:	 Revitalisering	 	 	  €       84,30	 	
zondag 26 februari 2023				  
1e collecte: 	 Noodhulp aardbeving Syrië	  € 1.345,08	
door ZWO verdubbeld: 	 	 	 	  € 2.690,15
2e collecte	 Kerk	 	 	 	  €     124,60	 	
3e collecte:	 Revitalisering	  	 	  €     110,65	 	
zondag 5 maart 2023					   
1e collecte: 	 Kerk in Actie Voorjaarszending	  €     151,15	
2e collecte	 Kerk	 	 	 	  €     105,25	
3e collecte:	 Revitalisering	  	 	  €       92,40	 	
woensdag 8 maart Biddag gewas en arbeid			 
collecte:	 Kerk	 	 	 	  €     110,50	
zondag 12 maart 2023					   
1e collecte: 	 KiA Binnenlands diaconaat  	  €     127,45	
2e collecte	 Kerk	  	 	 	  €       62,10	 	
3e collecte:	 Revitalisering	 	 	  €       52,70	 	
	

Collecteontvangsten	
van april

Temperatuur
Het huidige temperatuur regiem = kerkzaal tijdens dienst op 15 graden = vergaderlokaal van zaterdagmorgen tot 
maandagavond op 18 graden = overige momenten geen verwarming ; blijft het hele jaar van kracht.
Dit wordt geprogrammeerd middels een nieuw type thermostaat, die alleen door Anton Donker of Edy Scheele be-
diend kan/mag worden. Zij gebruiken daarvoor de reserverings agenda van Neli. Aan radiator knoppen mag niet 
gedraaid worden, omdat dan de programmering wordt ontregeld.

Deze alinea stond ook al in de vorige Appel, maar het is helaas nodig deze nog een keer te herhalen. Voor de duide-
lijkheid ; de kerk kent twee verwarmings eenheden ; de kerkzaal en de overige ruimten (= consistorie + vergaderlo-
kaal + gang). Als het vergaderlokaal verwarmd wordt, wordt dus ook de consistorie verwarmd. Bij vragen ;
		  Anton Donker		  ;	 06 50 80 90 06
		  Edy Scheele		  ;	 06 53 62 38 32

Samen voor de kerk van morgen!
Voor de actie Kerkbalans 2023 hebben we een bedrag van  
€ 78.530 ontvangen aan toezeggingen. Dit is € 3.376 meer dan 
we aan toezeggingen voor 2022 hadden ontvangen (€ 75.154) 
en € 561 meer dan we werkelijk voor 2022 hebben ontvangen 
aan vrijwillige bijdragen (€ 77.969).

We willen iedereen nogmaals hartelijk danken hiervoor.

Team Kerkrentmeesters



Meet & Eat
Ben jij tussen de 17 en 21 jaar?
Zin om je leeftijdsgenoten te ontmoeten? 
Hou je van lekker eten?
Kun je al koken, wil je het leren of gewoon alleen gezellig 
bijkletsen?

Dan ben je welkom bij MEET & EAT!

Op basis van het PKN jaarthema “Aan tafel”, maken we gebruik 
van een bijbels kookboek. Hierin staan hele lekkere en verrassen-
de recepten.

Meld je aan voor  12 April i.v.m. de boodschappen. We nemen je 
dan op in de MEET & EAT App groep. 

Aanmelden kan door een appje te sturen naar:
Jeannette (06-45 39 63 13) of Annelies (06-44 34 63 80)

Geen zin/tijd om te helpen met koken? 
Je mag ook om 17.30 aanschuiven voor de maaltijd. 
Ook dan horen we graag of je komt!

Zondag 16 April 2023
16.30 in De Ontmoeting

Thema: 
“Uittocht en Pesach”

16
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Notulen Kerkenraads
vergadering 6 maart 2023

Inhoudelijke zaken 

Opening 
Koos opent de vergadering met het lezen van een gedicht 
van Dietrich Bonhoeffer
Geloofsgesprek vervolg
In het maaltijdgesprek kwam onlangs de vraag naar 
voren over waar onze doelen en onze prioriteiten liggen 
als gemeente? Hoe bemensen we dit? Wat gaat er naar 
buiten uit van ons als kerk? We lijken behoorlijk intern 
gericht. Is deze constatering juist en zijn we daarmee in 
balans? 
We zien dat de diaconie de laatste jaren flink gegroeid 
is, we hebben ons als kerkgemeenschap ingezet voor 
huisvesting van de Oekrainers, voor Tante Leen, voor 
ZWO-projecten. Mensen die van buitenaf onze kerkdien-
sten bezoeken, voelen zich over het algemeen welkom. 
Wat wij in de diensten meemaken, dragen we doorde-
weeks uit op onze plaats in de wereld. Daarmee moeten 
we niet onderschatten hoe groot het bereik is vanuit 
onze gemeente. We hebben veel vrijwilligers voor veel 
klussen, waarbij het eenvoudiger is om vrijwilligers voor 
kortlopende projecten te vinden dan voor structurele 
taken. 
Belangrijk is om vast te stellen waar we als kerk van 
willen zijn. Naar buiten gericht of een veilige geloofs-
gemeenschap?  Voor beide keuzes is wat te zeggen, en 
misschien zijn er nog veel meer opties. Als dat is vast-
gesteld dan bepalen welke activiteiten/projecten horen 
bij de keuzes en hoe organiseren we dat vervolgens met 
elkaar?

Thema
Jaarrekening 2022 Diaconie/ZWO
Dick licht de jaarrekeningen toe, dit jaar een gecombi-
neerde jaarrekening van diaconie en ZWO. Per saldo 
wordt er nagenoeg quitte gedraaid. De inkomsten zijn 
meer dan in 2021. Er is een kleine buffer, dit is toerei-
kend genoeg om verplichtingen na te komen. Een extra 

fonds is ingericht voor de energiekosten, hier is nog geen 
aanspraak op gedaan. Diaconie denkt na hoe de mid-
delen uit dit fonds besteedt gaan worden in 2023. De 
kerkenraad stemt in met de jaarrekening, de kascommis-
sie kan de volgende stap zetten en op de gemeenteavond 
wordt de jaarrekening voorgelegd aan de gemeente ter 
goedkeuring.
Te verwachten acties in 2023 van de diaconie: voedsel-
pakketten tbv voedselbank, actie vakantietas, kerstlunch, 
regelen van Vrijthof diensten en kerktaxi. Verder wordt 
gekeken of er behoefte is aan avondmaalsvieringen 
thuis, dit kan georganiseerd worden maar dan moet wel 
bekend zijn welke gemeenteleden hier gebruik van willen 
maken. ZWO is een werkgroep van het team diaconie. 
Dit is een brede commissie met vertegenwoordiging uit 
hervormd en gereformeerd, zij organiseren samen de ac-
tiviteiten tbv het project. De overige inkomsten van ZWO 
worden door gereformeerde deel van ZWO bestemd 
voor doelen. 

Bestuurlijke zaken
Notulen kerkenraad  6 feb 2023: goedgekeurd.
      
 Gemeentezaken
o	 Voortgang interim predikant: 1e bijeenkomst 
met begeleidingscie is geweest. Alice Tekelenburg is 
aangesloten als teamlid. De opdracht is helder en ds 
van Arkel komt met een Plan van Aanpak waarbij hij de 
verschillende stappen zorgvuldig doorneemt. Administra-
tief is het een en ander rondom het contract met ds Van 
Arkel geregeld met mobiliteitsbureau.
o	 Kostertaken: Jan vd Meijden regelt de inkoop, 
Neli van Haarlem wordt aanspreekpunt voor verhuur etc. 
Schoonmaak is nog niet rond en zaterdagse taken zijn 
ook nog niet opgevuld. 
o	 Eredienst en Liturgie: 
Ds Fonteyn is per 1 1 2024 niet meer verbonden aan de 
gemeente Tricht. 
Cie. Orgel en piano: de piano wordt besteld, de ombouw 

Aanwezig: 
Koos Groenendaal, Anton Donker, 
Eric Max Krijnen, Willy Blom, Wim Willeboer, 
Dick van Kranenburg
Afwezig: Nelleke van Amstel, Jeannette Wiggelinkhuijsen, 
ds.Leendert Jan van Lingen
Gasten: Pieter de Jong (thema)
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naar elektronisch orgel wordt verder onderzocht en 
eveneens de vervanging van de speeltafel. 
Enquête naar behoefte biddag/dankdag/oudejaars-
avond: de meerderheid is voor vieren van  bid-/ dankdag 
op de zondag er voor of er na. Oudejaarsdienst kan ook 
verplaatst naar de zondag. Er komt een advies naar de 
kerkenraad. Er is veel gereageerd.
Paasdiensten: er komt een boekje voor de diensten in de 
paascyclus waarbij elke voorganger in overleg met elkaar,  
de invulling op zijn eigen manier doet. 
Er wordt gezocht naar verbinding tussen jeugddienst 
en Team EenL, Koos gaat vragen wie binnen dit team de 
verbinding wil maken. 
o	 Team Kerkrentmeesters:
Opbrengst Kerkbalans  is € 78.500,- , begroot was	

 € 75.000,- Dit wordt gemeld aan de gemeente tijdens de 
zondagse mededelingen.
Verhuurtarieven 2023 zijn vastgesteld. Er geldt een ener-
gietoeslag van 1 okt tot 1 april.

Rondvraag
31 maart opening Tante Leen.
Denktank gebouwen: de vergaderfrequentie van deze 
denktank is laag en daardoor komt de denktank niet 
bepaald slagvaardig over.

Sluiting
Wim sluit de vergadering met het uitspreken van een 
gebed.

Van de scriba 
 

De laatste maanden is de app ChatGTP veelvuldig in het nieuws. Wat is het? Kort gezegd een app die 
dmv kunstmatige intelligentie teksten kan schrijven. Hiervoor voer je een aantal zoektermen in en op 
basis van algoritmes, schrijft de app teksten voor je. Handig maar ook een uitdaging en/of 
bedreiging. Computers die teksten gaan schrijven voor ons. 

Ik heb een experimentje gedaan voor de motivatie om scriba te worden. Dit is het resultaat: 

Er zijn verschillende redenen waarom iemand het ambt van scriba op zich zou kunnen 
nemen: 

1. Dienstbaarheid: De rol van scriba is een dienende rol waarbij men kan 
bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap en de kerk. Het kan een manier 
zijn om te dienen en bij te dragen aan het werk van de kerk. 

2. Organisatorische vaardigheden: Het ambt van scriba vereist organisatorische 
vaardigheden, zoals het bijhouden van de administratie van de kerk, het 
organiseren van vergaderingen en het coördineren van verschillende 
activiteiten. Als iemand deze vaardigheden bezit en graag gebruikt, kan het 
een goede match zijn. 

3. Interesse in de kerk: Mensen die betrokken zijn bij de kerk en interesse hebben 
in de activiteiten en het beleid van de kerk, kunnen het ambt van scriba 
overwegen. Als scriba speel je een belangrijke rol bij het vormgeven van het 
beleid en het organiseren van activiteiten. 

4. Spirituele groei: Het ambt van scriba kan ook een manier zijn om spiritueel te 
groeien en te leren. Het kan helpen om meer betrokken te raken bij de kerk en 
om een dieper begrip te krijgen van de Bijbel en het geloof. 

5. Persoonlijke ontwikkeling: Het ambt van scriba kan ook een manier zijn om 
persoonlijk te groeien en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, zoals 
leiderschapsvaardigheden en communicatieve vaardigheden. 

Kortom, het ambt van scriba kan een kans zijn om dienstbaar te zijn, organisatorische 
vaardigheden te gebruiken, betrokken te raken bij de kerk, spiritueel en persoonlijk te 
groeien, en bij te dragen aan het welzijn van de kerkelijke gemeenschap. 

 

Nou, zeg het maar. Zit de robot er ver naast? 

Wie weet kan de volgende scriba een paar zoektermen invoeren voor mededelingen, notities etc. Dat 
lijkt tijdbesparend.  

En zouden voorgangers deze ChatGPT ook al ontdekt hebben? Dat is de grote vraag…. 

 

Willy Blom-van ‘t Land 



Collecten
Zondag 9 april - Collecte Kerk in Actie- Werelddiaconaat

Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen 
blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig 
geld en weinig actieve kerkleden. Via part-
nerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie 
kerkelijke gemeenten met training, advies en 
financiën bij het opzetten van lokale diacona-
le initiatieven.
In vijf dorpen in de regio Edinet worden 
kinderen en jongeren getraind om steun te 
geven en op te komen voor eenzame en zieke 
ouderen in hun dorp. Dat heeft een hele 
positieve uitwerking op zowel de jongeren als 
de ouderen. De jongeren zien wat ze kunnen 
betekenen voor anderen en krijgen hierdoor 
meer gevoel van eigenwaarde. Ze krijgen een 
training en een deel van hen doet mee aan 
de summerschool. De ouderen krijgen onder-
steuning en zijn blij met de aandacht en hulp 
die er is. Tegelijkertijd bieden ze jongeren, die 
opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die 
niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.

Collecte voor de aardbeving in Syrië is verdubbeld 
De ZWO collecte van zondag 26 februari voor noodhulp voor het door de aardbeving getroffen Syrië 
heeft € 1.345,08 opgebracht.  
Dit bedrag is verdubbeld vanuit het ZWO noodfonds, zodat we € 2.690,15 hebben overgemaakt naar 
Kerk in Actie. 
We zijn erg blij met dit mooie bedrag, dank!

God,
In uw hand leg ik alles.

Uw hand laat mij niet meer los.
Dank U, goede, tedere hand.
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Shade
De eerste bedragen voor ons project zijn binnen.
Zowel de diaconie van de Hervormde Kerk als het Gereformeerde deel van ZWO hebben beiden € 500,00 bestemd 
voor Shade.  Dank daarvoor, dit is een mooie start.

Boekenmarkt en plantjes markt
Actie voor Shade

Wij zijn van plan op zaterdag 13 mei een boeken-, puzzel-, en plantjesmarkt 
te houden buiten, voor de Ontmoeting bij de Centrumkerk van 10.00-16.00. 
Een mooie kans om uw tuin te voorzien van nieuw groen en om alvast voor de 
vakantie boeken en puzzels aan te schaffen!
De opbrengst zal zijn voor ons nieuwe project Shade.

U kunt (complete) legpuzzels bij ons kwijt en wij hopen dat er mensen zijn die ons plantjes en 
stekjes kunnen bezorgen. Boeken hebben we genoeg in voorraad.
U kunt bellen als u plantjes en puzzels aan wilt leveren naar 
Janneke van Os, 06- 3719 8798 of naar Petra van Zandwijk, 06-4480 9034. 
Plantjes brengen kan dan op 13 mei tussen 9.30 en 10.00 uur.

Wij zijn ook op zoek naar mensen die ons die dag evt. enkele uren willen helpen bij opbouw en afbraak of achter de 
kraam bij de verkoop.

Vast dank namens ZWO
Hartelijke groet,

ZWO-werkgroep Geldermalsen,
zwo.geldermalsen@gmail.com

GK: Peter van Delden	   Email:	pgjvandelden@live.nl. voorzitter 	 Mb 06-2220 1805	
       Woudy v.d. Meijden           	 woudy.bok@gmail.com secretaris	 Mb 06-2469 5327
       Petra van Zandwijk		  pvanzandwijk@hotmail.com		  Mb 06-44809034
CK: Arendien van Putten           	 arendienvangestel@upcmail.nl      	 Mb 06-1245 6487
      Anne Lagerwerf  	   	 anne@lagerwerf.eu			   Mb 06-20838107
      Janneke van Os		  janneke.kerkenwerk@poppelenburg.nl   Mb 06-37198798
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Welzijn West Betuwe
Rijksstraatweg 64-005
4191 SG Geldermalsen
T: (0345) 57 36 88
E: info@welzijnwestbetuwe.nl
W: www.welzijnwestbetuwe.nl

GESPREKSGROEP ROUW

informatiefolder groep
Start 6 juni 2023

Heb je interesse? Voor meer
informatie of aanmelden kun je
contact opnemen met 
Pieter van der Keur, (06)4222 32 74 of
Els Verweij de Geus, (06)3946 10 79. 
Je kunt ook een berichtje sturen naar
info@welzijnwestbetuwe.nl.

 
 

Aanmelden

De bijeenkomsten vinden plaats in 
De Dorpskamer, 
Molenkampstraat 4 in Enspijk.

 

Locatie

                                             

Het verlies van een dierbare is een
ingrijpende gebeurtenis die je hele
leven overhoop kan halen. Jouw
leven staat stil, maar de
buitenwereld draait gewoon door. 

Nabestaanden hebben behoefte
om over hun verlies te praten en zo
weer greep te krijgen op hun leven.
In een gespreksgroep kun je elkaar
tot steun te zijn door naar elkaar te
luisteren en ervaringen te delen. 

Tijdens de bijeenkomsten staan we
op verschillende manieren stil bij
ieders verlies en de gevoelens die
dit met zich meebrengt. 

 

Gespreksgroep

Data

Dinsdagmiddagen 6, 13, 20 en 27 juni
 en 4, 11 en 18 juli. 

Aanvang 13.30 uur tot 15.00 uur. 
Inloop vanaf 19.15 uur.

Begeleiding

De gespreksgroep wordt
georganiseerd door Welzijn West
Betuwe en geleid door Pieter van
der Keur en Els Verweij de Geus. Een
belangrijke voorwaarde om mee te
kunnen doen is dat het verlies
minstens zes maanden geleden is. Er
is altijd een kennismakingsgesprek.
 

Deelname

Bij voldoende aanmeldingen
start er een groep.
Er kunnen maximaal 8 mensen
deelnemen, bij minimaal 4
deelnemers start de groep.
Verwacht wordt dat je alle
bijeenkomsten aanwezig bent.
Er zijn geen kosten verbonden
aan deelname.

Wat is de impact op je dagelijks
bestaan en hoe kun je ondanks het
gemis de draad weer oppakken? Er
is ruimte voor ieders verhaal en
iedere bijeenkomst heeft een
ander thema.
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Emailadressen

Scriba				    scriba.gereformeerd@gmail.com
Kerkenraad			   kerkenraad.gereformeerd@gmail.com
Diaconie			   diaconie.gereformeerd@gmail.com
ZWO				    zwo.geldermalsen@gmail.com
Penningmeester		  penningmeester.gereformeerdgdm@gmail.com
Website			   website.gereformeerd@gmail.com
Maandblad Appèl		  appel.gereformeerd@gmail.com
Kerkelijk bureau			  kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com
Koster				    koster.gereformeerd@gmail.com
Archief				    archief.gereformeerd@gmail.com

Web-sites

Kerken			   www.pkngeldermalsen.nl
Kinderen/Jongeren	 www.jongpkngeldermalsen.nl
Facebook			 
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Kerkenraad

Willy Blom			   06 1267 8273	 scriba				  
Anton Donker			   06 5080 9006	 ouderling kerkrentmeester
Koos Groenendaal		  06 2278 6746	 ouderling eredienst en liturgie
Nelleke van Amstel		  06 5389 6038	 ouderling pastoraat
Eric Max Krijnen		  06 5338 4857	 voorzitter kerkrentmeester
Dick  van Kranenburg	 	 06 5773 3113	 voorzitter diaconie
Jeannette Wiggelinkhuijsen	 06 2695 7684	 diaken
Wim Willeboer	 	 	 06 2502 0004	 voorzitter

Praeses			  Wim Willeboer		
				    Van Dam van Isseltweg 12			   0345-572633/
				    4191 KC GELDERMALSEN			   06 2502 0004				  
				    kerkenraad.gereformeerd@gmail.com

Scriba			   Willly Blom-van’t Land
				    J. van Zantenstraat 30
				    4194 RK Meteren				    06 1267 8273
				    scriba.gereformeerd@gmail.com

Kerkelijk Bureau	 Kari van Kranenburg-Visscher
				    Spijksepad 2
	 	 	 	 4197 HJ  BUURMALSEN	 	 	 	 06 2864 2762	
				    kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com

Zalen beheer		  Neli van Haarlem				    06 3857 9253/ 0345 – 257000
				    koster@gereformeerdekerkgeldermalsen..nl 		
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Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk 
College kerkrentmeesters         NL05 RABO 0321 2006 24
Diaconie 		         NL42 RABO 0321 2049 05
Werkgroep ZWO                         NL37 RABO 0321 2023 76 

Maandblad Appèl                     
NL05RABO0321 2006 24 Gereformeerde kerk Geldermalsen
onder vermelding ‘Bijdrage Appèl’     
    

Collecte

Via de Donkey mobile App van de Emmakerk

Diaconie, zwo	 via bankrekening diaconie 
NL42 RABO 0321 2049 05 	o.v.v. de bestemming

Kerk, revitalisering  	 via bankrekening kerk  
NL05 RABO 0321 2006 24 	o.v.v. datum

Collectebonnen 
kunnen besteld worden via het rekening nummer 
van de kerk: NL05 RABO 0321 2006 24           

Teams 

Diaconie 
Dick van Kranenburg	 	 06 5773 3113	 	 Voorzitter
Jeannette Wiggelinkhuijsen	 06 2695 7684
Etty van der Meijden	 	 06 5209 2964	 	 diaconaal rentmeester
Pieter de Jong			   580 846			   diaconaal rentmeester
Renate Olthof			   582 727			   diaconaal rentmeester

Pastoraat
Nelleke van Amstel          E t/m I	 06 5389 6038		  ouderling		  n.den.hartog@hetnet.nl
Jeanet Cornelisse			  06 5161 5180		  secretaris		  jeanetcornelisse@gmail.com
Sia Feenstra                       M t/m T	 06 4213 1916    		  pastoraal teamlid           	 siafeenstra@gmail.com
Marietje van Haarlem      A t/m D   	06 52850863     		  pastoraal teamlid     	 jgvanhaarlem@hotmail.com
Janine Zaal                          J t/m L     06 31692943     		  pastoraal teamlid    	 janinezaal@gmail.com
Kari van Kranenburg         V t/m Z   	06 2864 2762  		  pastoraal teamlid      	 kari.van.kranenburg@gmail.com

Kerkrentmeesters
Eric Max Krijnen	 	 	 06 5338 4857	 	 voorzitter kerkrentmeester
Anton Donker			   06 5080 9006		  ouderling kerkrentmeester
Marjan Sluiskes			   06 4702 8784		  penningmeester
Anne Verboom			   06 1242 6989
Rieks Cornelisse			   06 10051057		  secretaris

Verdieping & ontmoeting
Henk van Amstel	 	 	 06 1340 5070	 	 voorzitter
Theo Jeninga			   580 051			   jeugd
Maria IJlst			   06 3445 6356 
Eva Willeboer			   06 8120 1306
Diederik van Hattem	 	 06 2537 0942

Eredienst en liturgie
Alice Tekelenburg			  06 4854 9223			 
Gerda van Haarlem		  0344 571 736		
Jenny Montijn	 	 	 573 069
Koos Groenendaal		  06 2278 6746
Alfred IJlst			   06 2133 7797

Communicatie
Diederik van Hattem	 	 06 2537 0942
Marieke Donker			   06 5242 7578
Piet Rekker			   06 2739 9549 					     piet.rekker@gmail.com
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april	 		
			   za 1	 Numeri 27:12-23	 Jozua wordt leider
Palmzondag	 	 zo 2	 Matteüs 21:1-9	 	 Je koning komt eraan
	 	 	 ma 3	 Matteüs 21:10-17	 Jezus in de tempel
			   di 4	 Psalm 120		  Bevrijd mijn ziel
	 	 	 wo 5	 Matteüs 26:1-16	 Gezalfd met olie
Witte Donderdag	 do 6	 Matteüs 26:17-75	 Uitgeleverd en verloochend
Goede Vrijdag	 	 vr 7	 Matteüs 27:1-56	 Beschuldigd en gekruisigd
	 	 	 za 8	 Matteüs 27:57-66	 De achterblijvers
			 
Eerste Paasdag	 	 zo 9	 Matteüs 28:1-15	 Hij is niet hier
	 	 	 ma 10	 Matteüs 28:16-20	 Ga op weg
	 	 	 di 11	 Psalm 139:1-12		 U kent mij
			   wo 12	 Psalm 139:13-24	 Wonderbaarlijk gemaakt
			   do 13	 Nehemia 1:1-11		 Een nederig gebed
			   vr 14	 Nehemia 2:1-10		 Een verzoek aan de koning
			   za 15	 Nehemia 2:11-20	 Op zoek naar medestanders
			 
			   zo 16	 Nehemia 3:1-10		 Aan de slag
			   ma 17	 Nehemia 3:11-21	 Samenwerken loont
			   di 18	 Nehemia 3:22-32	 Een bont gezelschap
			   wo 19	 Nehemia 3:33–4:8	 Verdedig Gods werk
			   do 20	 Nehemia 4:9-17		 Op je hoede
			   vr 21	 Nehemia 5:1-13		 Klachten en verwijten
	 	 	 za 22	 Nehemia 5:14-19	 Onbaatzuchtig
			 
			   zo 23	 Psalm 23		  Het ontbreekt mij aan niets
			   ma 24	 Nehemia 6:1-9		  Valse voorwendselen
			   di 25	 Nehemia 6:10-19	 Bangmakerij
			   wo 26	 Nehemia 7:1-7a(-60)	 Teruggekeerde ballingen
	 	 	 do 27	 Nehemia 7:61-72a	 Tijd om te vestigen
			   vr 28	 Nehemia 7:72b–8:12	 Voorlezing van de wet
	 	 	 za 29	 Nehemia 8:13-18	 Loofhuttenfeest
			 
			   zo 30	 Nehemia 9:1-8		  Boetedoening
 

Bijbelleesrooster


