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Het kan warmer of kouder aanvoelen dan de thermome-
ter aangeeft. Aan de hand van een artikel uit de krant wil 
ik wat proberen te zeggen over de gevoelstemperatuur in 
de samenleving. En aan de hand van de mooie gelijkenis 
over de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37) een 
manier om er mee om te gaan.

Ik las een sprekend artikel in het Nederlands Dagblad, 
een christelijke krant die ik digitaal lees naast Trouw. 
Daarin komt een collega aan het woord die een tijd lang 
legerpredikant is geweest. En hij schrok van de leegte die 
hij tegen kwam. 
Doordat hij buiten de veilige bubble van een christelijke 
gemeente of parochie werkte is hij gaan nadenken over 
de waarde van de kerk en de verhalen die daarin klinken. 
Die waarde vindt hij groot.
Het zijn voor hem essentiële vormende en beschavende 
verhalen. En hij vreest dat wij zonder die verhalen terug 
gaan vallen in de tribale, stammenmentaliteit van wij 
tegen zij. 
Hij gelooft er niks van dat de mensenrechten verankerd 
zijn in de wetgeving. En ook niet dat diaconaat en chari-
tas overgenomen zijn door de verzorgingsstaat. 
Hij zegt: als je solidariteit niet meer aanleert, en recht-
vaardigheid en barmhartigheid, en mensen daarin vormt, 
dan sijpelt dat weg uit de samenleving.  Als er geen 
gemeenschap is waarin geduld en matigheid en mildheid 
geoefend worden dan verdampen die begrippen.

Ik dacht dat is nogal radicaal. Alsof mensen zonder 
christelijk geloof niet tot die mooie waarden in staat zijn. 
Alsof gelovige christenen niet ook ooit (nog?) een stam-
menstrijd hebben gevoerd, die begon met kluiten gooien 
naar die lui van die andere kerk. De andersdenkenden. 
En die eindigde met brandstapels en moord.
Maar goed, ik ben graag bereid te luisteren naar deze 
collega die in de frontlinies werkte van de secularisatie. 
In mijn hoofd klinkt hierbij dat zinnetje uit Matteüs 24: 
12 en 13 waarin Jezus spreekt over de eindtoestand in de 
wereld voordat de nieuwe wereld komt: “En doordat de 
wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 
Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.”
En dan denk ik, is het al zover? Je moet al haast een 
profeet zijn om je eigen tijd goed te kunnen duiden. De 
gevoelstemperatuur. Ik las dat er een epidemie van angst 
en depressie is in de westerse landen onder jonge meis-
jes. Wat voelen zij?

Het heeft geen zin om elkaar de put in te praten of angst 
aan te jagen. Maar het heeft ook geen zin om de ogen 
te sluiten. Zijn er tekenen dat de samenleving aan het 
verharden is? Of is er niks nieuws onder de zon?

Die prachtige gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan 
wijst ons de weg naar eeuwig leven en, zo kun je zeggen, 
ook naar leven dat hier en nu bestendig is. Wat moeten 
we doen? God liefhebben met alles wat in ons is, dus: 
blijven geloven in die dragende Kracht onder alles. En 
dat is de basis voor dat tweede: je naaste liefhebben als 
jezelf. Wat de temperatuur ook is. 

De clou van de gelijkenis is de omkering van een vraag. 
Een joodse wetgeleerde vraagt aan Jezus: wie is mijn 
naaste, dus wie moet ik lief hebben naast God? Waar 
moet die dus aan voldoen? Familie, vrienden, geloofsge-
noten, landgenoten? Maar Jezus vraagt aan het slot van 
de gelijkenis: Wie is de naaste geworden van het slacht-
offer van de rovers? 

Een naaste blijkt iedereen voor wie ik/ jij een naaste 
kunt worden. En dan zijn er in principe geen grenzen. 
Dan gaat het om de mens die toevallig of misschien niet 
toevallig op je weg komt. 

Hier krijgt een Samaritaan medelijden met het slachtof-
fer. En Samaritanen werden nu bepaald niet beschouwd 
als naasten door de joodse gelovigen, en andersom. Dat 
heeft oude wortels, waar ik nu niet nader op in hoef te 
gaan. Zo zijn er zoveel tegenstellingen in de wereld.
Voor wie kan ik een naaste worden? En als die op mijn 
weg komt help ik dan? Met aandacht, tijd en geld? En 
kan ik dat? Ben ik wel hulp-vaardig? Weet ik wat ik moet 
doen? Moet je dat aanleren?

Jezus houdt ons kerkgangers deze schurende vraag 
voor. Lang leve de kerk waarin dat gehoord wordt! Het 
doorbreekt dat wij en zij. Het gaat voorbij aan vijand en 
complot denken. Het vormt al eeuwen gelovige mensen. 
Zal het blijven klinken? 

Ik weet niet of ik zonder deze constante zondagse oproep 
en zonder groep waarin dit gedeeld wordt zou blijven 
vasthouden aan de liefde. Zou blijven geloven. Me zou 
laten gezeggen. Ik vrees van niet. 
 
Tot slot even concreet: wij komen 
niet elke dag een kapotgeslagen, 
beroofd mens tegen op straat. 
Daarom een behapbare vraag 
die ik las op een theezakje van 
Pickwick: Waar kan jij een ander 
goed bij helpen? 

Ds. Ronald Blokland

Meditatie
Gevoelstemperatuur
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4-2-2024	
Predikant	  Ds. L.J van Lingen uit Beusichem
Orgel		  Piet van der Steen
Lector		  Fam. IJlst
Collectes	 1. KiA Werelddiaconaat
		  2. Kerk		
		  3. Revitalisering

11-2-2024
Predikant	 MW. T. van Ooijen –van Bruksvoort
		  uit Asperen
Lector		  Fam. Van Kranenburg
mmv		  Koor Romans Twelve
Collectes	 1. KiA Noodhulp
		  2. Kerk		
		  3. Revitalisering

18-2-2024	
Predikant	 Ds. E. Bakker uit Utrecht
Orgel		  Jorrit Meulenbeek
Lector		  Fam. Montijn
Collectes	 1. Diaconaat
		  2. Kerk		
		  3 .Revitalisering
Na de dienst gesprek over  Waarderende gemeenteop-
bouw, zie blz 10

25-2-2024	
Predikant	 Ds. Regine Achterhuis uit Ottoland
Orgel		  Jorrit Meulenbeek
Lector		  Fam Postma
Collectes	 1. ZWO		
		  2. Jeugd	
		  3 .Revitalisering

Kerkdiensten

Zondag 11 februari is er een bijzondere dienst. 

Spreker Tineke van Ooijen 
mmv Jongerenkoor Romanse Twelve 
uit Katwijk 

In de dienst zal het gaan over hoe belangrijk het is 
om (juist nu) te investeren in je relatie met God. Het 
thema van deze dienst zal zijn: 'God zoeken...de in-

vestering waard?’ Tijdens de dienst mogen we horen 
over Zijn liefdevolle genade en dat we ons geborgen 
mogen weten bij God.  Op God gericht, zullen we 
gezamenlijk verkennen hoe we deze relatie kunnen 
verdiepen en versterken. 
Wat vraagt het van ons, in ons hectische leven.

Het wordt een dienst waarbij kinderen, jongeren en 
gemeenteleden invulling zullen geven aan de dienst. 
Wilt u/jij ook mee werken aan deze dienst? Graag! 
Laat dit dan even weten aan Cathelijne.  
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Nieuwjaarsboodschap van de kerkenraad 2024

Beste mensen, reisgenoten,

Als we vroeger spelletjes speelden, en als je dan (weer) niet gewonnen had, zeiden ze: ‘ongelukkig in het spel, ge-
lukkig in de liefde’. Niet gewonnen, maar wel gelukkig in de liefde … Onze kerk heeft ook niet gewonnen, we hadden 
geen postcode loten. Maar ook hier geldt denk ik: ‘niet gewonnen, wel gelukkig in de liefde’. Geloof, hoop en liefde, 
maar de meeste is de liefde, zei Paulus. Díe liefde!

De kerk heeft niet gewonnen, maar wat heeft ze dan wel?
	 Onderlinge verbondenheid
	 Brede geloofsbeleving (iedereen is welkom)
	 Musicals
	 Thuis gevoel
	 Iedereen doet iets
	 Qua dienst is hier van alles mogelijk
	 We bestaan nog
	 Niemand uitgesloten
	 Sociale saamhorigheid, warmte

Dit zijn zo wat van de opmerkingen die tijdens de gesprekken in de afgelopen tijd zijn gemaakt – op gele stickers zijn 
opgeschreven – als het ging over de vraag wat je in het ‘nu’ bindt aan onze kerk. We zijn als gemeente in een soort 
‘gezamenlijke trektocht’ op zoek gegaan naar antwoorden op vragen als ‘wie zijn wij’, ‘waar willen we heen, waar 
dromen we van’ en ‘wat voor predikant past daarbij’.  Het is aardig goed gelukt om vanuit de breedte van de hele 
gemeente mensen daarin te betrekken, van jong tot oud. De resultaten zijn achterin de kerk te zien. Op dit moment 
worden deze resultaten – in totaal meer dan vierhonderd opmerkingen - door een klein groepje vrijwilligers samen 
met ds. Ronald Blokland geanalyseerd en geëvalueerd om daar de belangrijkste lijnen uit te halen voor de volgende 
punten:
-	 Wat is het DNA van onze gemeente? 
-	 Wat voor predikant zoeken we? 
-	 Welke nieuwe activiteiten gaan we starten, of wat gaan we veranderen?
-	 En we gaan er gebruik van maken als we een nieuw beleidsplan schrijven.
Uiteraard zullen we bij al deze zaken de hele gemeente weer betrekken, dat zal dit voorjaar zijn.

Het afgelopen jaar is onze gemeente weer actief 
geweest, als vanouds, zou je kunnen zeggen. In het 
voorjaar hebben we onze interim-predikant ds. Dick 
van Arkel gehad, die met veel mensen gesproken 
heeft. Zijn conclusie was dat de rust in de gemeente 
is weergekeerd en dat we nu zonder meer vooruit 
kunnen kijken. Hij adviseerde ons stappen te gaan 
maken in de vorm van een gezamenlijke trektocht, 
zoals we dat nu ook doen. Verder had hij tips over 
de communicatie binnen de kerkenraad en met de 
gemeente, en daar werken we nu ook aan. Onze 
consulent, ds. Leendert Jan van Lingen ondersteunt 
ons daarbij. 

De onderlinge verbondenheid, die we sowieso elke 
week ervaren tijdens en vooral ook na de dienst, 
is bij verschillende gelegenheden extra voelbaar 
geweest, zoals bij het Paasontbijt, de jaarvergade-
ring in juni en de startzaterdag in september, en 
daarnaast ook heel sterk bij ziekte en afscheid van 
gemeenteleden. Die onderlinge verbondenheid zit 
heel duidelijk in het DNA van onze gemeente en 
maakt ons sterk. 

Wat ook in ons DNA zit is dat we ‘doeners’ zijn. De 
kerkrentmeesters samen met het klusteam zijn het 
afgelopen jaar druk geweest met o.a. het opknappen 
van de pastorie, de kosterswoning en de consistorie. 
De verhuur van onze gebouwen zorgt nu voor een 
belangrijk deel van onze inkomsten. Het reguliere 
kosterswerk is opgedeeld in min of meer hapklare 
brokken en is verdeeld onder vele vrijwilligers. De 
tuin wordt al jaren lang verzorgd door enkele stille 
krachten uit onze gemeente. Eén van hen, Frans Hol, 
heeft onlangs dit deel van zijn carrière beëindigd. 
We zijn hem dankbaar voor zijn inzet gedurende 
heel veel jaren. We zijn nog wel op zoek naar een 
opvolger!

Financieel staan we er goed voor, en dat zal naar 
verwachting in 2024 ook zo blijven. We rekenen dan 
wel op een goed resultaat van de actie Kerkbalans 
deze maand. Er zal dit jaar het een en ander aan on-
derhoud en vervanging gedaan worden. Daar waar 
mogelijk zullen zaken mede door vrijwilligers uitge-
voerd worden. Let dus op de oproepen daarvoor!
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Het team V&O heeft als vanouds weer heel wat ac-
tiviteiten georganiseerd: soep eten in de vastentijd, 
kerk-en-werk, Paasontbijt, volleybaltoernooi, het 
startweekend en ze hebben ook een World Servants 
groep weten te mobiliseren, met zes jongeren. In 
het nieuwe jaar zullen we die blijven ondersteunen. 
Verder wordt in het kader van ‘Verdieping’ een serie 
avonden voorbereid over het thema ‘Vernieuwing 
van de kerk’ (en dan hebben we het niet over het 
gebouw …). Er zit weer een sportdag in de planning 
en op 7 juli is er een gezamenlijke, oecumenische 
openluchtdienst in het Lingepark.

In het pastoraat zijn uiteraard de persoonlijke 
contacten van groot belang. Het omzien naar elkaar 
is in onze gemeenschap min of meer ingebakken. 
Verder is er ook steeds duidelijk belangstelling voor 
de koffie-ochtenden en de gezamenlijke maaltijden. 
Dat schema wordt mogelijk nog wat uitgebreid. Ds. 
Ronald Blokland heeft veel bezoekwerk gedaan en 
heeft ook de huiskamergesprekken geleid, en hij 
geeft nu sturing aan de uitwerking daarvan. Op 1 
mei van dit jaar moet hij zijn werk in onze gemeente 
beëindigen omdat hij zich dan weer full time in zijn 
eigen gemeente zal moeten inzetten. Het pastoraal 
team zal op zoek gaan naar een opvolger.

In de kerkdiensten hebben we een grote variëteit in 
voorgangers gehad, en ook voor dit nieuwe jaar is 
het weer gelukt om voor alle diensten een voorgan-
ger in te plannen. De grote diversiteit in voorgangers 
wordt door velen als positief ervaren.

De diaconie heeft voor het eerst sinds jaren georga-
niseerd dat het avondmaal ook thuis mee gevierd 
kan worden. Als u niet meer naar de kerk kunt 
komen en ook graag thuis het avondmaal mee wil 
vieren, laat het ons weten! Naast de attenties en 
bezoeken kunnen we ook hierdoor ons samenzijn 
versterken. We staan ook even stil bij het wegvallen 
van Pieter de Jong die teamlid van de diaconie was. 
We missen hem, maar we zijn dankbaar voor alles 
wat hij voor de diaconie en de kerk heeft betekend. 

De diaconie start vandaag met het inzamelen van 
houdbaar voedsel voor de voedselbank. U hebt dat 
op de beamer en in de kerk-app kunnen zien; vol-
gende week hoort u daar nog meer over.

In dit nieuwe jaar zullen we gezamenlijk stappen 
naar de toekomst zetten. Vóór de zomer willen we 
nieuwe activiteiten bepalen en starten en ook willen 
we dan het beroepingswerk voorbereid hebben. 
Daar zitten nog duidelijke keuzes in die we samen 
moeten maken, natuurlijk over het profiel en de 

taken, maar ook over de omvang van de vacature. 
Welk percentage van voltijd is passend voor onze 
gemeente, zowel qua taakbelasting als financieel? 
Bij het beroepingswerk heeft onze consulent een 
belangrijke ondersteuningsrol.

En nu het over vacatures gaat: dit nieuwe jaar is ook 
een jaar van nieuwe mogelijkheden. Voor Jeannette 
Wiggelinkhuizen eindigt dit jaar haar ambtstermijn 
en zij zal dan plaats maken voor een nieuwe diaken. 
Er zijn nog meer mogelijkheden voor nieuwe vrijwil-
ligers, want mijn eigen ambtstermijn als voorzitter 
eindigt in september, en dan stop ik ook echt. En er 
is een belangrijke vacature die al jaren niet is inge-
vuld, maar die we heel erg missen: die van jeugdou-
derling. Er zijn veel vrijwilligers actief in het jeugd-
werk, maar in de kerkenraad missen we iemand die 
de volle aandacht aan het jeugdwerk kan geven. 
Laatst in de kerkenraad kwam ter sprake dat we 
bepaalde mensen missen, maar toen werd terecht 
genoemd dat we vooral de jongeren missen. Ook 
van anderen hoor ik vaak dat dat ze veel jongeren 
missen. Ik weet dat het best een lastige opgave is, 
maar het begint simpelweg met aandacht. En als je 
opziet tegen de omvang: probeer een medestander 
te vinden, want je kan zo’n functie ook als duobaan 
invullen…

We kijken vooruit, naar dit nieuwe jaar. In de ge-
sprekken in november hebben velen aangegeven 
wat hun toekomstdroom is voor onze kerk. Uit 
vrijwel alle opmerkingen spreekt vertrouwen en 
hoop. Zoals gezegd zullen we in de komende weken 
deze dromen inventariseren en categoriseren, zodat 
ze omgezet worden in concrete acties, waar we aan 
kunnen werken. Overigens: wat ds. Blokland is opge-
vallen in de gesprekken is dat we wel een actieve ge-
meente zijn, maar dat op het gebied van ‘verdieping’ 
niet spontaan activiteiten plaatsvinden. Die consta-
tering vergt dus onze aandacht en ik kan zeggen dat 
er inmiddels ook al iets beweegt op dat gebied. 

In geloof hebben we ook in het afgelopen jaar steeds 
lief en leed met elkaar gedeeld. In dat geloof gaan 
wij ook dit nieuwe jaar in, wij samen, en we blij-
ven geloven dat wij een roeping en een boodschap 
hebben voor elkaar en voor de wereld. En we blijven 
geloven en vertrouwen dat God ons de kracht en 
de spirit geeft, zijn Geest, om in Zijn naam er te zijn, 
voor elkaar en voor de wereld om ons heen. 

Namens de hele kerkenraad wens ik u en jullie alle-
maal een liefdevol, gezond en gelukkig nieuw jaar 
toe. 
Veel heil en zegen voor 2024.
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Koffie ochtend
 
MAANDAG 19 februari 2024

10.00-11.30 uur 
in de vergaderzaal van de kerk

We hebben geen leeftijdsgrens. 
Een ieder is welkom

Kom binnen voor een goed gesprek, 
een praatje en gezelligheid

De koffie/thee staat klaar.
We zien u graag! 

Op (as-)woensdag 14 februari begint de 40-dagentijd. Een tijd van bezinning en sober leven tot het feest van Pasen. 
We willen de traditie van het soep-eten in deze tijd voortzetten. 

Het doel daarvan: 
1.	 door iedere week een sobere maaltijd te gebruiken, kun je je bewust worden van de rijkdom die we hebben; 
2. 	 door met elkaar te eten kunnen we een stukje gemeenschap met elkaar ervaren; 
3. 	 door het uitgespaarde geld te geven aan een goed doel, delen we ook iets van onze rijkdom met anderen die 	
	 het minder goed hebben. 

Vanaf dinsdag 20 februari, iedere dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur, is iedereen welkom! We zien jullie graag in 
het vergaderlokaal van de Gereformeerde Kerk. Neem uw eigen soepkom en lepel mee. Er wordt voor soep en brood 
gezorgd.

Petra van Zandwijk 

P.S.: Zoals jullie zien, staat er maar één naam. Het zou fijn zijn wanneer er iemand wil helpen bij de organisatie. Dit 
vraagt niet heel veel tijd. 

SOEP-ETEN-IN-DE-VEERTIG-DAGEN-TIJD
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De trektocht gaat verder …
In november 2023 zijn we gestart met het proces van de Waarderende Gemeente Opbouw (WGO) en  hebben veel 
kerkleden in verschillende bijeenkomsten meegedaan aan het dromen over de toekomst van onze kerk. De grote 
hoeveelheid opmerkingen (gedachten, dromen, wensen, voorstellen) zijn verzameld,  gerubriceerd en geëvalueerd. 

Al  deze opmerkingen worden door een klein groepje samengevat in drie dingen: 
-	 een profielschets van onze kerkelijke gemeente 
-	 een profielschets voor de predikant die we gaan zoeken en
-	 een beleidsplan voor de jaren 2024-2028

Voor elk van deze schetsen en het beleidsplan wordt nu een aanzet gemaakt die wij graag met de hele gemeente 
scherp willen stellen, want deze trektocht maken we samen! 

Na de dienst van zondag 18 februari willen we deze plannen graag samen bespreken.

In de week voorafgaand aan 18 februari zullen we de drie concept-stukken verspreiden via de app en/of de mail, 
zodat ieder zich op het gesprek kan voorbereiden. 

Met wat op 18 februari wordt ingebracht wordt van de drie stukken een concept versie gemaakt; deze zullen in de 
vergadering van 8 april 2024 aan  de kerkenraad ter goedkeuring worden aangeboden. 

Het voorstel is  om vóór de zomervakantie een beroepingscommissie te hebben, die direct na de zomer van start kan. 
Het volledig overzicht van de gemaakte opmerkingen – over ‘vroeger’, ‘nu’, en ‘toekomst’ – hangt achterin de kerk.  
De uitwerking van al deze opmerkingen kunt u toegestuurd krijgen. 
Vraag het dan even via de mail (kerkenraad.gereformeerd@gmail.com) of de app.

Loopt U/loop jij met ons mee?

Namens de WGO-groep: 
ds. Ronald Blokland
Nelleke van Amstel 
Kari van Kranenburg 
Dolf Blom 
Wim Willeboer

de 439 ingebrachte opmerkingen worden verwerkt …
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In memoriam Riet van Stam

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis. (Psalm 4 vers 3)

Op 22 december 2023 hebben wij in een dankdienst voor haar leven, afscheid genomen van  Riet van Stam-de Hoop. 
Na 89 levensjaren mocht zij terugkeren naar het Licht van haar Schepper.  Riet werd geboren op 8 december 1934 op 
een boerderij in Bergambacht en kreeg van haar ouders de doopnamen Maria Sijgje mee. Ze was de tweede van vijf 
kinderen en leerde al op zeer jonge leeftijd haar geliefde Wijnand kennen. 

Riet hield enorm van zingen en was heel muzikaal. Haar vader zorgde er dan ook voor dat er een orgel in huis kwam 
waarop ze, zonder noten te kunnen lezen, zichzelf leerde om psalmen te begeleiden. En ook haar vriend Wijnand 
leerde orgel spelen. 

Na een lange tijd van vriendschap kregen zij verkering en in 1957 trouwden zij. Riet leefde voor haar vier kinderen 
Jaap, Gerrit, Cobi en Wijnand en voor haar man Wijnand. Trots kon ze in de kerk zich omringd weten door  de liefde 
van haar gezin terwijl haar man achter het orgel de dienst begeleidde.  En toen de kleinkinderen werden geboren, 
genoot ze ook daar enorm van. Ze reisde de wereld rond om bij haar dochter Cobi te zijn die in Australië woont en bij 
haar zoon Wijnand in Amerika.  Riet kon soms wat zwaarmoedig zijn, maar ze had ook een vrolijke, enorm creatieve, 
humorvolle en geïnteresseerde kant. Ze was attent, zocht presentjes precies op maat voor wie haar lief waren.

Het overlijden van haar man in 2002 heeft haar enorm veel  verdriet gedaan. Ze is nooit helemaal over dit verdriet 
heen gekomen. Voor haar kinderen was het niet eenvoudig  om te zien dat zij de laatste 13 jaar het vaak moeilijk had. 
Op 16 december mocht zij loslaten en terugkeren naar Vader God. 

Bij haar afscheid klonken naast het orgel de tonen van trombone en trompet en lazen we uit haar huwelijksbijbel en 
lieten wij de huwelijkswoorden uit Exodus 33 klinken. 
De boodschap die Mozes kreeg kwam juist in de laatste levensfase weer zo bij haar binnen: Je mag gaan, want God 
doet het licht van Zijn gelaat over je stralen. Hij wendt zijn gezicht naar je toe en brengt je thuis. 

Christien van Harten-Dubbelman
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In memoriam Pieter de Jong
‘Ik ben zo benieuwd naar de bloementuin’

Onder een geweldige regenboog, in regen bij zonnestralen, namen wij op 25 november 2023 afscheid van Pieter Jo-
hannes de Jong. Na een leven met een hersentumor zag Pieter uit naar de bloementuin van God. Op 19 november is 
hij rustig en vol vertrouwen in de nabijheid van zijn Anne en zijn twee zussen naar het Licht gegaan. 

Pieter is geboren op 5 mei 1968 in de Finneblomstritte van het Friese Dokkum. Hij groeide op met een liefde voor het 
Friese boeren-buiten en had weet van al wat bloeit, groeit en graast.

Als oudste zoon wilde hij er tot op het laatste moment zijn voor zijn heit en mem en twee zussen. Hij was de lieve-
lingsomke van zijn neven en nichten en was dol en trots op zijn familie en de familie van Anne. Pieter hield van lieve 
en warme mensen in zijn omgeving. 

Na zijn studie ging Pieter werken bij de ABN-AMRO bank. Op 6 oktober 2000 ontmoette hij Anne en vanaf dat mo-
ment leefden zij samen in liefde. In hun huis en tuin waren familie en vrienden altijd welkom. Zij werden verwend 
met koffie, een wijntje met stokbrood, en lekker eten. Samen waren Pieter en Anne compleet. Samen ontdekten ze 
hoe mooi en goed een mens geschapen is naar het beeld van de Schepper. 

Op 28 oktober 2022 werd de liefde van Pieter en Anne voor eeuwig bezegeld met de zegen in de kerk. Dit was hele 
intense dag op een betekenisvolle datum. Dit is namelijk ook de trouwdag van Pieter zijn ouders, Anne zijn broer en 
de geboortedag van Anne zijn overleden vader. Daarna werd het leven verder gevierd met hoofdletters. In de nazo-
mer werd de behandeling van Pieter ingehaald door de hersentumor. Er waren donkere dagen en dagen van hoop. Er 
was verdriet om het moeten loslaten en er was dankbaarheid bij het zich veilig en gekoesterd weten. 

Pieter was gul en deelde zijn verwondering, zijn hoop en zijn liefde. Hij wilde dat zijn afscheid een samen beleven 
van de dankbaarheid, de liefde en de schoonheid van het Goddelijke zou zijn. Hij wilde ons allemaal wel meenemen 
naar die mooie tuin die eens in de hof van Eden was en uiteindelijk de liefdestuin van Gods grote welkom zal zijn. Zo 
gingen we allemaal een beetje mee die 25ste november en deelden wij zijn nieuwsgierigheid naar de bloementuin van 
God. We zullen hem niet vergeten en wensen Anne en alle naasten sterkte toe. 

Christien van Harten-Dubbelman
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Kort verslag Kerkenraadsvergadering 8 januari 2024

Aanwezig: Koos Groenendaal, Eric Max Krijnen, Wim Willeboer, Dick van Kranenburg, 
Jeannette Wiggelinkhuijsen, Nelleke van Amstel, Edy Scheele, Renate Olthof, 
ds Leendert Jan van Lingen

Opening
Nelleke laat ons positieve punten over elkaar opschrijven. Het briefje wordt telkens omgevouwen en aan elkaar door-
gegeven, zodat je aan het eind je eigen briefje weer terugkrijgt met allemaal positieve opmerkingen over jezelf. Een 
mooie vorm! Daarna gaat ze voor in gebed.

Moodbarometer
In de moodbarometer vertellen we aan elkaar hoe we in de vergadering zitten en of we dingen meemaken die moge-
lijk invloed kunnen hebben op ons functioneren.

Vergadercultuur
Zijn we tevreden met onze manier van vergaderen? Met de frequentie en de inhoud en de duur?
We nemen nog eens met elkaar door wat we prettig en minder prettig vinden en proberen tot een modus te komen 
die ons allemaal bevalt.
In een rondje spreken we uit wat ieders doel is met het werk dat je in de kerkenraad doet.
Een greep uit de antwoorden:
•	 Ik wil alles doen wat in mijn vermogen ligt om bij te dragen aan een prettige sfeer in de kerkenraad en mijn 	
	 taak zo goed mogelijk uit te voeren.

Bedankt
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het oprechte medeleven. Pieter en ik moch-
ten tijdens de gehele periode van ziek zijn tot en met het overlijden en de uitvaart 
zoveel warmte ervaren en ons enorm gesteund voelen.
Deze warmte heb ik persoonlijk extra bijzonder ervaren in de uitvaartweek. Ik ben 
onder de indruk van de teamspirit en daadkracht die ‘onze club’ heeft om alle zaken 
rondom de afscheidsdienst zo goed te realiseren. 
Het is voor ons allemaal zó waardevol om te zien en te weten dat wij als kerk zo 
eensgezind de krachten kunnen bundelen en er voor elkaar kunnen zijn.

Anne Verboom
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•	 We zijn allemaal een stukje van de taartpunt, ook ik ben daarvan onderdeel door mijn team te vertegen		
	 woordigen. Daarnaast wil ik nadenken over de toekomst van onze kerk en daar mijn bijdrage aan leveren.
•	 Ik wil vanuit mijn kennis en kunde bijdragen aan de opbouw van onze gemeente.
•	 Ik heb niet zulke hooggestemde doelen, ik wil op mijn manier mijn steentje bijdragen. Ik kijk met mijn pasto	
	 rale ogen en doe wat nodig is. Ik heb veel vertrouwen in de toekomst.
•	 Dit is een gemeente met veel potentie en positiviteit, daarom heb ik ook ja gezegd om actief te worden en ik 	
	 wil dat ook graag naar buiten toe uitdragen.
•	 De kerk is niet van de gemeente of van de kerkenraad, maar van Jezus. Laat ons dat goed in het achterhoofd 	
	 houden bij alles wat we doen.
•	 Ik wil graag deze gemeente dienen zodat we er voor elkaar en de wereld kunnen zijn. De kerk voelt voor 		
	 mij als een grote familie. Ik wil mij onder de zegen van God inzetten en realiseer me dat het niet alleen van 	
	 onszelf afhangt.

Frequentie, inhoud en duur van de vergaderingen
We merken dat er door alle regeldingen soms te weinig tijd is voor bezinning en eens goed doorpraten over inhou-
delijke zaken. Daarom besluiten we onze vergaderingen zo in te richten dat we de ene maand de bestuurlijke zaken 
bespreken en de andere maand een inhoudelijk onderwerp. Op deze manier proberen we ook de duur van de verga-
deringen binnen de perken te houden.

Mededelingen vanuit de teams:
-	 Eredienst en liturgie: We hebben veel moeite om het orgelrooster rond te krijgen, dat is echt een zorgpunt. 	
	 Weet je iemand die zou kunnen inspringen, laat het weten!
-	 Kerkrentmeesters: morgen vergadering kerkrentmeesters. Aanvraag Betuws symfonieorkest in april. Eerst 	
	 inventariseren wat ze willen. Dan beroep doen op vrijwilligers om te helpen, moet kunnen.
	 Arbeidsvoorwaarden kerkelijk werkers is gewijzigd.
	 Kerkbalans wordt binnenkort ingepakt.
-	 Diaconie: 21 januari Avondmaal. We inventariseren of er liefhebbers zijn voor Avondmaal thuis.
-	 Pasroraat: wel en wee in de gemeente wordt besproken.

Onderhoudsbegroting
Eric Max geeft toelichting. Offertes zijn uitgebracht, er zijn bepaalde posten waar morgen in de kerkrentmeestersver-
gadering een besluit over genomen moet worden. 
Dick zou hier graag eerst beter over praten voor we besluiten nemen. Hoe zijn de bedragen onderbouwd? Kozijnen 
consistorie moeten vervangen worden, is een offerte over uitgebracht. Evenals lekke ramen. Kunnen we hier een 
besluit over nemen dat dit doorgaat? Akkoord.
Voor de andere posten graag op korte termijn in kleiner verband een overleg over: Edy, Dick, Eric Max en Wim.

Status van het proces Waarderende Gemeente Opbouw
Achter in de kerk hangen de briefjes. Nelleke licht toe:
We zullen moeten trechteren, dwz in een 20tal punten het DNA van onze gemeente eruit filteren olv ds Blokland. 
Passen de toekomstdromen in ons DNA?
Hoe de vervolgstap richting de gemeente eruitziet, is nog niet duidelijk. Voor de zomer moet de profielschets klaar 
zijn.

Rondvraag
-	 Uitvaartdienst en kou: er kwam een klacht binnen over 22 en 24 dec. Onduidelijk waar het aan heeft gelegen 	
	 maar het was te koud. In een uitvaartdienst moet het lekker warm zijn, afhankelijk van het weer desnoods 	
	 warmer dan 18 graden. 
-	 Communicatie: allerlei verschillende communicatiemiddelen komen langs, veel versnippering. Komen we 	
	 later op terug.
-	 Nieuwe kerkenraadsleden: volgende vergadering op de agenda.
-	 Geen teamlid aanwezig? Was afgelopen zondag het geval. Renate doet oproepje in de app voor de teamle	
	 den om bij te springen als je ziet dat de ouderling van dienst alleen is.

Sluiting
We bidden gezamenlijk het Onze Vader.

PS: In december hebben we even rust genomen, vandaar geen kerkenraadsverslag van die maand.
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Op basis van het Meer Jaren Onderhouds Plan hebben 
de kerkrentmeesters het Onderhouds Plan voor 2024 op-
gesteld. Dit jaar zullen een aantal grotere zaken worden 
aangepakt, waaronder het buiten schilderwerk, vervan-
gen van het kozijn in de consistorie en het vervangen van 
“lekke” ruiten in de pastorie en de kosters woning. 

In de kerk zullen kleinere reparaties en schilderwerk 
plaats vinden. Deze werkzaamheden zullen zo veel als 
mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd worden. Ondertus-
sen wordt ook nagedacht over grotere verbouwingen en 
het daaraan verbonden kosten plaatje.  

Het tuinonderhoud baart ons zorgen. Op onze oproep in 
de Appel van December en in de Nieuwjaars toespraak 
voor een chef-hovenier hebben we helaas nog geen 
reactie mogen ontvangen. Een ieder kan zich aanmelden 
en vele handen maken licht werk. 

Om de temperatuur in de kerk en de zalen te regelen (en 
geen onnodige stookkosten te maken) wordt gebruik ge-
maakt van een zeer gevoelig systeem van thermostaten 
en de programmering daarvan. Afgesproken is dat Edy 
Scheele (of Henry de Ruiter) de instelling regelt op basis 
van de zaal-reserverings agenda van Neli van Haarlem.  
Zelf aan thermostaten gaan draaien is verboden, omdat 
dan de hele programmering in de war raakt en de kachel 
b.v. ’s nachts aan blijft staan.

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2024 is gestart

Onze gemeente doet mee aan de Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze actiepe-
riode zullen we de kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook 
in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Want ook in de toekomst 
willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor men-
sen, die verdieping en ontmoeting zoeken. 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. 
De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan.  

Deze maand ontvangt u (heeft ontvangen) daarom een brief met het verzoek 
om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! In de brief 
staat hoe u uw bijdrage kenbaar kunt maken

Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. 

Van de kerkrentmeesters.

gevraagd
chef-hovenier

meld je aan bij de kerkrentmeesters
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Collecte ontvangsten

zondag 19 november 2023		
1e collecte: 	 ZWO	 	 	 	 	 € 106,38
2e collecte	 Kerk	 	 	 	 	 € 109,45
3e collecte:	 Revitalisering	 	 	 	 € 91,85
zondag 26 november 2023		
1e collecte: 	 PKN Pastoraat	 	 	 	 € 90,50
2e collecte	 Kerk	 	 	 	 	 € 114,40
3e collecte:	 Revitalisering	 	 	 	 € 98,70
zondag 3 december 2023		
1e collecte: 	 ZWO	 	 	 	 	 € 94,13
2e collecte	 Kerk	 	 	 	 	 € 114,40
3e collecte:	 Revitalisering	 	 	 	 € 98,50
zondag 10 december 2023		
1e collecte: 	 Diaconie	 	 	 	 € 98,03
2e collecte	 Jeugd	 	 	 	 	 € 113,43
3e collecte:	 Revitalisering	 	 	 	 € 116,20
zondag 17 december 2023		
1e collecte: 	 Kerk in Aktie Binnenlands diaconaat	 € 108,38
2e collecte	 Kerk	 	 	 	 	 € 127,25
3e collecte:	 Revitalisering	 	 	 	 € 117,25
zondag 24 december 2023 		
1e collecte: 	 Diaconie	 	 	 	 € 96,33
2e collecte	 Kerk	 	 	 	 	 € 115,40
3e collecte:	 Revitalisering	 	 	 	 € 111,70
Kerstnachtdienst 24 december 2023	
Collecte:	 Diaconie	 	 	 	 € 163,13
1e Kerstdag 25 december 2023	
1e collecte: 	 Kerk in Aktie Kinderen in de knel	 € 204,81
2e collecte	 Kerk	 	 	 	 	 € 186,90
3e collecte:	 Revitalisering	 	 	 	 € 153,20
ZWO heeft naast het collectebedrag € 750 extra overgemaakt voor Kerk in Aktie Kinderen in de knel.
zondag 31 december 2023		
1e collecte: 	 Diaconie	 	 	 	 € 75,83
2e collecte	 Kerk	 	 	 	 	 € 97,10
3e collecte:	 Revitalisering	 	 	 	 € 88,50
zondag 7 januari 2024		
1e collecte: 	 ZWO	 	 	 	 	 € 61,45
2e collecte	 Kerk	 	 	 	 	 € 65,55
3e collecte:	 Revitalisering	 	 	 	 € 64,00
De Diaconie heeft een gift ontvangen van € 100 voor de Voedselbank.	
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Collecten: 
Zondag 4 februari - Collecte Kerk in Actie 

Werelddiaconaat –Bangladesh 

Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh  
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. 
Het land kampt steeds vaker met cyclonen en 
overstromingen, regen valt onregelmatiger en de 
stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van 
landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om 
te overleven.  

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te 
passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst 
en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij 
bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe 
geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze 
bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren 
dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op 
rampen. 

Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie de boeren in Bangladesh om bestand te zijn 
tegen klimaatverandering.. 

We bevelen de collecte van harte bij u aan! 

 
Actie: 

Sober voor Shade - ZWO Tijd voor Pasen actie 
De tijd voor Pasen (de 40-dagen tijd) is voor velen een tijd van bezinning, versobering en soms ook 
van vasten. De ZWO-werkgroep voert in deze tijd ook actie voor bezinning en versobering. Bezinning 
door erbij stil te staan dat wij in welvaart leven, terwijl een groot deel van de wereld geen welvaart 
kent. En versobering maken we heel concreet met onze “Sober voor Shade” actie.  

We ondersteunen met onze “ZWO Tijd voor Pasen actie”  ons project voor Shade Children 
Foundation. 
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Met vriendelijke groet,
ZWO werkgroep Geldermalsen

Wat houdt de actie in?  
 Gedurende zes weken voor Pasen ga je versoberen met je dagelijkse boodschappen.  
 Ga uit van je budget voor boodschappen per week, of als je geen budget hebt, kies dan een 

budgetbedrag dat ongeveer overeenkomt met wat je per week aan dagelijkse boodschappen 
uitgeeft.  

 Probeer vervolgens bij je inkopen te versoberen: bijvoorbeeld minder kopen, supermarkt-
merk in plaats van A-merk nemen, een dag geen vlees of vis, geen of minder alcohol, etc.  

 Kijk aan het eind van de week wat je bespaard hebt op je budget. 
 Maak die besparing over naar de ZWO-bankrekening NL 37 RABO 03212 023 76 onder 

vermelding van “Sober voor Shade”. Je kan het geld ook in de ZWO-bus bij de ingang van de 
kerk doen. 

 

De actie start op de eerste zondag in de 40-dagentijd, dat is 18 februari en eindigt op Goede Vrijdag, 
29 maart.  

 

Het is, vinden we, een echt win-win-win 
project: het is natuurlijk belangrijk voor ons 
project Shade Children Foundation, maar het 
helpt je ook bij de bezinning in de tijd voor 
Pasen én je wordt je meer bewust van je 
uitgaven aan dagelijkse boodschappen. 

Meedoen 
Doe je mee? We zouden leuk vinden als je ons even laat weten dat je meedoet! 

Centrumkerk: 
 Arendien van Putten, M 06 124 564 87 
 Janneke van Os, M 06 371 987 98 
 Anne Lagerwerf, M 06 208 381 07 

Emmakerk: 
 Woudy van der Meijden, M 06 246 953 27 
 Petra van Zandwijk, M 06 448 090 34 
 Peter van Delden, M 06 222 018 05 

Of stuur een mailtje naar zwo.geldermalsen@gmail.com 

 

Alvast voor in de agenda: 

Verdere acties 2024: 

 Zaterdag 4 mei 2024 - Plantjes- en puzzels- en plantjesmarkt  
 

U kunt alvast gave en goed uitziende boeken gaan verzamelen  
Ook mooie en complete puzzels zijn zeer welkom 
Buitenplantjes zaaien of stekken. 
 

 Vrijdag 15- en zaterdag 16 november 2024 – Muziekvoorstelling 
 “I have a dream”    
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DONDERDAG 15 FEBRUARI a.s.

Jaarvergadering waarin we de jaarrekening en het jaarverslag bespreken. 

Aansluitend is er muziek met Anke en Wim.
Een gezellige middag met een hapje en         
een drankje, accordeon muziek en zang.

                  Van harte welkom in de Ontmoeting, aanvang 14.30 uur.   
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Wintergebed

Als de wind
fel en ruw
door mijn levenshuis blaast,

als de mensen 
die mij als bladeren
beschermden en verwarmden
mij ontvallen,

als ik als de boom
kaal en alleen
in het grijze winterlandschap kom te staan –
geef mij dan een teken
van uw liefde.

Laat dan de hoop in mij groeien,
dat ik niet dor en verlaten achterblijf,
maar dat er een nieuwe zomer 
in aantocht is.

Marinus van den Berg
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De nood is groot, hulp blijft nog lange tijd nodig. 

Daarom blijft Kerk in Actie helpen, zowel in Gaza, als in Israël en op de Westbank.

Eerste noodhulp bereikt zwaar getroffen inwoners Gaza
Noodhulp Israël en Gaza Israël
18 jan 2024

Hulp bieden onder ondenkbaar zware omstandigheden. Dat doen de partners van Kerk in Actie op dit moment in 
Gaza. Het is werken tegen de klippen op. “We helpen de getroffen inwoners, ongeacht hun geloof of afkomst”, vertelt 
noodhulpcoördinator Dick Loendersloot.

Sinds de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober en de daaropvolgende oorlog van Israël met Hamas is het 
leven van de meeste Gazanen voorgoed veranderd. Er zijn inmiddels meer dan 23.000 doden te betreuren en meer 
dan 60.000 mensen zijn gewond. Bijna 90 procent van de inwoners is op de vlucht. 

Er is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. “Via het internationale 
kerkelijk netwerk en samen met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie hulp aan slachtof-
fers van het geweld”, zegt Dick Loendersloot. “Dat doen we niet alleen in Gaza, maar ook nog altijd aan inwoners van 
Israël en de Westelijke Jordaanoever die de gevolgen ervaren van de terreur van 7 oktober.”

Onvoorstelbaar groot verdriet
Omdat de grenzen van Gaza in de eerste weken na 7 oktober potdicht zaten, was hulp lange tijd bijna onmogelijk. 
Hulpgoederen kwamen de grens niet over en ook kantoren van in Gaza aanwezige hulporganisaties werden deels 
of geheel verwoest door de aanvallen. “Ook de medewerkers van onze partners ter plekke hebben het onnoemelijk 
zwaar”, vervolgt Loendersloot. “Ze moesten zelf ook vluchten en verblijven in tijdelijke onderkomens, vaak zonder 
voldoende voedsel, water, medicijnen en nauwelijks een bed om op te slapen. Velen van hen hebben vrienden, fami-
lie of collega’s verloren. Het verdriet is onvoorstelbaar groot.” 

Hulp op gang
Er is behoefte aan werkelijk alles in de Gazastrook. “Mensen hebben niets meer, en het is nergens veilig”, hoort Dick 
Loendersloot van de partners. Vrijwel direct na het losbarsten van het geweld startte Kerk in Actie een geldinzame-
lingsactie om noodhulp te kunnen verlenen via het internationale kerkelijk netwerk. 

Inmiddels kunnen partnerorganisaties meer doen voor de talloze ontheemden. Dick Loendersloot is er dankbaar 
voor. “Een van de partners heeft rond Gaza-Stad een mobiele gezondheidskliniek opgezet van waaruit een arts, ver-
pleegkundige, maatschappelijk werker en fysiotherapeut hulp bieden aan getroffen inwoners. Voor veel medewer-
kers is het lastig om er te komen, omdat er nauwelijks meer brandstof is en auto’s niet meer kunnen rijden. Maar ze 
geven niet op! Met gevaar voor eigen leven rijden zij grote afstanden op de fiets om naar de kliniek te komen en om 
mensen die ziek zijn te bezoeken.”

De klok rond werken
In het midden en zuiden van Gaza is de kliniek van het Department for Service to Palestinian Refugees (DSPR) - part-
ner van Kerk in Actie - in Rafah een van de vier gezondheidscentra die nog functioneren. In de regio rond Rafah, in 
het uiterste zuiden van Gaza, verblijven nu 1,3 miljoen mensen, terwijl er eerst 250.000 mensen woonden. De me-
dewerkers van de kliniek werken de klok rond om iedereen te helpen. “Iedere dag worden meer dan 400 patiënten 
behandeld”, vertelt Dick Loendersloot. “Maar er zijn nog veel meer mensen die zorg nodig hebben. Daarom heeft het 
personeel besloten nog meer uren per dag te gaan werken. Ze worden daarbij geïnspireerd door hoe Jezus naar men-
sen kijkt, zoals weergegeven staat in Matteüs 9, vers 36: Toen hij de menigte zag, had hij medelijden met hen, omdat 
ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.” 



Tijdelijk onderdak
In de stad Khan Younis zorgen partnerorganisaties voor voedsel, water, tijdelijk onderdak, hygiënematerialen en 
essentiële eerste levensbehoeften voor de vele tienduizenden ontheemden. “Medewerkers van partnerorganisaties 
maakten van hun eigen kantoren en huizen een tijdelijk onderkomen en schuilplaats voor ontheemden. Toen het 
daar ook niet meer veilig was, werden er in allerijl tentenkampen ingericht”, vernam Loendersloot. 

Daarnaast kregen in de afgelopen tijd meer dan 620 families een contant bedrag van 190 dollar. Daarmee kochten 
ze vooral voedsel, water en andere dagelijkse behoeften voor hun gezinnen. De komende tijd krijgen nog eens 500 
gezinnen in de Gazastrook dit geldbedrag.

Psychische hulp voor kinderen en moeders
In het zuiden van Gaza helpt DSPR moeders met jonge kinderen. Zij krijgen psychosociale hulp om te herstellen van 
trauma’s. Voor ruim 5000 kinderen zijn de laatste weken ontspannende activiteiten georganiseerd. In de komende 
tijd krijgen nog eens 4000 vrouwen en kinderen psychosociale ondersteuning. Door middel van workshops in en 
rond vluchtelingenkampen wil DSPR mensen bewustmaken van het belang van goede hygiëne om de overdracht van 
besmettelijke ziekten te verminderen. Deelnemers krijgen een hygiënepakket met o.a. zeep, shampoo en maandver-
band. 

Droppen van voedsel
De ongeveer 800 kerkleden van de kleine christelijke gemeenschap in Gaza zoeken nog altijd hun toevlucht in de 
twee kerken die Gaza telt. In samenwerking met DSPR Jordanië werden voedselpakketten vanuit de lucht gedropt, 
zodat de ontheemden in de kerk toch te eten hebben.
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Emailadressen

Scriba				    scriba@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Kerkenraad			   kerkenraad.gereformeerd@gmail.com
Diaconie			   diaconie.gereformeerd@gmail.com
ZWO				    zwo.geldermalsen@gmail.com
Penningmeester		  penningmeester.gereformeerdgdm@gmail.com
Website			   website.gereformeerd@gmail.com
Maandblad Appèl		  appel.gereformeerd@gmail.com
Kerkelijk bureau			  kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com
Kosterszaken			   krijnen8@zonnet.nl 
Verhuur zalen 			   koster@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Archief				    archief.gereformeerd@gmail.com

Web-sites

Kerken			   www.pkngeldermalsen.nl
Kinderen/Jongeren	 www.jongpkngeldermalsen.nl
Facebook			 

Kerkenraad

Renate Olthof			   06 18756524	 scriba				  
Edy Scheele			   06 53623832	 ouderling kerkrentmeester
Koos Groenendaal		  06 2278 6746	 ouderling eredienst en liturgie
Nelleke van Amstel		  06 5389 6038	 ouderling pastoraat
Eric Max Krijnen		  06 5338 4857	 voorzitter kerkrentmeester
Dick  van Kranenburg	 	 06 5773 3113	 voorzitter diaconie
Jeannette Wiggelinkhuijsen	 06 2695 7684	 diaken
Wim Willeboer	 	 	 06 2502 0004	 voorzitter

Praeses			  Wim Willeboer		
				    Van Dam van Isseltweg 12			   0345-572633/
				    4191 KC GELDERMALSEN			   06 2502 0004				  
				    kerkenraad.gereformeerd@gmail.com

Scriba			   Renate Olthof					     06 18756524
				    Coreanne 93						    
				    4191 DC Geldermalsen
				    scriba@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl

Kerkelijk Bureau	 Kari van Kranenburg-Visscher			   06 2864 2762	
				    Spijksepad 2
				    4197 HJ  BUURMALSEN						    
				    kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com

Zalen beheer		  Neli van Haarlem				    06 3857 9253/ 0345 – 257000
				    koster@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl 

Kosterszaken		  Eric Max Krijnen			   	 06 5338 4857	 				  
			   krijnen8@zonnet.nl		
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Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk 
College kerkrentmeesters         NL05 RABO 0321 2006 24
Diaconie 		         NL42 RABO 0321 2049 05
Werkgroep ZWO                         NL37 RABO 0321 2023 76 

Maandblad Appèl                     
NL05RABO0321 2006 24 Gereformeerde kerk Geldermalsen
onder vermelding ‘Bijdrage Appèl’     
    

Collecte

Via de Donkey mobile App van de Emmakerk

Diaconie, zwo	 via bankrekening diaconie 
NL42 RABO 0321 2049 05 	o.v.v. de bestemming

Kerk, revitalisering  	 via bankrekening kerk  
NL05 RABO 0321 2006 24 	o.v.v. datum

Collectebonnen 
kunnen besteld worden via het rekening nummer 
van de kerk: NL05 RABO 0321 2006 24           

Teams 

Diaconie 
Dick van Kranenburg	 	 06 5773 3113	 	 Voorzitter
Jeannette Wiggelinkhuijsen	 06 2695 7684
Etty van der Meijden	 	 06 5209 2964	 	 diaconaal rentmeester

Pastoraat
Nelleke van Amstel          E t/m I	 06 5389 6038		  ouderling		  n.den.hartog@hetnet.nl
Jeanet Cornelisse			  06 5161 5180		  secretaris		  jeanetcornelisse@gmail.com
Sia Feenstra                       M t/m T	 06 4213 1916    		  pastoraal teamlid           	 siafeenstra@gmail.com
Marietje van Haarlem      A t/m D   	06 52850863     		  pastoraal teamlid     	 jgvanhaarlem@hotmail.com
Janine Zaal                          J t/m L     06 31692943     		  pastoraal teamlid    	 janinezaal@gmail.com
Kari van Kranenburg         V t/m Z   	06 2864 2762  		  pastoraal teamlid      	 kari.van.kranenburg@gmail.com

Kerkrentmeesters
Eric Max Krijnen	 	 	 06 5338 4857	 	 voorzitter kerkrentmeester
Edy Scheele			   06 53623832		  ouderling kerkrentmeester
Marjan Sluiskes			   0345-536885		  penningmeester
Henry de Ruiter			   06 42017165		  teamlid
Rieks Cornelisse			   06 10051057		  secretaris

Verdieping & ontmoeting
Henk van Amstel	 	 	 06 1340 5070	 	 voorzitter
Theo Jeninga			   580 051			   jeugd
Maria IJlst			   06 3445 6356 
Eva Willeboer			   06 8120 1306
Diederik van Hattem	 	 06 2537 0942
Richard van Mersbergen		  06 5256 2249

Eredienst en liturgie
Alice Tekelenburg			  06 4854 9223			 
Gerda van Haarlem		  0344 571 736		
Jenny Montijn	 	 	 573 069
Koos Groenendaal		  06 2278 6746
Alfred IJlst			   06 2133 7797

Communicatie
Marieke Donker			   06 5242 7578
Piet Rekker			   06 2739 9549 					     piet.rekker@gmail.com
Maria IJlst			   06 3445 6356
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Bijbelleesrooster
februari

1	 donderdag	 Psalm 18:26-51	
2	 vrijdag	 	 Leviticus 12:1-8	
3	 zaterdag	 Marcus 1:21-28	
4	 zondag	 	 Marcus 1:29-38	
5	 maandag	 Psalm 31	
6	 dinsdag		 Leviticus 13:1-11	
7	 woensdag	 Leviticus 13:12-23	
8	 donderdag	 Leviticus 13:24-37	
9	 vrijdag	 	 Leviticus 13:38-46	
10	 zaterdag	 Psalm 32	
11	 zondag	 	 Marcus 1:39-45	
12	 maandag	 Marcus 2:1-12	
13	 dinsdag		 Marcus 2:13-22	
14	 woensdag 	 Jeremia 14:1-10	
15	 donderdag	 Jeremia 14:11-16	
16	 vrijdag	 	 Jeremia 14:17-22	
17	 zaterdag	 Psalm 130	
18	 zondag	 	 Jeremia 1:4-12	
19	 maandag	 Jeremia 1:13-19	
20	 dinsdag		 Psalm 116	
21	 woensdag	 Jeremia 17:1-18	
22	 donderdag	 Jeremia 17:19-27	
23	 vrijdag		  Psalm 27		
24	 zaterdag	 2 Petrus 1:1-11	
25	 zondag	 	 2 Petrus 1:12-21	
26	 maandag	 Jeremia 18:1-12	
27	 dinsdag		 Jeremia 18:13-23	
28	 woensdag	 Psalm 51		
29	 donderdag	 Jeremia 19:1-9	

2 februari
Vanouds wordt op 2 februari, de veertigste kerstdag, de 
Opdracht van Jezus in de tempel gevierd. Het boek Leviti-
cus legt uit waarom.

3 - 4 februari
De lezingen uit het Marcusevangelie houden gelijke pas 
met wat ’s zondags in de Kerk wordt gelezen: bezetenen 
worden bevrijd, zieken genezen, het koninkrijk van God is 
nabijgekomen.

5 februari
Psalm 31 is weer een oude rkering in de voorbereidingstijd 
van Pasen: nog vijftig dagen.

6 - 11 februari
Huidige Bijbeluitgaven zijn terughoudend met het woord 
‘melaatsheid’ (lepra), want dat is de benaming van een 
specifieke ziekte die pas door de soldaten van Alexander 
de Grote naar het westen is gebracht. De NBV21 gebruikt 
daarom de aanduiding ‘huidziekte die onrein maakt’. De 
Leviticuslezing en Psalm 32 bereiden voor op het zondag-
sevangelie Marcus 1:39-45.

12 - 13 februari
De lezingen van Marcus 2 leiden toe naar de vastentijd: 
‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de brui-
degom bij hen is?’ (vers 19). Dat is de reden waarom de 
veertigdagentijd bestaat uit sobere werkdagen, en dat de 
zondagen niet meegerekend worden. De zondag – vanouds 
Dominica genoemd: ‘Dag van de Heer’ – is er niet om te 
vasten, maar om de aanwezigheid van Christus te vieren. 

14 - 22 februari
Vanaf Aswoensdag, dag 1 van de Veertig dagen, leest de 
Kerk dit jaar gedeelten uit de profeet Jeremia. In Matteüs 
16:14 wordt Jezus met deze profeet vergeleken. Jeremia 
en Jezus zijn niet alleen in hun woorden maar ook in hun 
handelingen profetisch: zij belichamen het levende woord. 
Psalm 130 is een boetepsalm, Psalm 116 zingt van ‘mijn le-
ven ontrukt aan de dood’ (vers 8).

23 - 25 februari
Psalm 27 en 2 Petrus 1 klinken vanouds op de tweede zon-
dag in de veertigdagentijd als het evangelie van Jezus’ ver-
heerlijking op de berg wordt gelezen.

26 februari - 6 maart
Het boek van de profeet Jeremia neemt in de Bijbel een 
bijzondere plaats in, omdat het zowel van zijn profetische 
woorden en symbolische handelingen, als ook van zijn per-
soonlijke belevenissen vertelt. Psalm 51 is weer een boe-
tepsalm. Psalm 19 wordt gezien als het gebed van de mes-
sias als hij de tempel zuivert. Het klinkt doorgaans bij de 
tempelreiniging in het evangelie, nu bij de tempelprediking 
van Jeremia. Psalm 102 is verwant aan de Klaagliederen 
van Jeremia.


