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Uiterste 
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juli/augustus		  18-06-2026
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Mijn werken is bidden 
en mijn bidden is werken. 

Ik zoek al doende uw Naam. 
Eeuwige, gij ziet als een herder om 

naar alle mensen van uw kudde. 
Bezoeker, gij doorbreekt 

de stille fluistering van het ziekbed met uw lach. 
Losser, gij bevrijdt mensen 

van de tralies die cellen hebben. 
Kleder, gij kleedt de onbeschutte 

en onbeschermde mens met uw mantel. 
Onthaler, gij schenkt aan de reiziger 

en laatkomer uw gastvrijheid. 
Schenker, gij kent onze dorst 

en lost die op met frisse drank. 
Krachtgever, gij weet de lege maag 
van hongerige mensen te vullen. 

In mijn gebed zocht ik uw Naam, 
vond het spoor van uw gerechtigheid,

en deed de werken van uw barmhartigheid. 
Maar toen ik een hongerige een broodje gaf, 

een dorstige een blikje sinas kocht, 
een vreemdeling hielp met zijn papieren, 

mijn kleren deelde met een bijstandsgezin, 
een gevangene in zijn cel bezocht, 
een zieke een bloemetje bracht, 

met de weduwe in de straat een praatje maakte, 
-wanneer en waar zag ik u toen? 

“De Koning zal hen ten antwoord geven: 
Voorwaar, Ik zeg u: 

al wat gij gedaan hebt voor een dezer
 geringsten van mijn broeders 

hebt gij voor Mij gedaan”. 

Hub Crijns
Uit: Medemens, een uitgave van Kerk in Aktie
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2-11-2025	 Gedachtenisdienst
Predikant	 Dhr. J. Veltrop uit Vianen
Orgel		  Tjeerd Kiers
Lector		  Gerda van Haarlem
Collectes	 1. KiA Zending
		  2. Kerk	
		  3. Verbouwfonds

9-11-2025	 Dankdag dienst
Predikant	 Mw. Tineke van Ooijen-van Bruksvoort
		  uit Asperen
Orgel		  Eric Versteeg 
Lector		  Fam. IJlst
Collectes	 1.KiA Werelddiaconaat
		  2. Kerk
		  3. Verbouwfonds

16-11-2025	 Jeugddienst
Spreker		 Gill Gort
Band		  Exodus
Lector		  jeugddienst cie
Collectes	 1. Jeugd
		  2. Diaconie	
		  3. Verbouwfonds

23-11-2025	
Predikant	 Dr. Niek Brunsveld uit Est
Orgel		  Tjeerd Kiers
Lector	 	 Ruud Montijn
Collectes	 1. Pastoraat	
		  2. Kerk
		  3. Verbouwfonds

30-11-2025	 1e advent
Predikant	 Ds. D. te Voorden uit Elburg
Orgel		  Willem vd Til
Lector		  Fam. Postma
Collectes	 1. Diaconie	
		  2. Kerk
		  3. Verbouwfonds

Kerkdienstenrooster

Blij zijn, dat klinkt makkelijk, maar is dat 
het ook? In de jeugddienst van zondag 16 
november denken we na over wat Paulus 
bedoelt met de woorden "Verblijd u in de 
Heer, altijd."
Is dat wel haalbaar in een wereld waarin 
niet alles meezit? En wat is eigenlijk het 
verschil tussen geluk en vreugde?

Spreker Gill Gort neemt ons mee in dit 
thema, met herkenbare voorbeelden en 
een boodschap voor jong en oud. De band 
Exodus zorgt voor de muziek.

Kom, zing mee, luister en ontdek wat het 
betekent om echte vreugde te vinden.

Iedereen is van harte welkom!
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Verjaardagen 
Wij wensen alle jarigen in deze maand een 
fijne verjaardag toe.

Koffie ochtend 
17 november
 
10.00-11.30 uur 

We hebben geen leeftijdsgrens. 
Een ieder is welkom voor een lekker kopje koffie, 
een praatje en gezelligheid.
We kunnen u ook ophalen. Daarvoor graag een telefoontje naar Hennie

We zien u graag! 
Hennie 06-44900335
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Om te beginnen wens ik de kerkgemeenschap van de 
Emmakerk van harte geluk met het wederzijdse JA 
tussen Evelijne Swinkels en de kerkelijke gemeente. Na 
een lange vacaturetijd, die misschien ook nodig was om 
wonden een tijd van genezing te geven, mag er hoop-
vol naar de toekomst gekeken worden. Het dienen van 
twee gemeenten is overigens geen kinderachtige uit-
daging. Zelf heb ik in de afgelopen anderhalf jaar een 
klein beetje ervaring opgedaan in het bewegen tussen 
twee, soms wel drie gemeenten (want ook Culemborg is 
vacant en ook daar wordt regelmatig een beroep op me 
gedaan). Ik heb gelukkig het hoofd boven water weten te 
houden. En ik vertrouw erop dat het Evelijne ook wel zal 
lukken om de balans tussen Geldermalsen en Ophemert 
te bewaren. Ze heeft de nodige ervaring met een agenda 
waarin meerdere belanghebbenden hun plaats hebben. 
Voor mij betekent het dat ik haar op de eerste zondag in 
februari mag bevestigen als jullie predikant. Zelf neem 
ik dan afscheid als (zeer) parttime invalskracht. Het ziet 
ernaar uit dat ik die rol vervolgens in de Hervormde Cen-
trumkerk ga vervullen. 

Als pensionado ben ik intens dankbaar dat ik dit allemaal 
(nog) kan doen. Natuurlijk helpt de nodige ervaring daar-
bij, maar tegelijkertijd heb ik nog net zoveel als veertig 
jaar geleden nodig, dat ik niet alleen maar op zenden 
sta, maar ook regelmatig op ontvangen gericht blijf. Een 
spons kan heel hard uitgeknepen worden, maar op enig 
moment is alle water eruit. Ik ben blij met alle mogelijk-
heden die ons daarvoor gegeven zijn. Zo was ik in het 
derde weekend van oktober met vrouw en vrienden een 
lang weekend op Terschelling, waar alle kerken op het 
eiland samen nu al voor de vierde keer het zogenaamde 
Inspiratiefestival aanboden. 

Het was leuk om daar ook wat bekende gezichten uit 
Geldermalsen tegen te komen. Ik ga hier geen uitgebreid 
verslag doen, maar geef graag de tekst door die ik als 
blog op mijn website schreef op de dag van vertrek. U 
kunt ‘m vinden op:
 https://www.henkfonteyn.nl/post/aan-alle-thuisblijvers-
groeten-vanaf-de-boot

Dit inspiratiefestival heeft eenmaal in de twee jaar 
plaats. Zo’n lang weekend Terschelling is niet goedkoop, 
de overtocht en de huur van een huisje en van een fiets 
hakken er fors in. Maar in twee jaar kun je daar wel wat 
geld voor reserveren als dat niet vanzelfsprekend tegen 
de plinten klotst. Ik zeg het na driemaal geweest te zijn 
graag met nadruk: het is een verrijking, voor je lijf (veel 
fietsen en wandelen!) en voor je ziel. Je mag er inspiratie 
ontvangen voor jouw en uw taak in een krimpende kerk 
in een ingewikkelde wereld. Ik heb -opnieuw- ervaren 
hoe nodig ik dat heb en hoe goed het me doet. 

Voor een indruk kunt u eens kijken bij www.inspiratiefes-
tival-terschelling.nl, maar over twee jaar is er uiteraard 
een nieuw thema met nieuwe programmaonderdelen. 
Zoals mijn opa altijd zei: “IJs en weder dienende” hoop ik 
in oktober 2027 weer te gaan! Ik ontmoet er graag meer 
bekende gezichten uit onze eigen regio! Maar uiteraard 
zijn er tal van andere mogelijkheden – om te beginnen 
de wekelijkse kerkdienst en een rijk aanbod aan inspi-
ratie en toerusting in de eigen kerk en in de regio – dat 
ervoor garant staat dat we niet alleen hoeven te geven, 
maar ook kunnen en mogen ontvangen. 
Dat is geen luxe maar noodzaak.

Henk Fonteijn

Gelukwensen en wat mijmeringen
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Notulen Kerkenraadsvergadering 6 oktober 2025

Aanwezig: Dick van Kranenburg, Edy Scheele, Richard van Mersbergen, Ton Smits, Alfred IJlst,  
Jantina Rekker, Piet van der Vorm, Renate Olthof.

1.	 Opening
Edy opent met een gedeelte uit de eerste brief aan Timotheus en gaat voor in gebed. 

2.	 Moodbarometer
We delen een rondje lief en leed met elkaar. Dick trakteert op beschuit met muisjes vanwege de geboorte van een 
kleinzoon en krijgt een bloemetje.

3.	 Geloofsgesprek
Alfred: Hoe ga je om met je naaste, ver weg en dichtbij? Wie is een voorbeeld voor jou op wie je zou willen lijken? 
Jezus zegt “Wat je voor je naaste deed, deed je voor mij. Emanuel Levinas zegt: God kun je herkennen in het gelaat 
van de ander. Volgende keer: Jantina

4.	 Agenda, notulen en actielijst
Regioavond classis toevoegen aan agenda. Notulen 1-9, 10-9 en 30-9 vastgesteld. Actielijst wordt doorgenomen.

5.	 Mededelingen teams
-	 Eredienst en liturgie: De muziekcie heeft een planning gemaakt voor (extra) muziek in de diensten. Alfred 	
	 stuurt deze rond. 25 december is ingevuld: Roel Knijff gaat voor.

-	 Diaconie: Avondmaalsdienst in oktober wordt verplaatst naar 7 dec. Dick streeft voor 2026 naar een lijst met 	
	 alle diensten in het jaar + de bijzonderheden erbij.

-	 Jeugdraad en KND:
•	 KND XL was groot succes, 18 kinderen, waaronder ook van buiten onze kerk. Er heeft een berichtje in de 		
	 krant gestaan, dat heeft wellicht geholpen.
•	 KND wil overgaan op één groep omdat er van onderaf geen jonge kinderen bijkomen. Ook wil men overgaan 	
	 op een nieuwe methode. KR vindt het prima, geen toestemming nodig.
•	 Jeugdraad: Centrumkerk heeft een nieuwe jeugdouderling, Eveline Vink.
•	 Nieuwe vrijwilligers werven gaat moeizaam, Richard ervaart best veel druk hiervan, hij gaat nu zelf ook mee	
	 draaien in de tienerclub.

6.	 Website
	 Piet en Maria geven een toelichting. De website is zo goed als klaar, maar er zijn nog een paar bespreekpun	
	 ten:
-	 Onder het kopje “Over ons” Is de informatie compleet? Alfred zal dit doornemen en beoordelen.
-	 Welke activiteiten op de site: in principe alle activiteiten, behalve die alleen voor de leden bestemd zijn, zoals 	
	 een gemeenteavond.
-	 Organisatiestructuur erop? Nee, voorlopig niet.
-	 Telefoonnummers bij de contactgegevens? Nee.
-	 Vaker foto’s maken en erop zetten? Op zich prima, bijvoorbeeld van een bijzondere dienst. Hou wel rekening 	
	 met mensen die niet op de foto willen. 
-	 Stukje over de predikant moet nog aangeleverd worden. Renate vraagt Evelijne of de foto van haar die in de 	
	 app staat erop mag.
-	 Implementatie: Streefdatum, 1e advent (30 nov) als zijnde 1e zondag van het nieuwe kerkelijke jaar. Piet (of 	
	 iemand anders van de groep) geeft na de dienst een presentatie. Eventueel stukje in Kontakt?
-	 @ adressen ook veranderen in @emmakerkgeldermalsen.nl? Goed idee. Dick bespreekt met Anton.
-	 Wat doen we met de social media? De nieuwe predikant is er erg actief op, wachten tot zij er is en bespre	
	 ken.



-	 Piet informeert de Centrumkerk, zij zijn al live gegaan met de nieuwe website. Zij publiceren geen activiteiten 	
	 voor de jeugd op hun website, dat gaan wij wel doen.

7.	 Voortgang beroepingswerk
Evelijne heeft het beroep aangenomen, de bevestiging en intrede is op 1 febr. door Henk Fonteijn. Dienst voorberei-
den door E&L en mensen van de kerkenraad.
Uitnodigingen en andere organisatorische zaken: Dick en Renate
Begeleiding en Introductie: moet ook een groepje voor gevormd worden. Smoelenboek? 
Invulling werkplan en preekrooster moet nog nader afgestemd worden. Dick heeft al een rooster van Evelijne ontvan-
gen voor 2026 en dit naar Gerda gestuurd.
Dick informeert de regiokerken in de omgeving.
Renate: beroepingscie heeft een idee geopperd om voordat zij begint een informele avond te houden met bc en kr 
en Evelijne + echtgenoot, om elkaar beter te leren kennen.
BC gaat ook nog evalueren.

8.	 Regioavond classis 16 oktober
Dick is er bij vanwege openen en sluiten. Renate kan niet. Gemeenteleden zijn ook welkom, Renate zet het in de app. 
Edy communiceert met Singsation en neemt contact op met Neli ivm de praktische zaken als koffie etc.

9.	 Rondvraag
Dick: verbouwcommissie in november. Graag eerst verslag over de plannen en de voortgang. Wie de opening ver-
zorgt graag ook iets te  drinken voor na afloop meenemen. Opening en geloofsgesprek door dezelfde persoon.
Piet: vergaderrooster graag op de server.
Edy: Vanwege een storing in de geluidsinstallatie is er vanaf nu een extra microfoon en een headset beschikbaar.
Ton: Hoe is het gesprek met Evelijne verlopen over de pastorie? Was een goed gesprek. Er komt een onderzoek naar 
hoe het energielabel F opgekrikt kan worden. Wens van haar is C, maar dat gaat lastig worden. Zij willen zelf ook in-
vesteren in het huis. In elk geval worden de keuken, het toilet, de badkamer en het dak aangepakt. Het betrekken van 
de woning gebeurt in onderling overleg.
Richard: Wat is de status van de VOG’s? Dick: dat ligt nog bij mij.

10.	 Sluiting: gezamenlijk Onze vader.

Gedicht:  ingestuurd door Cor den Boer

God woont in de Fokke Simonzstraat 
Willem Wilmink

Ik hoorde van een zeereerwaarde 
en hoogbejaarde dominee: 
de Here wou met onze aarde 
niet één dag langer meer in zee. 

Al zouden wij Hem overstelpen 
met eredienst en dankgebed, 
Het zou geen ene moer meer helpen: 
er werd een punt achter gezet. 

Maar zie: daar was diezelfde morgen 
zo’n rotjoch in de grote stad 
Een doodziek duiffie aan ’t verzorgen 
dat-ie op straat gevonden had. 

‘Kristus, wat mot je dan? Wat wil je? 
Ja, kijk me maar es effe an. 
Godsallejeisis, beest, wat tril je, 
leg nou toch effe rustig man!’ 

Toen heeft de Heer zijn toorn bedwongen, 
want Hij kreeg schik in het geval. 
Hij spaarde dus de kleine jongen, 
de zieke duif en het heelal. 

10
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Verslag extra gemeenteavond over het beroepingswerk  26-09-2025

Aanwezig ca 65 personen. 
Afmelding van Sia en Piet Feenstra, Roel Knijff, Jan van Belle, Geertje van Soelen

Opening
Voorzitter Dick van Kranenburg leest voor uit Jeremia 29:11, waar staat  “Mijn plan met jullie 
staat vast, zegt de Here, ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven” Daarna gaat hij voor in gebed.

Voorstellen
Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma uit Nieuwegein wordt welkom geheten en zij krijgt de gelegenheid om zich voor te 
stellen, waarbij ze ingaat op de vragen die vooraf zijn gesteld.
Ze beschrijft hoe ze na een theologiestudie in Leiden er eerst voor koos om in het voortgezet onderwijs te gaan wer-
ken als docent godsdienst en levensbeschouwing en pas op latere leeftijd besloot dominee te worden en de kerke-
lijke opleiding te doen. Ze noemt dit zelf geen late roeping want als kind wilde ze altijd al dominee worden, maar “ik 
heb gewoon laat antwoord gegeven”. Na gewerkt te hebben in Baarn en in Gorinchem is ze nu predikant in Ophe-
mert en ze zal dat ook blijven aangezien dit ook een 0,5 aanstelling betreft. 
Daarnaast heeft ze een eigen coaching praktijk voor zingevingsvragen en schrijft ze gedichten. Ze wil graag met haar 
man en zoon in de pastorie komen wonen. De oudste zoon woont in Eindhoven. Muziek speelt een belangrijke rol in 
het leven van het gezin en Evelijne houdt ervan om met zorg de liturgie samen te stellen en maakt daarbij gebruik 
van liederen uit allerlei tradities. Het begrip ‘reisgenoot’ in onze profielschets sprak haar erg aan en ze ziet er naar uit 
om samen met ons als gemeente op te trekken en te zoek naar verdieping en inspiratie, zowel in kringen en gespreks-
groepen als in haar preken.

Korte pauze
Na deze presentatie vertrekt mevr. Swinkels en is er tijd voor koffie en een korte pauze.

Toelichting BC
Voorzitter van de beroepingscommissie Peter van Delden licht nog eens toe hoe het beroepingsproces is verlopen en 
dat Evelijne er met haar sollicitatiebrief eigenlijk meteen uitsprong. Er is nog wel contact geweest met twee mogelij-
ke andere kandidaten en bij één ervan heeft het ook tot een kennismakingsgesprek geleid, maar daarna heeft deze 
kandidaat zich teruggetrokken. Ook waren er nog drie andere sollicitaties, maar deze hebben we afgewezen omdat ze 
niet pasten bij onze profielschets.

Toelichting Kerkenraad
Dick van Kranenburg licht toe hoe de besluitvorming in de kerkenraad is verlopen. Hoe de kerkenraad, met ons ver-
leden in het achterhoofd, nog niet meteen kon besluiten na de voordracht door de beroepingscommissie en behoef-
te had aan een kennismakingsgesprek met de kandidate. Na dit gesprek was men er unaniem over eens dat zij de 
geschikte predikant voor onze gemeente kan zijn.

Vragen
•	 Wat is haar leeftijd? 61 jaar
•	 Wanneer gaat een ds met pensioen? Met 67, maar kan in overleg verlengd worden
•	 Welke gemeentes gediend? Baarn en Gorinchem.
•	 Hoeveel uur in Ophemert? Nu nog 0,6, wordt 0,5 of 0,4
•	 Levert dat geen hoge werkdruk op, twee gemeentes? Werkdruk is een relatief begrip, daar zullen we van 	
	 beide kanten alert op moeten zijn.
•	 Is er met haar gesproken over jeugd en jongeren? Zeker. Ze heeft een aantal voorbeelden gegeven van hoe ze 	
	 dat aanpakt. Ze werkt graag met jongeren en benadert ze persoonlijk, dat werkt vaak het beste. In Ophemert 	
	 heeft ze een tienergroep opgericht, aanvankelijk meiden en jongens gescheiden en nu komen ze samen. Ook 	
	 een belijdenisgroep van vijf jongeren, waarvan er drie belijdenis hebben gedaan.
•	 Is er gesproken over functioneringsgesprekken? Ja. In de kerk heet dat Jaargesprek, dat  wil ze juist graag. 	
	 Ook wil ze graag een vertrouwenspersoon vanuit de gemeente om mee te sparren als het nodig is. Verder 	
	 wordt er een begeleidings- en introductiegroepje ingesteld om haar in de eerste periode te ondersteunen en 	
	 wegwijs te maken.
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•	 Wanneer zou ze kunnen beginnen? We denken aan 1 januari. Inmiddels is afgesproken dat het 1 februari 		
	 wordt.
•	 Hoe staat zij zelf in haar geloof? Dit was een mooie vraag geweest om aan haar zelf te stellen. Zij heeft een 	
	 Gereformeerde achtergrond, maar heeft zich breed georiënteerd. Nu komt ze weer terug in de Gereformeer	
	 de kerk en dat is een bewuste keuze.
•	 Ze wil in de pastorie wonen, maar die is toch verhuurd? Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat de 		
	 pastorie vanaf 1 februari 2026 weer vrij komt.
•	 Kan ik ook namens iemand stemmen die er niet is? Nee, dat kan niet. Dan had diegene zich van tevoren moe	
	 ten melden.

Stemming
Van de 63 stemgerechtigde aanwezigen stemmen 59 personen voor het beroep en zijn er twee onthoudingen. Met 
een applaus wordt deze stemming begroet en we zullen het blijde nieuws vanavond nog aan Evelijne meedelen.
De gemeente heeft nog vijf dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de procedure, daarna is het beroep defini-
tief en zal volgende week de beroepsbrief overhandigd worden. Daarna heeft de predikant drie weken bedenktijd. 
Binnenkort zullen de kerkrentmeesters en een afvaardiging van de kerkenraad met haar en haar man in gesprek gaan 
over de pastorie.

Sluiting Informeel samenzijn
We besluiten deze avond met het gezamenlijk en vierstemmig zingen van “Ga met God en Hij zal met je zijn” en daar-
na praten we nog na met een hapje en een drankje.

De verbouwing KTV-Emmakerk
De constructieve verbouwing
De ruimtelijke indeling en constructieve aanpassingen zijn door de architect en constructeur vastgelegd, door de 
stuurgroep goedgekeurd en in onze gemeente gecommuniceerd.
Door de stuurgroep is een opdrachtenlijst geformuleerd die als basis dient voor de offertes.
Alle constructieve en basis-afwerk-werkzaamheden worden bij de aannemer ondergebracht. (Vergelijkbaar met de 
specificaties zoals een cascowoning in de woningbouw wordt opgeleverd).
Aan 3 aannemers is gevraagd om een offerte te maken.  2 hebben er aangeboden en er één heeft gemeld, dat hij 
geen mogelijkheid heeft om te verbouwen op korte termijn. Aanvullend is een derde offerte opgevraagd bij een vol-
gende aannemer.
De offertes worden “naast elkaar gelegd” en beoordeeld op o.a. inhoud, referenties, tijdafspraken, flexibiliteit en 
prijs. Op basis hiervan wordt door de stuurgroep een keuze gemaakt. 
Deze beoordeling zal (op hoofdlijnen) zorgvuldig gecommuniceerd worden met de aannemers, zodat zij vertrouwen 
zullen hebben in een “eerlijk” proces. De benodigde expertise hiervoor is beschikbaar binnen de stuurgroep.

Status financiën
Om duidelijk de financiële opdracht aan de stuurgroep af te bakenen, is door de voorzitter van de kerkenraad en de 
voorzitter kerkrentmeesters een opdracht aan de stuurgroep gegeven. De opdracht omvat de uitgangspunten, wer-
ving van financiële middelen en communicatie.
Inmiddels is (half oktober 2025) de financiële status als volgt:
Uit het revitaliseringsfonds is beschikbaar: € 49.000,-. Aan giften is toegezegd: € 33.300,- (28 huishoudens) en aan 
leningen € 23.000, - (6 huishoudens). Subsidies € 1.370,- en Acties € 1.000,-   
Totaal € 107.670, - Een zeer bemoedigende tussenstand. (We moeten dus nog wél ruim € 42.000,- bij elkaar zien te 
krijgen!) Let op: wie nog niet gebeld is door Henk van Amstel kan hem in de komende tijd nog telefonisch verwach-
ten!
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Verbouw-Fair op zaterdag 28 februari 2026
De fair krijgt meer impact dan eerder de bedoeling was. Daarom is de fair verplaatst naar 28 februari 2026. Er komt 
een groots diner in een mooi aangeklede kerkzaal. Dit voorafgegaan door een muzikale start van ons eigen koor 
Singsation met nummers uit de top 2000! Daarna een “ouderwetse” Bingo. Het diner wordt compleet gemaakt door 
professionele live-achtergrondmuziek! Na het diner en een top-2000 intermezzo wordt er een veiling gehouden met 
aantrekkelijke “kavels”, zoals vakanties in fraaie huizen, (ter beschikking gesteld door gulle gevers), dagritten in klas-
sieke auto’s, dag-vaartochten met een luxe sloep over de Linge met kinderen en/of kleinkinderen. Maar ook kleinere 
kavels zullen geveild worden, zodat voor elke portemonnee er leuke aanbiedingen zullen zijn. Het kavelboekje zal half 
februari worden verspreid, zodat je van tevoren al kunt bedenken, waarop je zou willen bieden.

Subsidies
De stuurgroep verbouwen is ook intensief bezig met (na de succesvolle actie met Rabo-clubsupport) financiële bijdra-
gen te vragen aan subsidieverstrekkers.

Ten slotte
Mocht u vragen en of opmerkingen hebben over de verbouwing en/of de financiering, aarzel dan niet om contact op 
te nemen met de stuurgroep verbouwen: Peter, Rieks, Henry, Edy, Anne, Geertje of Henk. 
We houden u op de hoogte.

Namens de stuurgroep verbouwen,
Henk van Amstel (06-13.40.50.70)

zondag 14 september 2025		
1e collecte: 	 ZWO				    € 111,90
2e collecte	 Kerk 				    € 99,35
3e collecte:	 Verbouwfonds			   € 90,15
		
zondag 21 september 2025		
1e collecte: 	 Kerk in Actie - Werelddiaconaat	€ 79,10
2e collecte	 Kerk 				    € 72,05
3e collecte:	 Verbouwfonds			   € 66,45
		
zondag 28 september 2025		
1e collecte: 	 Missionair Werk		  € 94,20
2e collecte	 Jeugd				    € 91,20
3e collecte:	 Verbouwfonds			   € 77,05
		
zondag 5 oktober 2025		
1e collecte: 	 Kerk in Actie - Werelddiaconaat	€ 147,35
2e collecte	 Kerk 				    € 110,55
3e collecte:	 Verbouwfonds			   € 82,95
		
zondag 12 oktober 2025		
1e collecte: 	 ZWO				    € 96,10
2e collecte	 Kerk 				    € 82,10
3e collecte:	 Verbouwfonds			   € 67,75

Collecte ontvangsten



14

 
 
Collecte: 
Zondag 9 november - Collecte Kerk in Actie 
 
Werelddiaconaat – Zuid-Afrika:  
 

Toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria  
 

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika 
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben 
geen toekomstperspectief. Zij groeien op 
in gebroken gezinnen en gewelddadige 
wijken in een donkere omgeving. De helft 
van hen maakt de middelbare school niet 
af en 40% van de jongeren tussen 15 en 
34 jaar is werkloos. De toekomst is voor 
hen vaak een duister gat. Samen met 
christelijke partners helpt Kerk in Actie 
deze jongeren de cirkel van armoede en 
uitzichtloosheid te doorbreken en licht te 
brengen in hun bestaan. Ze krijgen 
huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook 
krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, 
vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe 
mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 
900 jongeren huiswerkbegeleiding.  
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Zaterdag 15 november: Meet&eat 
 
 
Over de aankomende actie voor Stichting Pemama heeft de volgende tekst in de 
kerkapp gestaan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Op de flyer hiernaast staat wat het kost 
en tot wanneer u zich uiterlijk kunt 
aanmelden, maar wees er snel bij, want 
vol = vol!  
Bij het aanmelden kunt u aangeven 
welke van de 2 voor-, hoofd-, bij- en 
nagerechten u wilt en of u een 
dieetwens heeft. Mocht u niet digitaal 
kunnen aanmelden, dan kunt u contact 
opnemen met Petra van Zandwijk of 
Woudy van de Meijden.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
ZWO-werkgroep Geldermalsen, 
zwo.geldermalsen@gmail.com  
 

 
GK:  Woudy v.d. Meijden woudy.bok@gmail.com secretaris Mb 06-2469 5327  

Petra van Zandwijk pvanzandwijk@hotmail.com Mb 06-44809034  
CK: Arendien van Putten arendienvangestel@upcmail.nl Mb 06-1245 6487  

Anne Lagerwerf anne@lagerwerf.eu Mb 06-20838107  
Janneke van Os janneke.kerkenwerk@poppelenburg.nl Mb 06-3719879 
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Naar aanleiding van de oproep van de Kerkenraad in 
onze kerkapp van 6 oktober ben ik op 16 oktober naar 
de eerste van de vijf aangekondigde bijeenkomsten van 
onze classis geweest. De vergadering was in onze eigen 
vergaderzaal, dus voor mij een thuiswedstrijd.
Het doel van deze vergaderingen is om de band tussen 
de classis en de gemeente te verbeteren, waarbij drie 
kernwoorden centraal staan in het beleid van de classis 
voor de komende vier jaar: verbinden, inspireren en 
samenwerken.

De classis is het bestuurlijke orgaan tussen de gemeen-
ten en de synode en aan het hoofd van de classis staat de 
classispredikant, in ons geval is dat dominee Ada Rebel, 
en volgens de beschrijving in de  website van de PKN is 
zij onze geestelijk leider.
Op mijn vraag of je dan mocht zeggen dat zij onze bis-
schop was, werd opgemerkt dat er inderdaad over die 
titel is gesproken, maar dat men dat toch niet aandurfde.

Bij  de opening van de vergadering gebruikte mevrouw 
Rebel een tekst uit Johannes waar de discipelen, die de 
hele nacht niets hadden gevangen, worden uitgenodigd  
om het net aan de andere kant uit te gooien.
In deze tijd van teruggang van de kerken, zo memoreer-
de zij, kun je natuurlijk berustend toezien en wachten 
wat er gebeurt, maar dan vang je niet veel. Het net aan 
de andere kant zou in dit geval kunnen betekenen dat 

we meer zouden kunnen kijken naar mogelijkheden van 
samenwerking met andere gemeenten in de buurt. De 
classispredikant staat daarbij, samen met een financieel 
adviseur en een adviseur beleidsvorming als team, klaar 
om allerlei processen te begeleiden.

De kernwoorden bij deze 
begeleiding zijn verbinden, 
inspireren en samenwer-
ken om zo gestalte te 
kunnen geven aan de 5 
hoofdtaken die wij als kerk 
hebben: 
De eredienst, het missi-
onaire werk, het diaco-
naat, het pastoraat en de 
toerusting van gemeente-
leden.
Het aardige van de kern-
woorden is dat de begin-
letters het woord VIS vormen.

In een groepsdiscussie bespraken we hoe het in onze ei-
gen gemeente gaat en wat onze toekomstverwachtingen 
zijn en ook over verschillende vormen van samenwerking 
tussen gemeenten. 

Bijeenkomst classis Gelderland Zuid & Oost

Dick van Kranenburg sloot de vergadering af met het volgende gedicht: 

Jezus - Toon Hermans

Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten 
en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek 
'k zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte 
'k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek 

'k zou willen weten of Hij appels at of noten 
en hoe hij hoestte als hij bij de oever stond 
hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten 
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond 

en hoe hij sliep en hij heeft ontbeten 
en of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt 
en of hij weles met de deuren heeft gesmeten 
en of hij hield van knoflook of van zoetigheid 

maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen 
wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed 
want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen 
ik zoek gewoon de Man van Nazareth.

Ik ben geen bestuurslid meer van onze kerk, maar toch krijg ik als ik zo’n avond meemaak een warm gevoel omdat 
nog zoveel mensen zich inzetten voor het koninkrijk van onze Heer.

Cor den Boer
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Schoenendoosactie 2025 
 
Het is weer tijd de jaarlijkse Schoenendoosactie. Komende zondag 19 oktober zullen de 
kinderen van de kindernevendienst het startsein geven. Helpt u/help jij ook 'een doosje' mee? 
In het kader van duurzaamheid worden er zondag in de Centrumkerk en de Gereformeerde Kerk 
een beperkt aantal papieren folders uitgedeeld. 
 
Heeft u/heb jij geen papieren folder gekregen? Ook dan is meedoen mogelijk! Onderstaande 
links bevatten alle informatie die nodig is: 
 
Website: 
https://schoenendoosactie.nl/ 
 
Actiefolder: 
https://schoenendoosactie.nl/wp-content/uploads/2020/05/Actiefolder-Schoenendoosactie-
NL-2025.pdf 
 
Extra label voor op de doos: 
https://schoenendoosactie.nl/wp-content/uploads/2020/06/SchoenendoosLabel.pdf 
 
Tot en met zondag 16 november kunnen de schoenendozen in beide kerken worden ingeleverd. 
Heeft u geen gelegenheid om de doos voor 16 november in de kerk neer te zetten, neemt u dan 
contact op met Jeannette Stoffer, dan zoeken we naar een passende oplossing. 
 
Heeft u/heb jij een andere vraag of hulp nodig? Neem dan contact op met één van de 
contactpersonen. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw/jouw hulp! 
 
Vriendelijke groet, 
 
  Piet Postma (06-25054493) 

Judith Broekhuizen 
Carla Verploeg 
Jeannette Stoffer (06-45396313 / hj.stoffer@gmail.com) 
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Op vrijdag 12 december 2025 organiseert de gemeente 
West-Betuwe een Regenboog Conferentie.

Het doel van die conferentie is om inspiratie op te doen 
en kennis te delen over inclusie en diversiteit. Dit jaar 
staat de conferentie in het teken van de gemeenschap: 
hoe bouwen we samen - inwoners, professionals en 
organisaties - aan een samenleving waar iedereen zich 
thuis voelt?

Het leek ons goed om in aanloop naar de conferentie 
van 12 december het onderwerp 'Veiligheid' en 'Een 
kerk waar iedereen zich thuis voelt' opnieuw te agende-
ren. Daarom organiseren wij een aparte themamiddag 
op vrijdag 14 november in de Dorpskamer in Enspijk. De 
insteek van die middag is elkaar ontmoeten, luisteren 
naar verhalen en met elkaar uitwisselen over het thema. 
Dit alles om te reflecteren op wat we doen als plaatselij-
ke kerk, wat goed gaat en wat beter kan. De middag kent 
een pastorale insteek: met elkaar dragen we zorg voor 
een veilige kerk voor LHBTIQ+ mensen en hun naasten.

Het programma is als volgt:

14.00 Inloop met koffie en thee
14.30 Aanvang van het programma
•	 Welkom
•	 Kennismaken met elkaar en met het thema
•	 Spiegelverhaal over het thema door mw. Dina 
van Doesburg
•	 In kleine groepen reflecteren en uitwisselen
•	 Afronding
16.30 Afsluitende vesper in de kerk

Wij hopen op uw komst, u bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

ds. Joline van Poppel, dominee@pgbeesdrhenoygelli-
cum.nl
ds. Wim Dekker
ds. Henk Fonteijn
en pastor Christien van Harten
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Onverminderd geliefde traditie

‘The Young Messiah'’ trekt weer door Nederland

Een meesterwerk, een beleving, een feest om elk jaar weer mee te maken; ‘The Young Messiah’ is het allemaal.  
Tom Parkers wereldberoemde moderne bewerking van Händel’s bekendste compositie heeft niet voor niets liefheb-
bers van alle leeftijden en smaken. Jaar in jaar uit wordt het met een tour in Nederland opgevoerd door een project-
koor van The Choir Company, een uitgebreide band en solisten. In november gaat deze geliefde traditie onvermin-
derd door. Beleef een onvergetelijke avond met ‘The Young Messiah’!
 
Wie ‘The Young Messiah’ voor het eerst hoort, zal het niet snel vergeten. Een muzikaal epos over Jezus’ geboorte, 
lijden, sterven en opstanding brengt de boodschap van het evangelie heel dichtbij. En de manier waarop dat gebeurt, 
levert jaar in jaar uit enthousiaste reacties op. Je kunt zelfs zeggen dat de concerten van ‘The Young Messiah’ een 
geliefde traditie zijn geworden in de aanloop naar kerst. Tijdens de avonden zingt een projectkoor van The Choir 
Company, begeleid door een uitgebreide band en solisten.  

Het is alweer de twaalfde keer dat The Choir Company door het land trekt met ‘The Young Messiah'. Een mooie mijl-
paal voor het koor, wat zelf 25 jaar bestaat . In november staan er tien concerten op de agenda met uiteraard weer, 
zoals gebruikelijk, een groots slotconcert in Veenendaal. Verschillende koorleden uit de tour vormen dan samen een 
des te groter koor. Een daverend slotakkoord!

‘The Young Messiah’ is waarschijnlijk Tom Parker’s bekendste werk; een bewerking van Händel’s ‘Messiah’ oratorium. 
Natuurlijk kan tijdens deze avonden volop meegezongen worden met ‘Unto Us a Child is Born’, ‘Every Valley’, ‘I Know 
that My Redeemer Liveth’ en ‘Hallelujah’. In het gedeelte voor de pauze wordt echter ook ander (bekend) werk van 
Tom Parker gebracht zoals 'Ode to Joy’, ‘Wings of Gold’, en ‘An’. Ook is het genieten geblazen van tijdloze klassiekers 
als ‘The Power of the Dream’ (Celine Dion), 'Hallelujah' (Leonard Cohen) en ‘Everything’ (Michael Bublé).

De grote belangstelling voor deze concerten is inmiddels ook een traditie. Het wordt aangeraden om niet te lang te 
wachten met reserveren.

Tickets & info zijn verkrijgbaar bij Events For Christ: www.eventsforchrist.nl
Begin concert: 19.30 uur

Data en locaties:
1 november - Emmen
2 november - Zoetermeer
7 november - Maassluis
8 november - Maastricht
15 november - Surhuisterveen
16 november - Den Ham
21 november - Eindhoven
22 november - Barendrecht
28 november - Hattem
29 november – Veenendaal slotconcert
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Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is een 
overbekende gelijkenis met een duidelijke boodschap. 
Maar weet je wat mij ineens opviel? Er is nog een vierde 
persoon in het verhaal. De overvallene. Op de een of 
andere manier is hij in zijn positie onzichtbaar gewor-
den. Een voorwerp van barmhartigheid waar wij iets 
mee moeten doen en waar we op afgerekend worden 
als we het niet doen. Ineens vroeg ik mij af: wat vindt hij 
er eigenlijk van? Of heeft hij niets meer te willen omdat 
hij halfdood geslagen is?  

Je wordt geleefd 
Wie ziek is ontdekt vaak heel snel dat je niet veel meer 
te willen hebt; er wordt een afspraak ingepland en je 
zorgt maar dat je er bent. Dokters en zorgverleners 
bepalen je agenda en je moet je privéleven daar maar 
op aanpassen. Ziekenhuisafspraken gaan voor. Op een 
bepaalde manier word je geleefd. Je ondergaat allerlei 
onderzoeken en krijgt uitslagen over je heen gegoten. 
Er word je verteld wat nog wel kan en wat niet. Welke 
medicijnen je moet nemen en met welke bijwerkingen je 
rekening moet houden. Waar je je op voor moet berei-
den en waar je afscheid van moet nemen.  

De controle kwijt 
Ineens ben je de controle kwijt. De vanzelfsprekendheid 
van een gezond lichaam waarmee je de dingen kunt 
doen die je bedenkt te willen doen. En als dokters diag-
noses stellen en medicijnen voorschrijven, dan lijkt het 
net of je de regie kwijtraakt. En dat is nu net hetgeen dat 
je heel erg nodig hebt, om het gevoel te houden dat je 
nog baas bent over je eigen leven, dat je waardigheid als 
mens overeind blijft. En het lijkt wel of in deze gelijkenis 
precies gebeurt wat misschien wel de grootste angst is 
van ieder mens: dat je hulpeloos en machteloos wordt 
verklaard. Terwijl jij in het ziekbed ligt, wordt er over je 
gepraat en nemen anderen beslissingen over wat er met 
jou moet gebeuren. Ineens compleet afhankelijk van de 
hulp van anderen.  

Heb ik nog een keus? 
Op dat moment kun je niet langer veel meer voor een 
ander betekenen, maar alleen ontvangen. Terwijl geven 
een goed gevoel geeft, maakt ontvangen onzeker, kwets-
baar en klein. Geven en ontvangen. Als je mag kiezen, 
dan toch liever geven. Pas als je halfdood in de greppel 
ligt, niet anders meer kunt dan hulp aanvaarden, dan 
moet je wel ontvangen, maar liever helpen we anderen 
of doen we alles gewoon zelf.  

Maar dan overvallen de gebeurtenissen je en lig je langs 
de kant van de weg. Deze persoon heeft geen naam, het 
zou zomaar iedereen kunnen zijn, zelfs jij of ik. En terwijl 
ik mij voorstelde dat ik die persoon ben, denk ik: heb 
ik dan nog een keus? Zou ik nog hulp kunnen weigeren 
of is dat ondankbaar? Mag ik ervoor kiezen om niet 
geholpen te willen worden, om geen behandeling meer 
te willen? Om niet nog meer medicijnen te slikken met 
nog meer bijwerkingen? Of om niet door dié persoon 
geholpen te willen worden? Je hebt nu eenmaal men-
sen waarmee het klikt en anderen waarmee dat niet zo 
is. Wat is dan de respectvolle barmhartigheid waar je 
behoefte aan hebt?  

Wie is de naaste? 
Elkaars naasten zijn we allemaal. Voor God staan we 
allemaal aan dezelfde kant. Mogen we allereerst zelf zijn 
barmhartigheid ontvangen, voordat we aan anderen 
kunnen uitdelen. En de vraag die Jezus ons stelt is: wie is 
nu daadwerkelijk de naaste geworden van het slachtof-
fer? We zijn elkaars naasten, geroepen tot naastenliefde, 
maar pas wie barmhartigheid betoont en zijn hart laat 
spreken, is daadwerkelijk naaste geworden. Ook als er 
voor alle aangeboden hulp bedankt wordt en je helpt 
door niet te helpen, maar de ander respectvol in zijn of 
haar waarde laat.  

Pastor Rixt Koekkoek-de Boer

Overdenking: Mag ik ‘nee’ zeggen tegen hulp?
We zijn allemaal elkaars naasten, maar wanneer laat je je werkelijk zien als iemands naaste? Die 
vraag stelt pastor Rixt Koekkoek-de Boer zich als ze dieper nadenkt over de positie van de overvallen 
man in het verhaal van de barmhartige Samaritaan.



Emailadressen

Kerkenraad 			   kerkenraad@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Voorzitter kerkenraad	 	 voorzitter@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Scriba 				    scriba@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Diaconie 			   diaconie@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
ZWO 				    zwo@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl 
Pastoraat			   pastoraat@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Eredienst & Liturgie		  eredienstenliturgie@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Verdieping & Ontmoeting	 verdiepingenontmoeting@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Communicatie	 	 	 communicatie@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Jeugdraad			   jeugdraad@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Penningmeester 		  penningmeester@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Website 			   website@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl 
Maandblad Appèl 		  appel@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl 
Kerkelijk bureau 		  kerkelijkbureau@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl 
Kosterszaken			   koster@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Verhuur zalen 			   verhuur@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Archief 				   archief@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Beamerteam  			   beamerteam@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Uitvaart			   uitvaart@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Singsation	 	 	 singsation@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl

Web-sites
Kerken			   www.pkngeldermalsen.nl
Kinderen/Jongeren	 www.jongpkngeldermalsen.nl
Facebook			 

Kerkenraad

Renate Olthof			   06 1875 6524	 scriba				  
Edy Scheele	 	 	 06 5362 3832	 ouderling kerkrentmeester
Jantina Rekker	 	 	 06 4314 0246	 ouderling pastoraat
Piet van der Vorm		  06 5162 4428	 ouderling kerkrentmeester
Dick  van Kranenburg	 	 06 5773 3113	 voorzitter kerkenraad en diaconie
Richard van Mersbergen 	 06 5256 2249	 jeugdouderling
Alfred IJlst			   06 2133 7797	 ouderling met speciale opdracht jong&oud
Ton Smits			   06 2338 7506	 diaken

Praeses			  Dick van Kranenburg				    06 5773 3113
				    Spijksepad 2
				    4197 HJ  BUURMALSEN					   

Scriba			   Renate Olthof					     06 18756524
				    Coreanne 93						    
				    4191 DC Geldermalsen
			 
Kerkelijk Bureau	 Kari van Kranenburg-Visscher			   06 2864 2762	
				    Spijksepad 2
				    4197 HJ  BUURMALSEN						    
			 
Zalen beheer		  Neli van Haarlem				    06 3857 9253/ 0345 – 257000
Kosterszaken		  Eric Max Krijnen			   	 06 5338 4857	 			 
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Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk 
College kerkrentmeesters         NL05 RABO 0321 2006 24
Diaconie 		         NL42 RABO 0321 2049 05
Werkgroep ZWO                         NL37 RABO 0321 2023 76 
ZWO rekening alleen gebruiken voor het ZWO project.
Andere giften voor ZWO gaat via de rekening van de diaconie.		
		
Maandblad Appèl                     
NL05RABO0321 2006 24 Gereformeerde kerk Geldermalsen
onder vermelding ‘Bijdrage Appèl’     
    

Collecte

Via de Donkey mobile App van de Emmakerk

Diaconie, zwo	 via bankrekening diaconie 
NL42 RABO 0321 2049 05 	o.v.v. de bestemming

Kerk, revitalisering  	 via bankrekening kerk  
NL05 RABO 0321 2006 24 	o.v.v. datum

Collectebonnen 
kunnen besteld worden via het rekening nummer 
van de kerk: NL05 RABO 0321 2006 24           

Teams 

Diaconie 
Dick van Kranenburg	 	 06 5773 3113	 	 Voorzitter
Ton Smits			   06 2338 7506		  diaken
Etty van der Meijden	 	 06 5209 2964	 	 diaconaal rentmeester
Jolanda Stelder			   06 1623 2915		  diaconaal rentmeester

Pastoraat
Ds. Henk Fonteyn		 	 06 1423 0579	 	 pasoraat		 	 henkfonteyn@gmail.com
Jantina Rekker	 	 	 06 4314 0246	 	 ouderling	 	 jantina.rekker@gmail.com
Nelleke van Amstel          	 	 06 5389 6038		  teamlid			   nelleke@van-amstel.com
Sia Feenstra                       	 	 06 4213 1916    		  teamlid 		     	 siafeenstra@gmail.com
Marietje van Haarlem         	 06 52850863     		  teamlid 		   	 jgvanhaarlem@hotmail.com
Kari van Kranenburg          	  	 06 2864 2762  		  teamlid     	  	 kari.van.kranenburg@gmail.com
Corrie Broekman			   06 514 34130		  teamlid	  		  corriebroekman@planet.nl

Kerkrentmeesters
Eric Max Krijnen	 	 	 06 5338 4857	 	 voorzitter kerkrentmeester
Edy Scheele	 	 	 06 53623832		  ouderling kerkrentmeester
Piet van der Vorm		  06 5162 4428	 	 ouderling kerkrentmeester
Marian Sluiskes			   0345-536885		  penningmeester
Henry de Ruiter	 	 	 06 42017165	 	 teamlid
Rieks Cornelisse			   06 10051057		  secretaris

Verdieping & ontmoeting
Theo Jeninga	 	 	 06 3612 0043	 	 Voorzitter
Henk van Amstel			   06 1340 5070	
Maria IJlst			   06 3445 6356 
Eva Willeboer			   06 8120 1306

Eredienst en liturgie
Alice Tekelenburg			  06 4854 9223			 
Gerda van Haarlem		  06 2573 1996		
Koos Groenendaal		  06 2278 6746
Alfred IJlst			   06 2133 7797

Communicatie
Marieke Donker			   06 5242 7578
Piet Rekker			   06 2739 9549 					     piet.rekker@gmail.com
Maria IJlst			   06 3445 6356
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Bijbelleesrooster

November
01  zaterdag 

Handelingen 20:1-12

02  zondag 

Handelingen 20:13-24

03  maandag 

Handelingen 20:25-38

04  dinsdag 

Psalm 76

05  woensdag 

Lucas 19:1-10

06  donderdag 

Lucas 19:11-28

07  vrijdag 

Handelingen 21:1-14

08  zaterdag 

Handelingen 21:15-26

09  zondag 

Handelingen 21:27-36

10  maandag 

Handelingen 21:37-22:16

11  dinsdag 

Handelingen 22:17-29

12  woensdag 

Lucas 19:41-48

13  donderdag 

Lucas 20:1-8

14  vrijdag 

Lucas 20:9-19

15  zaterdag 

Lucas 20:20-26

16  zondag 

Lucas 20:27-40

17  maandag 

Lucas 20:41-21:4

18  dinsdag 

Handelingen 22:30-23:11

19  woensdag 

Handelingen 23:12-22

20  donderdag 

Handelingen 23:23-35

21  vrijdag 

Handelingen 24:1-9

22  zaterdag 

Handelingen 24:10-21

23  zondag 

Handelingen 24:22-27

24  maandag 

Lucas 21:5-19

25  dinsdag 

Lucas 21:20-38

26  woensdag 

Handelingen 25:1-12

27  donderdag 

Handelingen 25:13-27

28  vrijdag 

Handelingen 26:1-18

29  zaterdag 

Handelingen 26:19-32

30  zondag 

Psalm 85  


