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De	rijke	jongeling	(Bij	Mattheüs	19:16-30)

Je vraagt of ik gelukkig ben.
Er wordt gezegd dat geld niet gelukkig maakt.
Dat is waar.
Maar	het	is	prettig	om	te	leven	zonder	zorgen	over	alledaagse	zaken.
Kleding,	huisvesting,	voedsel,	ik	beschik	er	in	ruime	mate	over.
Dat voelt veilig.
Van vogelzang en bloemenpracht geniet ik in mijn eigen rijke tuin. 
Maar of ik gelukkig ben? 
Vrienden, even rijk als ik, zoeken het in alsmaar meer.
Luxere huizen, grotere schuren, duurdere edelstenen. 
Maar met het groeiend kapitaal groeit ook hun angst.
Rovers, roest en rot liggen op de loer.
Ik meende dat mijn geluk elders lag, 
daar waar rovers, rot en roest niet reiken.
Maar hoe kom ik daar? 
Dat was mijn vraag aan die rabbi uit Nazareth.
Hij	heeft	geen	steen	om	zijn	hoofd	neer	te	leggen.
Maar	hij	leeft	als	onbezorgd	kind	van	God.
Ik wist me rijk, anders rijk, in zijn nabijheid. 
Maar er bleef iets tussen ons instaan.
Ik voelde het wel.
Maar ik wilde het niet benoemen.
Toen deed hij het.
Hij	zei:	“Je	leeft	in	een	gouden	kooi.
Maar het deurtje staat open.
Durf je te vliegen?”

Ik ben terug naar huis gegaan.
En nu zit ik hier in mijn tuin en ik zie de bloemen
en ik hoor de vogels.
Het is alsof ze in alle toonaarden die vraag herhalen.
Durf je te vliegen?
En het is alsof ze wachten op mijn antwoord...

Henk Fonteijn

Illustratie:	Rien	Poortvliet,	uit	‘Hij	was	één	van	ons’

Opnieuw een poging, in de schoenen van een bijbelse figuur 
te gaan staan. Soms passen ze, soms minder goed, maar het 
spreekwoord blijft van toepassing: wie de schoen past…
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3-11-2024 Gedachtenisdienst
Predikant Ds. A. (Fred) Groeneveld
  uit Lunteren  
Orgel  Jorrit Meulenbeek
Lector  Alice Tekelenburg
Collectes 1. Diaconie 
  2. Kerk  
  3. Revitalisering

10-11-2024 Dankdienst
Predikant Ds Bram Bregman uit Tricht
Lector  Fam van der Vorm-Kars
Orgel  Dirk Kool
Collectes 1. KiA Werelddiaconaat 
  2. Kerk
  3. Revitalisering

17-11-2024 Jeugddienst 
Spreker  Irma van den Boom 
Band  D-vote
Collectes 1. ZWO
  2. Kerk  
  3. Revitalisering

24-11-2024 
Predikant Ds. H. Fonteijn uit Culemborg
Orgel  Tjeerd Kiers
Lector  Petra van Zandwijk
Collectes 1. Diaconie
  2. Kerk 
  3. Revitalisering

Kerkdiensten

Gedachtenisdienst 
3 november 2024

Dit jaar gedenken wij onze overledenen in de dienst  
van zondag 3 november. In deze dienst noemen we de 
namen van diegenen uit onze gemeente die ons het 
afgelopen jaar zijn voorgegaan. Nabestaanden zijn uit-
genodigd om hierbij aanwezig te zijn. De ouderling van 
dienst zal een kaars aansteken aan de paaskaars, het licht 
van Christus, als teken van ons vertrouwen dat Gods licht 
schijnt tot over de grens van de dood heen.

Wij gedenken

Jan Ouburg   82 jaar
Pieter de Jong   55 jaar
Riet van Stam- de Hoop  89 jaar
Tine Bron- van den Hoorn 86 jaar
Peter van Zandwijk  88 jaar
Gerrit van Stam   60 jaar
Jenny	Montijn		 	 	 80	jaar
Hanneke van Andel  80 jaar

Zondagochtend 17 november is het zover! 
We nodigen je van harte uit voor de jeugddienst met als 
thema	“BE	REAL,”	waar	we	samen	ontdekken	wat	het	
betekent	om	écht	te	zijn.	Aan	de	hand	van	het	ver-
haal van Elia op de berg Horeb duiken we in de diepe 
gevoelens van twijfel, eenzaamheid en kracht die hij 
ervaarde. 
Hoe herkent God ons, zelfs wanneer we op het punt 
staan	op	te	geven?	En	hoe	kunnen	wij	écht	onszelf	zijn	
in	een	wereld	vol	verwachtingen?

Ontdek het in een inspirerende dienst vol muziek, be-
zinning,	verdieping	en	ontmoeting.
Irma	van	den	Boon	zal	deze	dienst	leiden	en	heeft	
voorafgaand aan deze dienst al met een aantal jongeren 
contact gehad. 
De band D-vote zal de muziek in deze dienst verzorgen.
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Verjaardagen Wij wensen alle jarigen in deze maand een 
fijne verjaardag toe.
In het bijzonder noemen we hier de mensen 
van 80 jaar en ouder.

Koffie	ochtend
 
Maandag 18 november
10.00-11.30 uur 
Bij Hennie Scheele
Nijverheidsraat 2

We	hebben	geen	leeftijdsgrens.	
Een	ieder	is	welkom	voor	een	lekker	kopje	koffie,	een	praatje	en	gezelligheid.

Tijdens	de	koffieochtend	van	oktober	hebben	we	gezamelijk	afgesproken	om	de	koffieochtenden	bij	toerbeurt	bij	een	
aantal mensen thuis te houden. We willen dit in ieder geval in de komende wintermaanden.
In Appèl leest u bij wie u te gast bent. 
Als u niet zelfstandig kunt komen kunt u mij bellen, dan halen we u met de auto op.
Laat dit geen beletsel zijn om te komen. 

We zien u graag! 
Hennie 06-44900335

Kerstlunch voor ouderen 
Ook dit jaar zal er een kerstlunch zijn voor onze ou-
dere gemeenteleden. Noteert u alvast de datum? 

Dinsdag 17 december vanaf 
11:30	uur	bij	Tante	Leen.	

Verdere	informatie	volgt	in	Appèl	van	december	en	
op de beamer.
U bent van harte uitgenodigd! 
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Heer, herinner U de namen
een lied 
bij de gedachtenis van de overledenen. 
Tekst:	Kees	van	der	Zwaard

	Melodie:	LvK,	Gez.	273	

1
 Heer, herinner U de namen,
 ieder die gestorven is.
 Zie ons aan zoals wij kwamen
 uit de diepte, het verlies
 van de mensen, die wij dragen
 op de lippen, in ons hart,
 die wij missen sinds de dagen, 
dat de dood ons huis verwart.

 2
 Heer, U weet hoe vaak wij deelden
 van ons dagelijkse brood,
 hoe wij vochten, hoe wij speelden
 ongehinderd door de dood.
 Ooit bent U met ons begonnen
 aan een ware levensreis.
 Langs de wegen van verlangen.
 gaan wij biddend: breng ons thuis.

 3
 Uit het duister van de dalen
 zoeken wij uw nieuw gebied.
 Laat ons niet in schuld verdwalen,
 niet verzanden in verdriet.
 U bent onze hoop voor ogen,
 spreek één woord: je bent bemind,
 zoals Jezus werd bewogen
 met ontferming voor een kind.

 4
 God, gedenk de vele aardse
 tranen van verdriet en zorg,
 vang ze op, Heer, en bewaar ze
 in uw kruik van troost en borg;
 en ontvang de levensparels,
 die wij koesteren als een schat,
 wil hen in uw Rijk aanvaarden
 en gebruiken voor uw stad.
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Kort Verslag Kerkenraadsvergadering van 14 oktober

Aanwezig:	Dick	van	Kranenburg,	Eric	Max	Krijnen,		Koos	Groenendaal,	
Nelleke van Amstel, Edy Scheele, Richard van Mersbergen, Ton Smits, Alfred IJlst, 
Renate Olthof 
Afwezig:	ds	Leendert	Jan	van	Lingen

1. Opening
Dick	geeft	aan	dat	hij	blij	is	om	weer	in	ons	midden	te	zijn.	De	kleine	paaskaars	wordt	aangestoken	en	Koos	opent	
de	vergadering	door	te	lezen	uit	1	Cor.	13	en	een	gedicht	van	Huub	Oosterhuis	‘Vandaag	en	Morgen’.	Daarna	gaat	hij	
voor in gebed.

2. Moodbarometer
We maken een rondje.

3. Kennismaking
In	plaats	van	het	geloofsgesprek	vanavond	een	kennismakingsronde:	Wie	ben	je,	wat	drijft	je,	wat	verwacht	je?

4. Verbouwing 
Namens de Denktank zijn aanwezig Anne Verboom, Henry de Ruiter en Rieks Cornelisse. Anne legt uit wat nu de 
vervolgstappen zijn, uitgaande van het gepresenteerde plan op de gemeenteavond. Er zullen drie teams gevormd 
worden:	
1. Bouwteam
2.	 Communicatieteam
3. Team fondsenwerving
Ad	1:	Plan	concreet	maken	en	ontwerp	laten	uitwerken	door	een	constructeur,	offertes	aanvragen	en	uitzoeken	wat	
we zelf kunnen doen.
Ad	2:	Kerkenraad	informeren	en	gemeente	op	de	hoogte	houden.
Ad	3:	Hier	zouden	mogelijk	ook	andere	gemeenteleden	voor	gevraagd	kunnen	worden.

Het huidige plan gaat uit van een kostenplaatje van €150.000,- Fondsenwerving en beschikbare middelen moeten 
samen het bedrag opbrengen

Vraag:	Hoe	hou	je	de	kerkenraad	op	de	hoogte	en	wat	zijn	de	momenten	waarop	de	kerkenraad	over	belangrijke	
keuzes moet beslissen.
Het onderwerp verbouwing zal een vast item op de agenda worden. De Denktank zal de kerkenraad van elke belang-
rijke stap in het proces op de hoogte brengen, zeker als het gaat om grote uitgaven. 
Uiteraard zullen in de concrete uitwerking de verschillende gebruikersgroepen geconsulteerd worden.

Vraag:	in	hoeverre	gaan	de	kerkrentmeesters	een	rol	spelen	in	dit	proces?	Denktank	en	kerkrentmeesters	trekken	
samen op en rapporteren aan de kerkenraad.
Alfred	geeft	aan	dat	er	is	een	landelijke	pot	voor	verbouwing	en	verduurzaming.	Hij	zoekt	het	op	en	stuurt	het	door	
naar Peter de Vlugt.

De Kerkenraad stemt in met de stappen zoals voorgesteld door de Denktank.

5. Beroepingswerk
Gestart met training, samen met de voltallige beroepingscommissie uit Tricht. Komende zondag gaan we na de dienst 
koffiedrinken	in	Tricht.
Daarna gaan de twee commissies ieder voor zich nadenken hoe de samenwerking precies gestalte krijgt en hoe we 
gaan vergaderen.
Er hangt een schema achter in de kerk om het proces weer te geven, Cathelijne houdt dit bij.
Cor	heeft	wegens	gezondheidsredenen	afscheid	moeten	nemen.	Hij	heeft	een	kaart	en	bloemen	gekregen.	Er	is	nu	
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dus	één	lid	minder,	hoeft	niet	aangevuld.	Peter	van	Delden	is	nu	voorzitter	geworden.
Dick:	vanuit	de	classis	en	de	landelijke	kerk	wordt	samenwerking	erg	gestimuleerd.	Nadrukkelijk	is	het	niet	de	bedoe-
ling	dat	we	één	gemeente	worden.	Die	vraag	leeft	wel	bij	sommige	gemeenteleden.

6.	 Notulen	2	sept.	‘24
Tekstueel:	de	jeugddienst	is	17/11	en	niet	19/11.
Inhoudelijk:	bij	de	rondvraag:	Singsation	zingt	komende	zondag	in	de	Centrumkerk,	dus	veel	lege	plekken.	Vermelden	
in	de	afkondigingen?	Nee,	vinden	we	niet	nodig.
Notulen vastgesteld.

7. Emma app bijdrage
We	gaan	geen	aparte	bijdrage	vragen	voor	de	Emma	app.	Deze	valt	onder	de	post	communicatie	die	voortaan	op	de	
begroting	komt.	Hier	valt	meer	onder	dan	alleen	de	app.
Voor de papieren Appèl vinden we het wel reëel om daar een bijdrage voor te vragen omdat dit een extra service is.

8.	 Licenties
Het	beamerteam	heeft	een	lijst	met	bundels	opgesteld	waarvoor	we	nog	geen	licentie	hebben,	maar	die	wel	veel	
gebruikt worden. ,- De kerkenraad vindt dat dit goed geregeld moet worden. Aan de predikanten wordt gevraagd om 
zich zoveel mogelijk aan deze bundels te houden. De Cie Eredienst & Liturgie stuurt een lijstje naar Ruud zodat hij dat 
kan	opnemen	in	zijn	berichtgeving	richting	de	voorgangers.
Dan	is	er	nog	de	vraag	over	Youtube,	we	maken	nu	gebruik	van	de	gratis	versie	en	daarmee	verdwijnen	de	uitzen-
dingen na twee weken. 14 dagen is wel kort. Wat zijn de kosten als we er voor gaan betalen? Edy Scheele gaat het 
uitzoeken.

9. Mededelingen teams
Eredienst & Liturgie 
•	 Datum	startzondag	tijdig	vaststellen.
• Flyer met alle kerstdiensten?
•	 1	januari:	volgende	keer	op	de	agenda
• Update noodliturgie komt, wordt passender gemaakt. Ovd moet dan de vervangende dienst doen. Je volgt de  
	 liturgie	die	er	al	is.	Je	past	alleen	de	overdenking	en	de	schriftlezing	aan.
•	 2026:	in	de	zomer	samenwerken	met	andere	gemeentes?	Hoe	denkt	de	kerkenraad	daarover?	Volgende	keer		
 op de agenda.
• De Muziekcommissie is al geformeerd. Namen horen we graag de volgende verg.
Diaconie:	Jolanda	en	Etty	zijn	bezig	met	de	kerstattenties.
Pastoraat:	De	namen	van	enkele	gemeenteleden	worden	genoemd.	
Verdieping & Ontmoeting: geen
Jeugd:	Er	zijn	vier	mensen	gevonden	zijn	voor	de	tienercatechese,	2	uit	Hervormd	en	2	Geref.	
Binnen	de	voorbereidingsgroep	is	gesproken	over	de	doelstelling	van	de	catechese.	Deze	is	niet	specifiek	meer	het	
doen van belijdenis zoals eerder wel in de doelstelling stond. De twee belangrijkste componenten zijn geloofsonder-
richt	en	ontmoeting.	Men	wil	de	naam	ook	liever	veranderen	van	catechese	in	tienerclub.	Hoe	kijkt	de	kerkenraad	
hier tegenaan? We begrijpen de overwegingen en kunnen ons er ook in vinden. Wel denken we dat het goed zou zijn 
om	ons	in	een	geloofsgesprek	nog	eens	te	bezinnen	op	het	thema	belijdenis	doen	omdat	dit	altijd	nog	wel	een	be-
langrijk	onderdeel	is	van	het	gemeentezijn.	Maar	we	zijn	ook	realistisch	genoeg	om	te	beseffen	dat	dit	voor	jongeren	
geen	automatische	stap	meer	is.
KRM: 
•	 Bijdrage	Vakantiebijbelfeest	400,-
• Nieuwe huurcontracten pastorie en kosterswoning
•	 15,16,17	nov.	Oproep	voor	hulptroepen	bij	concert	Singsation

10. Rondvraag

11.	 Sluiting	Dick	sluit	de	avond	met	gebed.
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Inmiddels	hebben	we	er	twee	trainingsavonden	op	zitten.	
Cor	de	Boer	heeft	helaas	moest	stoppen	vanwege	gezond-
heidsredenen, dat vinden we uiteraard erg heel erg jam-
mer. We zullen zijn wijze en inspirerende inbreng missen. 

Het	is	fijn	om	door	de	training	meer	toegerust	te	zijn	en	
te weten hoe het proces loopt en wat er te doen staat. 
De	profielschets,	die	we	eerder	samen	met	de	gemeente	
hebben opgesteld, vraagt   nog om verdere uitwerking en 
verduidelijking,	omdat	we	graag	specifiek	willen	vastleg-
gen waar de accenten voor onze gemeente liggen. Onze 
cursusleidster gaat ons daarin verder begeleiden. We zijn 
enthousiast om dit belangrijke proces samen verder vorm 
te geven.

Nelleke van Amstel, Dolf Blom, Peter van Delden, 
Christine	van	Hattem,	Tjeerd	Kiers,	Renate	Olthof,	
Cathelijne Voorneveld en Petra van Zandwijk

Van de scriba
Ieder	die	meedraait	in	een	team	of	commissie	heeft	het	misschien	al	gemerkt,	
de aanpassing van de @ adressen. Die hebben nu allemaal dezelfde toevoeging 
gekregen …@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl  
Als het goed is hebben de betrokken personen daar een mail over gehad van 
onze serverbeheerder Anton Donker met de inloggegevens.
We wilden graag meer uniformiteit in de adressen en bovendien is gmail qua 
privacy niet handig.
Achterin deze Appèl ziet u de adressen van de verschillende teams en commis-
sies, gelieve deze voortaan te gebruiken! Berichten naar de oude adressen zullen 
nog een poos worden doorgestuurd.

Bericht vanuit de beroepingscommissie



Collecten:
Zondag	10	november	-	Collecte	Kerk	in	Actie

Werelddiaconaat – Bolivia

Door klimaatverandering valt de regen in het hoge Andes-
gebergte steeds grilliger. Veel jongeren trekken naar de stad 
omdat ze geen toekomst zien in de bergen. 
Maar sinds er waterreservoirs zijn kunnen boeren en boerin-
nen hun land irrigeren. Ze leren inheemse groenterassen weer 
waarderen en biologisch verbouwen en gaan samenwerken in 
coöperaties.	En	jongeren	keren	weer	terug.	Stadsbewoners	le-
ren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltui-
nen.	Het	geeft	hoop	dat	zelfs	op	4.000	meter	hoogte	landbouw	
mogelijk is.
Met	jouw	gift	in	de	collecte	voor	het	werelddiaconaat	van	Kerk	
in	Actie	steun	je	kwetsbare	mensen	zoals	de	boeren	en	boerin-
nen in Bolivia. Van harte aanbevolen. Dankjewel! 

Meer	informatie	op	kerkinactie.nl/boerinbolivia.	

Acties voor:

Voetbalschoenen en tenues. Ook de kinderen in Kenia houden van voetbal. Daarom zijn 
voetbalkleren en met name voetbalschoenen van harte welkom. Ze kunnen ingeleverd 
worden	bij	één	van	de	leden	van	de	ZWO-	werkgroep.

We	sluiten	de	acties	voor	Shade	af	op	15	en	16	november	met	de	muziekvoorstelling	van	
Singsation;	‘I	have	a	dream’.	Meer	informatie	daarover	elders	in	deze	Appèl.	We	hopen	u	één	
van deze avonden te mogen ontvangen.

Met	vriendelijke	groet,	ZWO-werkgroep	Geldermalsen;	
Peter van Delden, 
Woudy van der Meijden- Bok en 
Petra van Zandwijk.
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Collecte ontvangsten

Van de kerkrentmeesters

Collecte-ontvangsten  
zondag 15 september 2024 
1e	collecte:		 Diaconie	 	 €	107,55
2e collecte Kerk   € 95,15
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	66,00
zondag 22 september 2024 
1e	collecte:		 Kerk	in	Actie	Zending	 €	129,65
2e collecte Kerk   € 126,17
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	94,70
zondag 29 september 2024 
1e	collecte:		 Missionair	werk		 €	88,60
2e collecte Kerk   € 98,15
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	75,30
zondag 6 oktober 2024  
1e	collecte:		 KiA	Werelddiaconaat	 €	100,90
2e collecte Kerk   € 84,00
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	54,65
zondag 13 oktober 2024  
1e	collecte:		 ZWO	 	 	 €	77,10
2e	collecte	 Jonge	generaties	 €	76,60
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	67,45

Giften	ontvangen	door	kerk:		 	 €	25	+	€	20	
Gift	ontvangen	door	Diaconie:		 	 €	50

De	kerkrentmeesters,	en	met	name	penningmeester	Marian	Sluiskes,	zijn	de	afgelopen	tijd	druk	bezig	geweest	met	
het	opstellen	van	de	begroting	voor	2025.	Omdat	we	in	2025	niet	het	hele	jaar	een	predikant	denken	te	hebben	en	
omdat het met de verhuur van de gebouwen goed gaat, hopen we dat we 2025 met een plus te kunnen eindigen. 
De	begroting	wordt	nu	voorgelegd	aan	de	Kerkenraad.	Een	samenvatting	en	de	nadere	toelichting	zal	in	de	Appel	van	
december opgenomen worden.

Ondertussen	worden	er	offertes	uitgevraagd	voor	enkele	grote	onderhouds	werkzaamheden.	
Henry en Edy hebben van de week de nooduitgang bordjes vernieuwd. Zondag maar kijken of ze niet te fel branden.
We	verwelkomen	Theo	Jeninga	en	Gerrit	Broekman	in	de	tuinploeg.	Mooi	dat	jullie	je	ook	daarvoor	willen	inzetten.

ZWO	en	Singsation	bereiden	een	groots	optreden	voor	op	15	en	16	november	in	onze	kerkzaal	(Zie	elders	in	Appel).	
Dit	terwijl	er	op	zaterdag	16	november	een	“gewone”	dienst	is	van	de	JMG	(onze	vaste	huurders).	En	er	is	op	zon-
dagochtend	17	november	in	onze	kerk	een	speciale	jeugddienst	met	een	live	band.	Met	als	gevolg	;	een	logistieke	
uitdaging !

Met	andere	woorden	;	er	zullen	vele	vrijwilligers	nodig	zijn	om	het	in	goede	banen	te	leiden.	Hennie	Scheele	heeft	
daarvoor	al	een	oproep	op	de	App	gezet.	Als	u	al	een	kaartje	heeft	voor	één	van	de	avonden	meldt	u	aan	bij	Hennie.	
Dan	kan	u	helpen	met	de	koffie,	want	u	bent	er	toch	……….	En	misschien	kan	u	een	paar	minuten	langer	blijven	en	
helpen de kerkzaal in orde te maken voor de dienst de dag er na.

Op 10 november en zeker op 17 november zal de kerkzaal er niet zo uit zien als we gewend zijn. Draden, kabels, lich-
ten	zullen	niet	allemaal	opgeruimd	zijn.	Maar	met	een	beetje	improvisatie	en	hulp	zullen	we	een	heel	eind	komen	!!
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Een gezongen zegening voor elke nieuwe dag

"... En daarom sta ik tot slot nog even stil bij een tweede element uit de rijke tekst van Paulus. 
Hij schrijft: “In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.”
In de vorige viering ging het ook over de zichtbare tekenen: de mezouza bij de Joden, hun 
keppeltje, hun vaste gebedstijden. Met het verdwijnen van de zuilen, zijn veel vaste gebruiken 
verdampt of verwaterd. Terug naar vroeger werkt niet, maar ik mis wel iets."
[…]
"Voor mezelf ben ik daarom ook al een hele tijd op zoek naar geschikte vormen.
Ik heb een aantal jaren elke morgen een psalm gelezen, net als in de kloosters, dagelijkse kost. 
Ik kan het aanraden, maar het is nog wel een warboel van een zich ontwikkelend godsbeeld, 
van gewelddadig tot steeds meer barmhartig.
Recent heb ik het boek Handelingen een paar keer doorgeakkerd – geweldig, ondergedompeld 
raken in de startfase met alle geestdrift – en onvermijdelijke ruzies.
Maar niet iedereen is gebouwd op lezen, elke dag maar weer.
Omdat ik elke dag nogal moedeloos werd van het lezen van de krant heb ik een ‘zegening van 
de dag’ ontworpen van 7 regels. Door een vriend op muziek gezet, zing ik die nu elke morgen. 
Vooralsnog werkt het als een heerlijke opmaat voor de dag.
Zo zie ik wel meer mensen zoeken naar nieuwe vormen. Dat is de moeite waard! Zoek naar 
zichtbare dagelijkse vormen, die werken door! Het hoeft niet elke dag iets nieuws te zijn. Net 
als bij reclame zit de kracht vaak in de herhaling."

Bovenstaand	fragment	is	afkomstig	uit	een	preek,	die	ds.	Bernard	Baakman	op	4	augustus	in	de	Barba-
rakerk	in	Culemborg	hield	rond	een	passage	uit	1	Korintiërs	12.	Nogal	wat	gemeenteleden	vroegen	ds.	
Baakman	na	afloop	van	de	dienst	naar	de	tekst	en	melodie	van	de	door	hem	genoemde	zegening.	Dat	
resulteerde	erin	dat	hij	op	zondagavond	13	oktober	in	de	consistorie	van	de	Barbarakerk	voor	een	tien-
tal	belangstellenden	een	uitvoerige	toelichting	op	deze	gezongen	zegening	heeft	gegeven.	En	uiteraard	
hebben we hem ook samen gezongen. Met toestemming van Bernard geef ik tekst en melodie nu ook 
in Appel door, voor hen die zich herkennen in de overwegingen uit de preek. 

Mirjam en ik hebben er intussen een gewoonte van gemaakt, bij het ontwaken samen deze regels te 
zingen.	In	het	volste	besef	dat	dit	er	in	de	praktijk	ook	regelmatig	bij	in	zal	schieten.	Maar	we	ervaren	
het	als	een	waardevolle	start,	waarmee	je	de	hele	dag	die	nog	voor	je	ligt,	met	alle	ontmoetingen	en	
werk	dat	wacht,	in	een	zeker	perspectief	stelt.	Van	dankbaarheid,	verwondering	en	verwachting.	Dat	
maakt echt verschil in de manier waarop ik vervolgens mijn benen naast het bed zwaai!

Henk Fonteijn  



17

{

{

{

{

Ge ze- gend- JIJ, Eeuwi ge,- Bron van al le- le ven,- ge ze- gend- de zon die weer

h=66

o ver- ons is op ge- gaan- ge ze- gend- het huis dat ons her bergt,- ge ze- gend- de ont -

7

moe tin- gen- van de ze- dag, ge ze- gend- het werk dat ons wacht. Ge ze- gend- JIJ, Eeuwi ge,-

13

Bron van al le- le ven,- Jouw Naam hou den- wij hoog van daag- en al le- da gen.-

rit. 20

2
2

2
2

2
2

& bb
, ,

3
2

Tekst: Bernard Baakman

4
2

Muziek: Bram Stellingwerf

Zegenspreuk

& bb 3
2
4
2

?bb
3
2
4
2

& bb

& bb

?bb

& bb
, ,

& bb

?bb # n

& bb
, U

& bb #
U

?bb

œ œ œ ˙ œ ™ œ
j
˙ œ œ œ œ ˙ ˙ Ó Œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ

Œ
œ œ̇ œ ˙̇ œ ™˙ œ

j
˙̇ œ̇ œ œ̇ œ ˙̇ ẇ ˙ ˙
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Donderdag 21 november  
Het thema voor deze middag is :  
Tips voor u in moderne tijden,  
met o.a.digitale vaardigheden. 
 
Het dagelijkse leven is erg veranderd in de laatste jaren. Opeens is bijna alles 
digitaal. Je moet een goede mail kunnen schrijven. Snel iets lezen en reageren. 
Een appje kunnen sturen. Als je kleinkinderen hebt, willen ze je foto’s sturen.  
En meer. Het valt niet altijd mee om dat te volgen. 
De presentatie van donderdagmiddag 21 November gaat hierover. Er wordt 
verteld over hoe lastig lezen en schrijven voor veel mensen in Nederland is.  
Er worden tips gegeven over de computer en de telefoon. Er wordt verteld hoe 
je oplichters herkent en wat je kunt doen. 
Handige tips voor het dagelijkse leven! 

                                  
 
Deze middag wordt verzorgd het RIVOR, Bibliotheek Geldermalsen en Welzijn 
West Betuwe. 
 

U bent allen van harte welkom 
op 21 november    

in “De Ontmoeting”  
bij de Centrumkerk  
Aanvang 14.30 uur  
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Gespreksgroep

Begeleiding

Deelname

Het verlies van een dierbare is een 
ingrijpende gebeurtenis die je hele 

leven overhoop kan halen.
Jouw leven staat stil, maar de 

buitenwereld draait gewoon door.

Je hebt behoefte om 
over je verlies te praten en zo weer 

greep te krijgen op je leven.
In een gespreksgroep kun je elkaar tot 
steun zijn door naar elkaar te luisteren 

en ervaringen te delen.

Tijdens de bijeenkomsten staan we op 
verschillende manieren stil bij ieders

verlies en de gevoelens die dit met zich
meebrengt.

Welzijn West Betuwe organiseert een 
gespreksgroep, geleid door Minke 
van 't Hoff en Els Verweij de Geus.

Er vindt altijd een 
kennismakingsgesprek plaats.

In dat gesprek kijken we samen of deelname
aan de gespreksgroep passend is.

Wat is de impact op je dagelijks bestaan
en hoe kun je ondanks het gemis de

draad weer oppakken?
Er is ruimte voor ieders verhaal en iedere

bijeenkomst heeft een ander thema.

Bij minimaal zes aanmeldingen start 
de groep. Er kunnen maximaal 

 tien mensen deelnemen.
 

Verwacht wordt dat je alle 
bijeenkomsten aanwezig bent.

Deelname aan de groep is gratis.

GESPREKSGROEP ROUW

Welzijn West Betuwe
Rijksstraatweg 64-005

4191 SG  Geldermalsen
T: (0345) 57 36 88

E: info@welzijnwestbetuwe.nl
W: www.welzijnwestbetuwe.nl

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in
De Dorpskamer, Molenkampstraat 4 

in Enspijk.

Aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden
kun je contact opnemen met

Els Verweij de Geus, 06 3946 10 79
Je kunt ook een berichtje sturen naar

info@welzijnwestbetuwe.nl

Data

Bij voldoende aanmeldingen start er
een nieuwe gespreksgroep rouw.

Data worden dan bekend gemaakt.

"Ik ben door de 

gesprekken

rustiger geworden

en kan het nu 

beter accepteren."

informatiefolder groep
2024



Halloween	met	kinderen:	van	griezelen	naar	vieren
Halloween roept bij veel ouders vragen op. Hoe vier je dit feest op een manier die bij jou en je christelijke geloof 
past?	Predikant	Otto	Grevink	deelt	zijn	eigen	ervaringen	en	laat	zien	hoe	Halloween	meer	kan	zijn	dan	alleen	grieze-
len, en hoe je dit feest kunt gebruiken om met je kinderen te praten over licht en donker, hoop en angst.

Column uit Petrus
Ds. Otto Grevink
Ambulant-predikant in de Protestantse Gemeente Sprang-Capelle e.o. en pionier

Kas en Saar vieren Halloween. De kinderboekpersonages van mijn dochter brengen Halloween nu ook bij ons in huis. 
Dochterlief vindt het leuk. Ze herinnert zich hoe ze vorig jaar hielp een pompoen te kopen en uit te hollen. Het werd 
een	lampion	die	ze	trots	met	een	kaarsje	erin	buiten	op	de	tuintafel	zette.		

Twijfels 
Als ouder vind ik Halloween een uitdaging. De griezelige elementen roepen bij mij twijfels op. Niet bij de pompoen, 
maar	bij	het	boek.	Spoken,	heksen,	spinnen,	schrikken,	‘lekker	griezelen’,	ik	kan	er	niets	mee.	Ergens	schuurt	het	met	
mijn christelijke geloof. Of moet ik me niet zo aanstellen en gewoon ook die poster uit de buurtapp ophangen waarop 
staat dat kinderen ook bij mij snoep kunnen krijgen? Kan het geen kwaad?  

De betekenis van Halloween
Ik heb in mijn christelijke geloof geleerd dat het belangrijk is om iets niet direct af te weren, maar om te kijken hoe 
we	iets	kunnen	omarmen	en	omvormen	tot	iets	goeds.	Dat	deden	de	missionarissen	al	die	het	oud-Keltische	feest	
dat	ze	tegenkwamen	omvormden	tot	‘All	Hallows	Eve’,	Allerheiligenavond,	Halloween.	Dat	was	een	lichtfeest.	Aller-
heiligen en Allerzielen werden daaraan gekoppeld. Allerheiligen herinnert ons aan de mensen die een lichtend voor-
beeld zijn. En Allerzielen is een dag waarop we een kaarsje branden voor de mensen die we missen. We kennen ook 
gedachteniszondag. In dat licht kun je met je kinderen iets doen rond Halloween op een manier die bij je past.  

Halloween uitleggen aan kinderen 
Halloween	is	goed	getimed:	in	de	herfst,	als	de	dagen	donkerder	worden	en	de	blaadjes	vallen.	Je	hoeft	kinderen	niet	
met angst, duisternis en dood te confronteren, maar ook zij weten op hun niveau wat verlies is. Zij zijn ook weleens 
bang, zeker in de herfst. Daar kun je bij aansluiten door het samen te bespreken en spelenderwijs te ontdekken. Het 
kan ze zelfvertrouwen geven en ermee leren omgaan. Juist door binnen verstandige grenzen deze bedreigingen en 
angsten te spelen en te verbeelden, overwinnen kinderen hun angst, twijfel en onzekerheid.  

Tips voor Halloween
Praten over Halloween 
Spelen	met	thema’s	als	donker	en	licht	kan	geweldige	gesprekken	opleveren.	Stel	je	kinderen	vragen	en	laat	ze	hun	
gedachten delen.

Denk	aan	vragen	als:			
Wat voel jij als het donker is?  
Ben je dan graag alleen of juist niet?  
Wat doe je om minder bang te zijn?  
Hoe voelt het om naar een lichtje te kijken?  
Is er een verschil met toen het helemaal donker was?  
Zingen 
In	tijden	van	angst	en	onzekerheid	kan	de	kracht	van	muziek	troost	en	hoop	bieden.	Onze	traditie	leeft	van	het	besef	
dat	je	in	tijd	van	angst	en	nood	kunt	zingen	–	dat	is	twee	keer	bidden,	zei	Augustinus.	Zo	overwin	je	angst	en	breekt	
het licht door. 

Licht 
Laat	wat	je	eventueel	met	Halloween	doet	vooral	een	lichtfeest	zijn.	En	begin	bij	die	positieve	ervaring,	bijvoorbeeld	
met die pompoen (met een lachend gezichtje) met dat kaarsje erin. Dat lichtje in het donker kan ook gezellig zijn. En 
zonder is het minder gezellig, ja. Hoe voelt dat? Waarom is licht belangrijk? Wist je dat er over Jezus verteld wordt 
dat	Hij	het	Licht	in	de	wereld	is?	‘Hij	is	het	licht	dat	schijnt	in	het	donker.	En	het	licht	heeft	het	niet	gewonnen	van	het	
donker’	(Johannes	1:5	BGT).	
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Gebed om licht

God, Bron van licht,
Het duister wint zo vaak
in de wereld, in ons leven.
En hoe graag we ook willen
dat het licht doorbreekt,
soms zijn we ziende blind.

Heer, U bent toch het licht,
U bent toch degene
die blinden zicht geeft,
die ogen opent,
die nacht verdrijft
en een nieuwe
dag laat aanbreken.

Leid ons aan uw hand
door de donkere dalen
tot er weer licht is,
begaanbare wegen.

Open ook onze ogen.
Breng licht in duisternis
tot de nieuwe morgen aanbreekt
en het nooit meer nacht wordt.

(door Annemieke Bosman-Mohrmann)



Emailadressen

Kerkenraad    kerkenraad.@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Voorzitter	kerkenraad	 	 voorzitter@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Scriba     scriba@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Diaconie    diaconie@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
ZWO     zwo@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl 
Pastoraat   pastoraat@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Eredienst & Liturgie  eredienstenliturgie@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Verdieping	&	Ontmoeting	 verdiepingenontmoeting@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Communicatie	 	 	 communicatie@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Jeugdraad   jeugdraad@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Penningmeester   penningmeester@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Website    website@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl 
Maandblad Appèl   appel@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl 
Kerkelijk bureau   kerkelijkbureau@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl 
Kosterszaken   koster@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Verhuur zalen    verhuur@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Archief     archief@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Beamerteam     beamerteam@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Uitvaart   uitvaart@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Singsation	 	 	 singation@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl

Web-sites
Kerken   www.pkngeldermalsen.nl
Kinderen/Jongeren www.jongpkngeldermalsen.nl
Facebook   

Kerkenraad

Renate Olthof   06 18756524 scriba    
Edy Scheele   06 53623832 ouderling kerkrentmeester
Koos Groenendaal  06 2278 6746 ouderling eredienst en liturgie
Nelleke van Amstel  06 5389 6038 ouderling pastoraat
Eric Max Krijnen  06 5338 4857	 voorzitter	kerkrentmeester
Dick		van	Kranenburg	 	 06	5773	3113	 voorzitter	kerkenraad	en	diaconie
Richard van Mersbergen  06 5256 2249 jeugdouderling
Alfred IJlst   06 2133 7797 ouderling met speciale opdracht jong&oud
Ton Smits   06 2338 7506 diaken

Praeses   Dick van Kranenburg    06 5773 3113
    Spijksepad 2
    4197 HJ  BUURMALSEN     

Scriba   Renate Olthof     06 18756524
    Coreanne 93      
    4191 DC Geldermalsen
   
Kerkelijk Bureau Kari van Kranenburg-Visscher   06 2864 2762 
    Spijksepad 2
    4197 HJ  BUURMALSEN      
   
Zalen beheer  Neli van Haarlem    06 3857 9253/ 0345 – 257000
Kosterszaken  Eric Max Krijnen    06 5338 4857    
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Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk 
College kerkrentmeesters         NL05 RABO 0321 2006 24
Diaconie          NL42 RABO 0321 2049 05
Werkgroep ZWO                         NL37 RABO 0321 2023 76 
ZWO rekening alleen gebruiken voor het ZWO project.
Andere giften voor ZWO gaat via de rekening van de diaconie.  
  
Maandblad Appèl                     
NL05RABO0321 2006 24 Gereformeerde kerk Geldermalsen
onder	vermelding	‘Bijdrage	Appèl’					
    

Collecte

Via de Donkey mobile App van de Emmakerk

Diaconie, zwo via bankrekening diaconie 
NL42 RABO 0321 2049 05  o.v.v. de bestemming

Kerk, revitalisering   via bankrekening kerk  
NL05 RABO 0321 2006 24  o.v.v. datum

Collectebonnen 
kunnen besteld worden via het rekening nummer 
van	de	kerk:	NL05	RABO	0321	2006	24											

Teams 

Diaconie 
Dick	van	Kranenburg	 	 06	5773	3113	 	 Voorzitter
Ton Smits   06 2338 7506  diaken
Etty	van	der	Meijden	 	 06	5209	2964	 	 diaconaal	rentmeester
Jolanda Stelder   06 1623 2915  diaconaal rentmeester

Pastoraat
Ds. Henk Fonteyn   06 1423 0579  pasoraat   henkfonteyn@gmail.com
Nelleke van Amstel            06 5389 6038  ouderling E-I nelleke@van-amstel.com
Sia Feenstra                         06 4213 1916      teamlid   M-T       siafeenstra@gmail.com
Marietje van Haarlem          06 52850863       teamlid   A-D   jgvanhaarlem@hotmail.com
Kari van Kranenburg             06 2864 2762    teamlid      V-Z   kari.van.kranenburg@gmail.com
Corrie Broekman   06 514 34130  teamlid   J-L corriebroekman@planet.nl

Kerkrentmeesters
Eric	Max	Krijnen	 	 	 06	5338	4857	 	 voorzitter	kerkrentmeester
Edy Scheele   06 53623832  ouderling kerkrentmeester
Marjan Sluiskes   0345-536885  penningmeester
Henry de Ruiter   06 42017165  teamlid
Rieks Cornelisse   06 10051057  secretaris

Verdieping	&	ontmoeting
Henk	van	Amstel	 	 	 06	1340	5070	 	 voorzitter
Theo Jeninga   06 3612 0043  jeugd
Maria IJlst   06 3445 6356 
Eva Willeboer   06 8120 1306
Diederik	van	Hattem	 	 06	2537	0942

Eredienst en liturgie
Alice Tekelenburg   06 4854 9223   
Gerda van Haarlem  06 2573 1996  
Koos Groenendaal  06 2278 6746
Alfred IJlst   06 2133 7797

Communicatie
Marieke Donker   06 5242 7578
Piet Rekker   06 2739 9549      piet.rekker@gmail.com
Maria IJlst   06 3445 6356
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Bijbelleesrooster
november

1 vrijdag  Psalm 138 Allerheiligen
2 zaterdag Psalm 34 Allerzielen
3	 zondag	 	 Marcus	12:13-27	
4	 maandag	 Prediker	7:1-14	
5	 dinsdag		 Prediker	7:15-29	
6	 woensdag	 Prediker	8:1-17	Dankdag
7	 donderdag	 Prediker	9:1-12	
8 vrijdag  Psalm 133 
9	 zaterdag	 Leviticus	19:1-18	
10	 zondag	 	 Marcus	12:28-37	
11	 maandag	 Prediker	9:13–10:7	
12	 dinsdag		 Prediker	10:8-20	
13	 woensdag	 Prediker	11:1-10	
14	 donderdag	 Prediker	12:1-14	
15	 vrijdag	 	 Zacharia	9:1-8	

16	 zaterdag	 Zacharia	9:9-17	
17	 zondag	 	 Marcus	12:38–13:2	
18	 maandag	 Zacharia	10:1-12	
19	 dinsdag		 Zacharia	11:1-9	
20	 woensdag	 Zacharia	11:10-17	
21	 donderdag	 Psalm	69:1-19	
22	 vrijdag	 	 Psalm	69:20-37	
23	 zaterdag	 Marcus	13:3-13	
24	 zondag	 	 Marcus	13:14-27	
25	 maandag	 Marcus	13:28-37	
26 dinsdag  Psalm 74 
27	 woensdag	 Zacharia	12:1-8	
28	 donderdag	 Zacharia	12:9–13:1	
29	 vrijdag	 	 Zacharia	13:2-9	
30 zaterdag Psalm 17 

3 - 7 november
In de komende weken lezen we op zondag de evangelieperikoop uit Marcus, die op die dag ook in de Kerk aan de 
orde	komt.	Ondertussen	lezen	we,	met	het	Loofhuttenfeest	in	de	rug,	het	boek	Prediker	verder	uit.

8 - 14 november
Psalm	133	bezingt	een	zegen	die	de	aarde	overdekt.	Nu	de	synagoge	nog	maar	kort	geleden	Simchat	Tora	heeft	ge-
vierd,	Vreugde	der	wet,	leest	ook	de	Kerk	van	het	grote	gebod	in	Leviticus	en	volgens	Marcus.	Ook	het	einde	van	het	
boek Prediker prent ons in ontzag te hebben voor God en zijn geboden na te leven.

15 - 22 november
Het boek van de profeet Zacharia bestaat uit twee delen. Het oudste deel hebben we in de zomer gelezen, het 
tweede	deel	dateert	van	later	tijd	en	klinkt	ons	veel	bekender	in	de	oren.	De	evangelisten	hebben	eruit	geput	bij	de	
beschrijving	van	Jezus’	intocht	in	Jeruzalem:	‘Nederig	komt	hij	aanrijden	op	een	ezel’.	Ook	enkele	episodes	uit	het	
lijdensverhaal grijpen terug op deze hoofdstukken. Psalm 69 bevat een in het Nieuwe Testament graag geciteerd vers 
dat	Christus	in	de	mond	wordt	gelegd:	‘De	hartstocht	voor	uw	huis	heeft	mij	verteerd,	de	smaad	van	wie	U	smaadt	is	
op	mij	neergekomen.’

23 - 30 november
In	Marcus	13	wordt	‘de	verwoestende	gruwel’	voorzegd,	de	ontwijding	van	de	tempel	van	Jeruzalem.	Dat	is	ook	waar	
Psalm 74 over weeklaagt. De Zachariahoofdstukken en Psalm 17 hopen en bidden dat God zijn rechtvaardigen en zijn 
stad recht zal doen.


