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Uiterste 
inleverdatum kopij
(een na laatste donderdag van de maand)
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april			   20-03-2025
mei			   17-04-2025
juni			   22-05-2025
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Het liep de spuigaten echt uit,
het water stond ons hoger dan de lippen.
We dreigden te vergaan met man en muis!
Ik zag ons hele toekomstperspectief al stranden op de klippen
van de kust die bij mooi weer idyllisch ’t blauw omzoomt
van het meer van Galilea.
De Heer kan prachtig preken, absoluut,
maar toen Hij scheep ging
zonder ook maar een seconde overleg met mij te plegen
dacht ik: ‘mijn lieve hemel!’ of zoiets.
Ik had de wind allang gevoeld
die van de hoogten van Golan
omlaag jaagt in het dal waarin het water woont,
en dacht nog stiekem bij mezelf: ’t is God verzoeken
om juist dit ogenblik het ruime sop te kiezen.
De Meester zou zich beter kunnen laten leren
door mensen met verstand van navigeren.
Maar ja, wat doe je, ik besloot te zwijgen.
Ik ben geen kapitein meer op mijn eigen levenszee
maar volgeling, dus … ik ging mee.
En in mij klonk nog na wat Hij ons had geleerd:
De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten,
maar voor de zoon des mensen is geen rustplaats weggelegd.
Dat nam niet weg, dat weldra op de plecht Hij zich had neergevlijd.
Toen was het tijd,
en een twee drie in Godsnaam waagden wij de oversteek.
Terwijl het dreigend zwart zich allengs samenpakte,
de wind de golven aanblies en ’t geweld ons scheepje greep
en op en neder kwakte,
liet Hij me schipperen. Ik vocht voor ons bestaan
tot ik alleen nog maar kon janken: ‘Heer, word wakker, we vergaan!’
Maar toen Hij opstond, was geen angst te lezen in zijn ogen.
Hij leek haast bij de elementen in zijn element.
De golven en de wind…. ze zwegen op zijn wil.
Ik dacht: het is alsof ze eerst waren ontboden
om hier wat rond te komen spoken, als een spel.
Ze dropen af. Het werd volkomen stil.
En bij mezelf heb ik gedacht:
dit is ons niet toevallig overkomen.
Die storm had Hij terdege wel verwacht!
Hij heeft ons in de boot genomen!

Petrus, na de storm op het meer, 
een monoloog bij Marcus 4: 35-41
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6-10-2024	
Predikant	 Pastor Ellen -Maria Spijkerman
		  uit Geldermalsen
Orgel		  Dirk Kool
Lector		  Jantina Rekker
 Collectes	 1. KiA Werelddiaconaat	
		  2. Kerk		
		  3. Revitalisering

13-10-2024	
Predikant	 Dhr. Henk Aantjes uit Schoonhoven
Lector		  Hennie Scheele	
Orgel		  Dirk Kool
Collectes	 1. ZWO
		  2. Kerk
		  3. Revitalisering

20-10-2024	 Heilig Avondmaal
Predikant	 Ds. E. Bakker uit Utrecht
Orgel		  Tjeerd Kiers
Lector		  Bram Sluiskes
Collectes	 1. Voedselbank
		  2. Kerk		
		  3. Revitalisering

27-10-2024	
Predikant	 Ds. H. Fonteijn uit Culemborg
Orgel		  Tjeerd Kiers
Lector		  Wilma van der Steen
Collectes	 1. Jeugd
		  2. Kerk	
		  3. Revitalisering

Kerkdiensten

Schrijf Uw naam uit God
over de ganse breedte van mijn bestaan
van voordat ik licht zag
tot ver voorbij het grote donker
met de vaste hand van Uw erbarmen 
onuitwisbaar.

Geert Booggaard
Liedboek 2013, pag 1343
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Koffie ochtend
 
Maandag 21 oktober
10.00-11.30 uur 
Vergaderzaal van de kerk

We hebben geen leeftijdsgrens. 
Een ieder is welkom voor een lekker kopje 
koffie, een praatje en gezelligheid

We zien u graag! 

Beroepingscommissie

Een tijdje geleden ben ik begonnen de vele kaarten die wij kregen na het 
overlijden van Jenny nog eens te lezen. Ik heb ze uiteraard gelezen toen we 
ze ontvingen, maar dat was vaak even snel, omdat er veel te doen was en 
het huis vaak vol was met bezoek van kinderen, vrienden en bekenden. Ik 
nam me toen al voor om ze later nog eens te lezen om ze dan de aandacht 
te geven die ze verdienden en om te kijken op welke kaarten ik echt even 
moest reageren. Eerder was ik daar nog niet aan toe en nu ik eraan ben 
begonnen vraag ik me af of het ook nu nog niet te vroeg is. Het is namelijk 
nog steeds heel emotioneel om de lieve woorden van al die mensen weer te 
lezen. Ik schiet dan ook geregeld vol en heb het dan best weer moeilijk met 
alles wat er is gebeurd op en na 2 juni. 

Veel kaarten waren afkomstig van leden van onze gemeente en ik maak dan 
ook graag gebruik van de gelegenheid om via ons contactblad Appèl ieder-
een hartelijk te bedanken voor alle schriftelijke en mondelinge blijken van 
medeleven. Het gemis en het verdriet worden er niet minder door, maar 
het helpt en troost wel degelijk als zoveel mensen om je heen staan en hun 
steun uitspreken.

Ruud Montijn

Bedankt

We hebben inmiddels twee vergaderingen achter de rug 
en binnenkort staat er een kennismakingsafspraak met 
gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Tricht. Het 
uitgangspunt is dat we samen met hen een beroepings-
commissie gaan vormen.

De komende maand zullen we twee avonden een cur-
sus volgen, allereerst gericht op nadere kennismaking 
en groepsvorming. En we zullen ons verdiepen in de 
taakomschrijving en werkwijze van de beroepingscom-
missie. De cursus biedt ons de kans om de gehele pro-
cedure te begrijpen en ons op die manier goed voor te 
bereiden op de belangrijke taak die voor ons ligt.

In de komende periode zullen we ons inzetten om een 
predikant te vinden die onze gemeente kan leiden en 
inspireren. We vragen dan ook om uw gebed voor wijs-
heid, geduld en een open hart bij het vervullen van deze 
belangrijke taak.

Nelleke van Amstel, Dolf Blom, Cor den Boer, Peter van 
Delden, Christine van Hattem, Tjeerd Kiers, Renate Olt-
hof, Cathelijne Voorneveld en Petra van Zandwijk
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Namens de jeugddienstcommissieDe eerste jeugddienst komt er aan….! Deze zal op zondag 
17 november zijn, in de ochtend in de Emmakerk. Het 
wordt een interkerkelijke dienst waar een ieder zich wel-
kom mag voelen! Het thema van deze dienst is ‘Be real’

De afgelopen periode hebben we regelmatig vergaderd en 
ook samen met beide kerkenraden nagedacht over hoe we 
de jeugddiensten aantrekkelijker kunnen maken. Mogelijk 
hoort daar een andere vorm bij, die beter aansluit bij wat 
jongeren vandaag belangrijk vinden. Ook zijn we nog aan 
het brainstormen over een andere naam, mogelijk zijn er 
suggesties. Dan horen we dit graag.

Op basis van de gehouden enquête hebben we nieuwe 
ideeën geïnitieerd, waaronder een verplaatsing van de 
dienst naar de ochtend. Dit willen we voor de komende 
twee diensten gaan doen.

We vinden het belangrijk om de jeugd en de jongeren 
actief te betrekken bij het organiseren en uitvoeren van 
diensten. Voor hen een plek te creëren van ontmoeting 
– ontmoeting met elkaar, maar bovenal ontmoeting met 
God, iets wat vraagt om inzet en betrokkenheid van ons 
allemaal. We hopen daarom dat deze interkerkelijke sa-
menwerking niet alleen een brug slaat tussen onze jeugd/
jongeren, maar ook mensen aanmoedigt om naar elkaars 
kerken te gaan en zo de verbondenheid tussen beide ge-
meentes te versterken.

Namens de jeugddienstcommissie, 
Astrid Blaauwendraad, 
Jeannette Wiggelinkhuijsen, 
Esther van Walderveen 
en Cathelijne Voorneveld
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Slotwoorden
Uitgesproken door Wim Willeboer bij zijn afscheid als voorzitter van de kerkenraad, 
op 22 september 2024

Graag wil ik nog een paar dingen zeggen. Als ik terugkijk op de afgelopen vier jaar 
merk ik dat ik veel ervaringen heb opgedaan en veel geleerd, en daar wil ik iets van 
meegeven. En ik merk dankbaarheid.

Ik heb veel geleerd over de organisatie van onze kerk, de classis en de PKN. De classis 
is een belangrijk orgaan, maar is in feite maar een heel kleine organisatie: één en 
een kwart full time personen, verder wordt al het werk gedaan door vrijwilligers. Dus 
de classis kan ook niet alles … En de centrale PKN organisatie is belangrijk, maar dan 
vooral in facilitaire zin. En ze is formeel de werkgever van onze predikanten. Maar 
in het werk en de besluitvorming in onze eigen gemeente moeten we onze eigen rol 
spelen en onze eigen verantwoordelijkheid nemen. De organisatie is er voor de mens, 
de mens niet voor de organisatie. Eén van de dingen die ik in mijn baan in het be-
drijfsleven geleerd heb is: je moet de goede dingen doen, ondanks de organisatie. Dat 
geldt in de kerk evenzeer, heb ik gemerkt. Er is overigens wel een belangrijk verschil: 
in vrijwilligers organisaties, zoals de kerk, kun je geen zaken afdwingen, je kunt alleen 
dingen bereiken door mensen te waarderen en te stimuleren.  

Organisaties zijn altijd bedoeld om het bereiken van de doelen mogelijk te maken en 
makkelijker te maken. Maar het gaat om de doelen. 

Wat is het doel van ons kerk-zijn? Wij christenen zijn geroepen om God te dienen 
en de liefde van God door te geven aan elkaar en aan de mensen, de wereld om ons 
heen. De kerk is er om dat samen te kunnen doen, omdat het in je eentje niet mee-
valt … De kerk is een middel om samen aan onze doelen te werken, de kerk is geen 
doel op zich. Toch maken we ons vaak druk om de kerk, ook in de kerkenraad. Druk 
om de toekomst, om ledenaantallen, om geld, om gebouwen. Met name die laatste 
twee hebben in de kerkenraad veel tijd en energie gekost. Ik pleit ervoor om de priori-
teiten, de tijd en de aandacht zoveel mogelijk te leggen bij de doelen van het kerk-
zijn: bij het omzien naar elkaar en naar de wereld om ons heen, naar hen die hulp 
nodig hebben. Om zo de liefde van God door te geven.

Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en de waardering die ik in de kerkenraad en in 
de gemeente gekregen heb.  We hebben in een goede en vertrouwde sfeer kunnen 
samenwerken. Daar hoort ook bij dat je wel eens tegengas krijgt, en dat is goed. Lang 
niet al mijn voorstellen in de kerkenraad gingen door. Maar ze zorgden wel voor goe-
de gesprekken.

En ik ben heel dankbaar dat onze gemeente zo actief is: dat er in de afgelopen tijd 
weer veel nieuwe vrijwilligers zich beschikbaar gesteld hebben: acht mensen voor 
de beroepingscommissie, drie nieuwe kerkenraadsleden en drie nieuwe teamleden, 
alles bij elkaar heel veel!  Daar ben ik echt blij om. En ik wens jullie allemaal succes en 
zegen, en ook veel plezier!
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Kort Verslag Kerkenraadsvergadering van 2 september

Aanwezig: Eric Max Krijnen, Wim Willeboer, Jeannette Wiggelinkhuijsen, 
Koos Groenendaal, 
Nelleke van Amstel, Edy Scheele, Renate Olthof 
Afw. Dick van Kranenburg en ds Leendert Jan van Lingen

1.	 Opening
Wim steekt de kaars aan en Nelleke opent met het lezen van Psalm 1 en een reflectie daarop van Tim van Wijngaar-
den. 
Gelukkig is de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer. 
Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei.
Een mooie opening zo aan het begin van het nieuwe seizoen.

2.	 Moodbarometer
We maken een rondje.

3.	 Geloofsgesprek
Wim heeft twee artikelen uit het Ouderlingenblad aan ons voorgelegd. Wat vinden wij hiervan en kunnen we er iets 
mee voor onze kerk?
Hoe denken we na over de toekomst van de kerk? Willen we koste wat kost behouden wat we nu hebben, of kunnen 
we met een open blik kijken naar wat waardevol is en hoe we dat kunnen blijven vormgeven, maar dan misschien 
wel heel anders dan nu?
“In ontspanning mag er ruimte zijn om oog en oor te krijgen voor wat kerk zijn -hoe klein ook- in de kern is.” Het be-
grip luisteren is daarbij een hele belangrijke. Nemen we de ruimte en de tijd om echt naar elkaar en de gemeente te 
luisteren of denderen we maar door op de bestaande paden?
Het tweede artikel gaat over rouw. De fases van rouwverwerking lijken ook van toepassing op het verlies wat we 
ervaren in de kerk (achteruitgang in ledental, kerkbezoek, jongeren etc)
De verschillende fases zijn eigenlijk meer ‘rouwtaken’ die door elkaar heen kunnen lopen:  ontkennen, opstandig zijn, 
marchanderen, berusten en accepteren. In die laatste fase zit de hoop op een opnieuw beginnen: “Als je de werke-
lijkheid accepteert zoals die is en je geen valse hoop meer koestert over knoppen die er niet zijn, dan kan er ruimte 
ontstaan voor zin en hoop binnen een nieuwe werkelijkheid”.

4.	 Verbouwing 
De denktank heeft na de bespreking in onze vergadering van juli een paar vragen meegekregen omdat er toch nog 
wat ‘open eindjes’ waren in het plan zoals dat is gepresenteerd op de gemeente avond. In de volgende vergadering 
van 14 oktober zal een delegatie van de Denktank aanwezig zijn om deze vragen te beantwoorden.

5.	 Beroepingswerk
Nelleke deelt de stand van zaken. We gaan één commissie vormen, samen met Tricht. De training wordt ook ge-
zamenlijk. Ad de Graaff, voorzitter van Tricht was er ook bij, de andere leden uit Tricht volgen nog. Het is een fijne 
gemêleerde groep.
Komende zondag zullen we in de mededelingen een oproep aan de gemeente doen om namen van kandidaten aan 
te dragen.
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6.	 Kerkdiensten 12 - 100
Wim heeft dit punt ingebracht. Met enige regelmaat geven jongeren aan zich niet thuis te voelen in onze kerkdien-
sten. Ze zijn saai, het is elke zondag hetzelfde, er  worden geen liederen gezongen die ons aanspreken, zoals bijvoor-
beeld Opwekking. Het lijkt wel of de Liedbank weinig meer gebruikt wordt.
Opm. van Koos: Liedbank is  niet alleen maar Opwekking. Daarbij komt de puzzel van het invullen van het preekroos-
ter, sommige predikanten willen geen Opwekking zingen.
Het instellen van een muziekcommissie is een goed idee, maar dan wel ism eredienst&liturgie. Wim wil hiervoor wel 
een plan schrijven en hier ook zitting in nemen.
Is dit iets wat breed onder de jongeren leeft? Dat kunnen we wel constateren. Sommige jonge gezinnen zijn naar de 
Centrumkerk gegaan.
Het beamerteam heeft al vaker het probleem van de licenties genoemd. Er is alleen een licentie voor het liedboek,  
Edy overlegt met Dolf om het goed te regelen.

7.	 Vaststellen agenda: Jeugddiensten toegevoegd.

8.	 Jeugddiensten
De jeugdraad heeft een overleg gehad. Uit de gehouden enquête kwam naar voren dat er een voorkeur is om de 
jeugddiensten naar de ochtend te verschuiven. De kerkenraad heeft al eerder aangegeven dat dat voor ons bespreek-
baar is en ook de Centrumkerk lijkt hiervoor open te staan. Er is een verzoek voor 19/11 bij ons in de kerk, dat is wat 
ons betreft prima. Ds Blokland kan dan afgezegd worden. De rest van het jaar zal in overleg met de Jeugddienstcom-
missie afgesproken worden. Jeannette koppelt terug naar Theo en Cathelijne en maakt de afspraken rond.

9.	 Notulen 1 juli ‘24
Nelleke geeft aan dat ze ook op de vergadering was. Renate past aan. 
Een voorstel van Wim aangaande het samenvoegen van fondsen die de gebouwen betreffen bespreken we als Dick 
terug is. Notulen vastgesteld en actielijst doorgenomen.

10.	 Mededelingen teams
Eredienst & Liturgie Geen
Diaconie Geen
KRM In toenemende mate aanvragen voor verhuur. Meld het bij Neli als je van de kerk gebruik wilt maken. Neli heeft 
een systeem en stuurt dat naar diverse mensen toe. 
Vraag van Edy: Een kostersmap op de server? KRM maken een voorstel.
Pastoraat: Wel en wee in de gemeente wordt besproken.

11.	 Afscheid en bevestiging 22 sept.
Wim zal de gang van zaken met Henk doornemen.
Ouderling met speciale opdracht jong&oud: Alfred IJlst, diaken Ton Smits, jeugdouderling Richard van Mersbergen. 
Teamleden: Jolanda Stelder diaconie, Maria IJlst verdieping & ontmoeting met speciale opdracht jong&oud, Corrie 
Broekman pastoraat. 
Afscheid van Wim en Jeannette. Corrie moet de belofte van geheimhouding afleggen. Afscheid ook van Jeanine Zaal 
en Jeanet Cornelisse.
Renate zorgt voor noemen namen bij de afkondigingen. Ook voor een protocolletje over gang van zaken/ bedrag 
cadeaus etc.
Na afloop lunch van kerkenraadsleden en partners bij Henk en Nelleke. Ieder neemt iets mee voor de lunch.

12.	 Sluiting Gezamenlijk Onze Vader. 

Wim en Jeannette worden hartelijk bedankt voor al het werk dat ze hebben gedaan in de kerkenraad en krijgen een 
attentie overhandigd. Daarna sluiten we gezellig af met een hapje en een drankje.
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ZWO muziekvoorstelling ‘I have a dream’
Singsation werkt aan een bijzondere en ambitieuze muziekvoorstelling met uitvoeringen op 15 en 16 november. 
Onder de titel ‘I have a dream’ – naar de beroemde speech van Martin Luther King – zingt het koor eigen bewer-
kingen van bekende en minder bekende spirituals. Tijdloze liederen van hoop, die ook ons vandaag nog kunnen 
inspireren.

Drie vertellers – Elly Bakker, Carolina Blokland, en Theo Jeninga – brengen de verrassende verhalen achter deze 
muziek tot leven, ondersteund door licht, foto- en filmbeelden. Het koor, onder leiding van Karin Eilander en Jorrit 
Meulenbeek, is voor de gelegenheid uitgebreid met projectzangers en wordt begeleid door instrumentalisten.

De voorstelling wordt georganiseerd door de ZWO-werkgroep van de Centrumkerk en Emmakerk. De werkgroep 
heeft de afgelopen 2 jaar als project actie gevoerd en geld opgehaald voor Shade Children Foundation. De projecten 
werden de laatste jaren steeds afgesloten met een slotconcert waarvan de opbrengst ook voor het project is. Dit jaar 
is ervoor gekozen om het podium van het slotconcert helemaal te geven aan Singsation voor een bijzondere muziek-
voorstelling in de Emmakerk.

De voorstelling wordt gehouden op vrijdagavond 15 en zaterdagavond 16 november in de Emmakerk. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten (€ 10,= per persoon) zijn vanaf 9 oktober te koop via de website van de kerk of iedere 
donderdag om 19.15 uur in de Emmakerk. 

Voor meer informatie, zie https://www.pkngeldermalsen.nl/zwoslotconcert

Jorrit Meulenbeek (Singsation), tel. 06 129 28 375
Peter van Delden (ZWO-werkgroep), tel. 06 222 01 805
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Collecten
Zondag 6 oktober - Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat –  Israël 
Jongeren in Israël bouwen aan een cultuur van vrede.

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillen-
de talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In 
het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde 
samenleving. 
Kerk in Actie steunt via het programma werelddiaconaat het werk van partner-
organisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke activiteiten organiseert op middelbare 
scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan met 
elkaar in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars 
geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.
Met je gift in de collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat steun je onder andere jon-
geren in Israël die bouwen aan een cultuur van vrede. Van harte aanbevolen!

Acties voor:

Voetbalschoenen en tenues. Ook de kinderen in Kenia houden van voetbal. Daarom zijn voetbalkleren en met name 
voetbalschoenen van harte welkom. Ze kunnen ingeleverd worden bij één van de leden van de ZWO- werkgroep.

Vrijdag 15- en zaterdag 16 november 2024
Muziekvoorstelling “I have a dream”



14

Met het ingaan van de nazomer – om het woord najaar nog even te vermijden – beginnen ook de filmavonden weer, 
beurtelings in Tricht en Buurmalsen, maar vrij toegankelijk voor belangstellenden uit de hele regio. We mogen con-
stateren dat er een mooie groep mensen is die incidenteel of stelselmatig op deze avonden present zijn. De nage-
sprekken komen doorgaans spontaan op gang, maar er is ook de vrijheid om na het zien van de film weer huiswaarts 
te gaan. Niet iedereen kan altijd heet van de naald reageren op wat zojuist via beeld en geluid is binnengekomen, dus 
we zien af van gestructureerd nagesprek, maar er is altijd ruimte en gelegenheid om na te praten..

De eerste filmavond zal zijn op vrijdagavond 11 oktober. 
Locatie is de Suitbertuskerk in Buurmalsen en de 
aanvangstijd is als gebruikelijk om 19.30 uur.

We hebben als starter gekozen voor de film “The Way”. Het vertelt het 
verhaal van Tom Avery, een Amerikaanse oogarts, die geconfronteerd 
wordt met het onverwachte bericht van het overlijden van zijn zoon Da-
niel, terwijl deze in Europa de camino liep, de pelgrimsroute naar Santiago 
de Compostela. De relatie vader/zoon was op dat moment niet al te best 
en Tom wordt verteerd door allerlei tegenstrijdige gevoelens.Uiteindelijk 
besluit hij ook zelf de Jakobsroute te gaan lopen om af te maken waaraan 
zijn zoon begonnen was en hopelijk daardoor 
ook dichter bij hem te komen.

Onderweg ontmoet hij een aantal mensen die 
ook elk hun eigen redenen hebben om het pad 

te lopen. Onder meer een hartveroverende Hollander, Joost, gespeeld door Yorick van 
Wageningen. Het zijn integere ontmoetingen tussen echte mensen, mensen zoals we ze 
daadwerkelijk ook zouden kunnen tegenkomen, mensen zoals wijzelf. En ook als u zelf 
geen enkele ambitie zou hebben om de camino te lopen, blijft het boeiend om via deze 
film in de huid te kruipen van de talrijke mensen wereldwijd, die dat om uiteenlopende 
redenen wel doen. 

Welkom in de kerk van Buurmalsen, toegang gratis, een kleine vrijwillige bijdrage voor 
koffie en limonade is welkom.

Goed bekeken
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Collecte ontvangsten

zondag 18 augustus 2024		
1e collecte: 	 Diaconie		  € 107,58
2e collecte	 Kerk			   € 93,35
3e collecte:	 Revitalisering		  € 88,75
zondag 25 augustus 2024			 
1e collecte: 	 ZWO			   € 101,38
2e collecte	 Jeugd			   € 100,60
3e collecte:	 Revitalisering		  € 80,85
zondag 1 september 2024	
1e collecte: 	 Diaconie - Voedselbank	 € 88,38
2e collecte	 Kerk			   € 60,00
3e collecte:	 Revitalisering		  € 43,50
zondag 8 september 2024	
1e collecte: 	 ZWO			   € 92,08
2e collecte	 Jonge generaties	 € 74,70
3e collecte:	 Revitalisering		  € 60,60

Van de kerkrentmeesters
Het kerkelijk seizoen is op vele fronten gestart. Dat merken we o.a. aan de zaal bezetting. Kerkelijke commis-
sie vergaderingen, trainingen en koor repetities gaan plaats vinden in de vergaderzaal of de kerkzaal. Ook 
kregen we dit najaar enkele “commerciële” aanvragen en zoals bekend willen we die graag honoreren.
Neli heeft er veel werk aan en moet zelfs eigen kerkelijke bijeenkomsten verschuiven. Dus als u in de kerk 
bijeen wilt komen; overleg met Neli!

Er zitten ook aanvragen bij voor de zaterdagavond. Dat betekent dat mogelijk op zondagochtend niet alle 
stoelen op hun plaats staan, dat er nog technische apparatuur hangt of dat niet alle kopjes zijn afgewassen. 
Met ieders begrip en hulp is dat natuurlijk op te lossen.

De kerkrentmeesters hebben het , in de vorige Appel beschreven, revitaliseringsplan van de Denktank bespro-
ken. De Denktank en de kerkrentmeesters gaan zich nu richten op het vervolg traject. Deze uitwerking wordt 
14 oktober aan de Kerkenraad voorgelegd.

Per 1 oktober komt er een nieuwe huurder in de kosterswoning. Daarvoor is het nodig een officiële (juridi-
sche) huurovereenkomst af te sluiten.

Onze buren aan de Lomanlaan gaan hun huis slopen en een nieuwe bouwen. Mogelijk dat het door de week 
wat parkeerproblemen kan opleveren.

In het politieke geweld van vorige week bij de algemene beschouwingen heeft het geen aandacht gekregen, 
maar de aangekondigde beperking van de giftenaftrek bij de belastingen is, mede door de petitie van o.a. de 
Christen Unie, terug gedraaid. Nu maar kijken of dat bij de begrotingsbehandeling stand houdt.
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Donderdag 17 oktober 
Deze middag komt de kunstschilderes Anneke Kaai. 

Zij laat ons een serie geschilderde psalmen zien 

en vertelt ook over haar werk. 

Anneke Kaai-van Wijngaarden heeft na een klassieke opleiding aan de 
Gooise Academie voor beeldende kunsten op de Gerrit Rietveld Aca-
demie in Amsterdam gestudeerd. 

 Haar schilderijen zijn geïnspireerd door Bijbel en geloof.  Ieder werk 
van Anneke verbeeldt een onderdeel van een bijbelboek of een deel 
ervan. 

De techniek is eensluidend. Hierdoor ervaar je bij het zien van haar 
schilderijenn een sfeer van zekere rust waardoor de soms rusteloze 
werken goed tot hun recht komen. 

Anneke maakte aan het begin van haar carrière als kunstenaar de 
keuze om de schilderijen niet te verkopen, maar deze zoveel mogelijk 
te exposeren, het liefst in kerken omdat haar werk daar ademt en 
goed tot zijn recht komt. 

U bent allen van harte welkom
op 17 oktober  

in “De Ontmoeting” 

bij de Centrumkerk 
Aanvang 14.30 uur 
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Sing-In VEG “de Ark” – 29 september 2024
Op zondagavond 29 september houdt de Vrije Evangelische Gemeente 
“de Ark” een sing-in in het gebouw van Yuverta, Burgemeester Roozeveld 
van der Venlaan 7 te Geldermalsen
De avond begint om 19.30 uur.  Vanaf 19.15 uur is de deur open.

Met elkaar willen we er een feest van maken om de Heer Jezus te loven, 
eren en aanbidden.  Wees welkom om mee te zingen of te komen luiste-
ren. Na afloop is er gelegenheid om -onder het genot van een kop koffie 
of thee- na te praten en elkaar beter te leren kennen. 

Lied: 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,

geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.



Emailadressen

Scriba				    scriba@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Kerkenraad			   kerkenraad.gereformeerd@gmail.com
Diaconie			   diaconie.gereformeerd@gmail.com
ZWO				    zwo.geldermalsen@gmail.com
Penningmeester		  penningmeester.gereformeerdgdm@gmail.com
Website			   website.gereformeerd@gmail.com
Maandblad Appèl		  appel.gereformeerd@gmail.com
Kerkelijk bureau			  kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com
Kosterszaken			   krijnen8@zonnet.nl 
Verhuur zalen 			   koster@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Archief				    archief.gereformeerd@gmail.com

Web-sites

Kerken			   www.pkngeldermalsen.nl
Kinderen/Jongeren	 www.jongpkngeldermalsen.nl
Facebook	 	 	

Kerkenraad

Renate Olthof			   06 18756524	 scriba				  
Edy Scheele			   06 53623832	 ouderling kerkrentmeester
Koos Groenendaal		  06 2278 6746	 ouderling eredienst en liturgie
Nelleke van Amstel		  06 5389 6038	 ouderling pastoraat
Eric Max Krijnen		  06 5338 4857	 voorzitter kerkrentmeester
Dick  van Kranenburg	 	 06 5773 3113	 voorzitter kerkenraad en diaconie
Richard van Mersbergen 	 06 5256 2249	 jeugdouderling
Alfred IJlst			   06 2133 7797	 ouderling met speciale opdracht jong&oud
Ton Smits			   06 2338 7506	 diaken

Praeses			  Dick van Kranenburg				    06 5773 3113
				    Spijksepad 2
				    4197 HJ  BUURMALSEN					   
				    kerkenraad.gereformeerd@gmail.com

Scriba			   Renate Olthof					     06 18756524
				    Coreanne 93						    
				    4191 DC Geldermalsen
				    scriba@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl

Kerkelijk Bureau	 Kari van Kranenburg-Visscher			   06 2864 2762	
				    Spijksepad 2
				    4197 HJ  BUURMALSEN						    
				    kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com

Zalen beheer		  Neli van Haarlem				    06 3857 9253/ 0345 – 257000
				    koster@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl 

Kosterszaken		  Eric Max Krijnen			   	 06 5338 4857	 				  
			   krijnen8@zonnet.nl		
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Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk 
College kerkrentmeesters         NL05 RABO 0321 2006 24
Diaconie 		         NL42 RABO 0321 2049 05
Werkgroep ZWO                         NL37 RABO 0321 2023 76 
ZWO rekening alleen gebruiken voor het ZWO project.
Andere giften voor ZWO gaat via de rekening van de diaconie.		
		
Maandblad Appèl                     
NL05RABO0321 2006 24 Gereformeerde kerk Geldermalsen
onder vermelding ‘Bijdrage Appèl’     
    

Collecte

Via de Donkey mobile App van de Emmakerk

Diaconie, zwo	 via bankrekening diaconie 
NL42 RABO 0321 2049 05 	o.v.v. de bestemming

Kerk, revitalisering  	 via bankrekening kerk  
NL05 RABO 0321 2006 24 	o.v.v. datum

Collectebonnen 
kunnen besteld worden via het rekening nummer 
van de kerk: NL05 RABO 0321 2006 24           

Teams 

Diaconie 
Dick van Kranenburg	 	 06 5773 3113	 	 Voorzitter
Ton Smits			   06 2338 7506		  diaken
Etty van der Meijden	 	 06 5209 2964	 	 diaconaal rentmeester
Jolanda Stelder			   06 1623 2915		  diaconaal rentmeester

Pastoraat
Ds. Henk Fonteyn		 	 06 1423 0579	 	 pasoraat		 	 henkfonteyn@gmail.com
Nelleke van Amstel          	 	 06 5389 6038		  ouderling		  nelleke@van-amstel.com
Sia Feenstra                       	 	 06 4213 1916    		  pastoraal teamlid           	 siafeenstra@gmail.com
Marietje van Haarlem         	 06 52850863     		  pastoraal teamlid     	 jgvanhaarlem@hotmail.com
Kari van Kranenburg          	  	 06 2864 2762  		  pastoraal teamlid      	 kari.van.kranenburg@gmail.com
Corrie Broekman			   06 514 34130		  pastoraal teamlid		 corriebroekman@planet.nl

Kerkrentmeesters
Eric Max Krijnen	 	 	 06 5338 4857	 	 voorzitter kerkrentmeester
Edy Scheele			   06 53623832		  ouderling kerkrentmeester
Marjan Sluiskes			   0345-536885		  penningmeester
Henry de Ruiter			   06 42017165		  teamlid
Rieks Cornelisse			   06 10051057		  secretaris

Verdieping & ontmoeting
Henk van Amstel	 	 	 06 1340 5070	 	 voorzitter
Theo Jeninga			   06 3612 0043		  jeugd
Maria IJlst			   06 3445 6356 
Eva Willeboer			   06 8120 1306
Diederik van Hattem	 	 06 2537 0942

Eredienst en liturgie
Alice Tekelenburg			  06 4854 9223			 
Gerda van Haarlem		  06 2573 1996		
Koos Groenendaal		  06 2278 6746
Alfred IJlst			   06 2133 7797

Communicatie
Marieke Donker			   06 5242 7578
Piet Rekker			   06 2739 9549 					     piet.rekker@gmail.com
Maria IJlst			   06 3445 6356
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Bijbelleesrooster
oktober

1	 dinsdag		 Micha 6:9-16	
2	 woensdag	 Micha 7:1-7	
3	 donderdag	 Micha 7:8-20	
4	 vrijdag		  Deuteronomium 14:1-21	
5	 zaterdag	 Deuteronomium 14:22-29	
6	 zondag		  Marcus 10:1-16	
7	 maandag	 Deuteronomium 15:1-11	
8	 dinsdag		 Deuteronomium 15:12-23	
9	 woensdag	 Psalm 119:113-120	
10	 donderdag	 Leviticus 16:1-10	
11	 vrijdag	 	 Leviticus 16:11-22a	
12	 zaterdag	 Leviticus 16:22b-34	
13	 zondag		  Marcus 10:17-31	
14	 maandag	 Psalm 119:121-128	
15	 dinsdag		 Psalm 119:129-136	
16	 woensdag	 Prediker 1:1-11	

17	 donderdag	 Prediker 1:12-18	
18	 vrijdag		  Prediker 2:1-11	
19	 zaterdag	 Prediker 2:12-26	
20	 zondag		  Marcus 10:32-45	
21	 maandag	 Prediker 3:1-15	
22	 dinsdag		 Prediker 3:16-22	
23	 woensdag	 Prediker 4:1-12	
24	 donderdag	 Prediker 4:13–5:6	
25	 vrijdag		  Prediker 5:7-19	
26	 zaterdag	 Prediker 6:1-12	
27	 zondag	  	 Marcus 10:46-52	
28	 maandag	 Marcus 11:12-19	
29	 dinsdag		 Marcus 11:20-33	
30	 woensdag	 Marcus 12:1-12	
31	 donderdag	 Psalm 119:137-144	

4 - 11 september
In deze lezingen staat Petrus centraal. In Handelingen leren we hem kennen 
als de apostel van de heidenen, in het evangelie is hij een hoeksteen én een 
struikelblok.

12 - 15 september
Deuteronomium bevat toespraken waarin Mozes de Thora nogmaals (deutero 
= voor de tweede keer, nomos = wet) formuleert, een herinterpretatie met 
het oog op het beloofde land dat Israël op het punt staat binnen te trekken. 
In het evangelie verschijnt Mozes samen met Elia. Zij belichamen de Wet en 
de Profeten.

16 - 23 september
Paulus en Barnabas worden hier uitgetekend als apostelen van de Joden. Zij 
bezoeken sabbat aan sabbat de synagogen om aan de hand van de Wet en de 
Profeten het evangelie te verkondigen. Pas als zij door Joodse leiders worden 
afgewezen, komen meer en meer de heidenen in beeld. Moeten die voortaan 
Joods gaan leven, inclusief besnijdenis, sabbat en de spijswetten? Jakobus, de 
eerste bisschop van Jeruzalem, hakt de knoop door.

24 - 29 september
Afgelopen en komende zondag leest de Kerk uit Marcus 9:30-50: over de 
goede weg die Christus en zijn volgelingen bewandelen, een reisgezelschap 
dat zich niet beperkt tot de leerlingen alleen, en over tegenkrachten die ons 
proberen ‘af te brengen van de weg die de Heer, uw God, u had gewezen’ 
(Deuteronomium 13:6).

30 september - 3 oktober 
In oktober viert de synagoge de grote joodse najaarsfeesten. De lezing uit de 
profeet Micha sluit aan bij het gebruik om op Rosj Hasjana (Nieuwjaar) brood-
kruimels in stromend water te werpen en daarbij de laatste drie verzen van 
hoofdstuk 7 te citeren.


