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In	gesprek	met	medegelovigen	stel	ik	regelmatig	de	vraag	
wat nu de kern van hun geloof is. Dat kun je zomaar doen 
als dominee. Wat is belangrijk, waaraan hou je vast? Een 
lastige	vraag	om	even	 te	beantwoorden.	Omdat	 je	daar	
niet dagelijks over nadenkt. Maar toch. Een goede manier 
om het voor jezelf helder te krijgen is trouwens het onder-
linge geloofsgesprek. En dat hopen we (pastoraal team en 
ik) het komende jaar op te pakken.  

De antwoorden die ik krijg kan ik vaak rangschikken onder 
een bekende tweedeling in de pastorale wetenschap: be-
longing en believing. Twee Engelse woorden. Twee uitein-
den van een lijn waarop ieder van ons zich ergens bevindt.

Belonging	betekent	dat	 je	het	fijn	vindt	om	bij	een	kerk	
te horen, bij een groep mensen met wie je het goed kunt 
vinden. Met wie je samen mooie dingen doet. Van wande-
len tot diaconale projecten. De onderlinge steun, de rust 
van	de	kerkdienst,	de	vaste	routine	in	een	veranderende	
wereld. Voor hen is minder belangrijk om de inhoud van 
het eigen geloof onder woorden te brengen. Met soms de 
vraag: Is er (nog)wel geloof? 

Bij believing gaat het juist om dat persoonlijke geloof. Ge-
loof in God die nabij is, of in de redding door Jezus, of in 
het	uitzicht	op	het	eeuwige	leven,	of	in	de	inspiratie	door	
de heilige Geest. Voor sommigen is het deel zijn van de 
gemeenschap zelfs minder belangrijk. Misschien komen 
zij wel nooit in de kerk. 

We	 zitten	 allemaal	 ergens	 op	die	 lijn	 tussen	deze	uiter-
sten. En misschien wisselt dat ook wel eens gaandeweg 
onze weg in het leven. 

De zondagse kerkdienst was en is het hart van de gemeen-
te.	Waar	ontmoeting	en	geloof	 samenkomen.	Daar	ont-
moeten we elkaar en God. En ik durf zelfs te zeggen: daar 
ontmoeten we God in elkaar. Overal waar twee of drie in 

de naam van Jezus samenzijn zal Hij aanwezig zijn. En zal 
zijn kracht merkbaar zijn. 

Die geestelijke kwaliteit van de verzamelde gemeente kan 
daarom niet genoeg benadrukt worden. Daar werken ge-
meenschap en geloof op elkaar in en voeden onze ziel. Als 
kerk	een	activiteitenclub	wordt	ontbreekt	er	iets	essenti-
eels.	Als	kerk	een	meditatieclub	wordt	ontbreekt	er	ook	
iets	essentieels.	

Daarom geloof ik zelf heilig in wat Paulus schreef in Efezi-
ers 3: vers 17 en 18: wanneer we op onze eigen wijze ge-
grond blijven in de liefde van Christus, dan zullen we met 
elkaar in staat zijn om de volle betekenis van Christus te 
begrijpen. De lengte en breedte, de hoogte en de diepte 
het	horizontale	en	het	verticale.	

Jij met je nadruk op kerk en diaconale of missionaire ac-
tiviteit,	 jij	met	 je	 nadruk	 op	 persoonlijk	 geloof	 en	Heili-
ge Geest, jij met je verlangen naar meer samenwerking 
met andere kerken, jij met je pastorale hart, jij met gevoel 
voor liturgie en zang en gebed, jij met je verlangen om 
jongeren te bereiken of noem maar op. 

In de gemeente komt dat allemaal samen en behoeden 
we elkaar voor eenzijdigheid. Maar je kunt het nog breder 
trekken. Deze gedachte sluit aan bij het jaarthema van de 
landelijke PKN: Ga Mee… Een uitnodiging om als verschil-
lende kerken in je dorp, stad of streek samen op te trek-
ken. En de verschillen te waarderen als bijdragen aan de 
rijkdom die is in Christus. 

Grote woorden, maar met minder kunnen we denk ik niet 
toe.

Hartelijke groet! Ds. Ronald Blokland

 

Belonging en/of Believing
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Ambulant aanwezig, het vervolg.

Sinds september vorig jaar ben ik ambulant predikant 
in de Emmakerk. Ik heb dat werk zo ingevuld dat ik zo-
veel mogelijk mensen kon bezoeken. Ook om zo een 
indruk te krijgen van de gemeente. Op de donderda-
gen. Ik kreeg via Nelleke van Amstel lijstjes met namen 
van mensen om te bezoeken. Vaak ouderen. En het 
maken van afspraken ging vrij snel. Ik heb veel geluis-
terd, ook naar ervaringen over de losmaking. Dat is nu 
klaar.

Ook ben ik aanwezig geweest bij de vergaderingen van 
het pastorale team, verzorgde een kerkdienst, en kon 
regelmatig	 aanschuiven	 bij	 lunch	 en	 avondmaaltijd.	
Heel	prettig.	Voorts	sprak	ik	met	interim	predikant	col-
lega Dick van Arkel. En we deelden onze ervaringen.

Inmiddels is de afgelopen periode geëvalueerd en er 
is besloten dat ik nog een seizoen in uw gemeente zal 
werken. Tot 1 juli 2024. Maar op een iets andere wijze. 
Ik blijf meedraaien in het pastoraal team. En daarnaast 
zal ik groepsbijeenkomsten begeleiden rond thema’s 
uit geloof en leven. Die zullen waarschijnlijk op de zon-
dagen na de dienst georganiseerd worden. Omdat de 
zondag	in	deze	tijd	de	gemeentedag	bij	uitstek	is.	Door	
de week zijn we vaak druk met andere dingen. 

Ondertussen blijf ik beschikbaar voor persoonlijk be-
zoek. U kunt mij rechtstreeks benaderen (zie de gege-
vens hieronder), dus niet meer per se via Nelleke of 
andere leden van het team. Hoewel ook dat nog steeds 
mag. De donderdagen hou ik daarvoor zoveel mogelijk 
beschikbaar maar als dat niet uitkomt kan het ook op 
een andere dag. En verder blijf ik beschikbaar in geval 
van overlijden. Ik zal dat dan proberen te plooien met 
mijn werk in Maarssenbroek. 

Ik zou zeggen: tot ziens! 

Ds. Ronald Blokland
Tel 0346 565244
Email: rjblokland@gmail.com 

3-9-2023 Heilig Avondmaal
Predikant	 Ds.	J	Huttenga	uit	Zeist
Orgel  ?
Lector  Bram Sluiskes
Collectes 1. Voedselbank
  2.Kerk
  3.Revitalisering

10-9-2023  
Predikant Evelijne Swinkels-Braaksma
Organist Tjeerd Kiers
Lector  Wilma v.d. Steen
Collecte  1.ZWO  
  2.Kinderen en Jongeren   
  3. Revitalisering 

17-9-2023  Startzondag
Predikant Dhr. H. Aantjes uit Schoonhoven
Organist Jorrit Meulenbeek
Lector	 	 Fam.	V.d.	Vorm
Collectes 1.Jeugd
  2.Kerk  
  3.Revitalisering

24-9-2023 
Predikant Ds. Teun de Ridder uit Ochten
Organist Tjeerd Kiers
Lector  Eva Willeboer
Collectes 1.KiA Vredesweek   
  2.Kerk
  3.Revitalisering

Kerkdiensten
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Startweekend 16 & 17 september
De	commissie	Verdieping	en	Ontmoeting	nodigt	u	van	harte	uit	voor	het	Startweekend	op	
16 en 17 september in de Emmakerk. Het thema voor dit weekend en het jaarthema van de PKN 
is ‘Ga mee’. Met dit thema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen 
op te trekken met
andere gelovigen en mensen van goede wil.
In	het	kader	hiervan	heeft	onze	gemeente	tijdens	het	startweekend	Thobeka	Khubisa	en	Kai	Lung
Yuen, twee buitenlandse theologiestudenten, te gast als onderdeel van het “Bridging Gaps”-
programma van de Protestantse Theologische Universiteit. Het doel van dit programma is om
theologiestudenten en christelijke gemeenten met elkaar in contact te brengen en zo elkaars horizon
te verbreden.

Het programma voor dit weekend ziet er als volgt uit:
Zaterdag 16 september
	 	 15.15		 	 Inloop	met	koffie/thee.
	 	 15.30	 	 Activiteitenprogramma	voor	jong	en	oud	met	onder	andere	schilderen	en	midgetgolf.
	 	 17.30		 	 Borrel	en	start	informatiemarkt	met	verschillende	commissies.
	 	 18.00		 	 Tapas-maaltijd.	Neem	een	aantal	gerechtjes	mee	om	samen	te	eten.	
	 	 	 	 Dit	kunt	u	thuis	bereiden	of	tijdens	de	middagactiviteit	in	de	kerk	–	neem	in	dat	geval		
    alle ingrediënten mee! Naast de tapas is er soep met brood en voor de jeugd wordt  
    ook gezorgd.
	 	 20.00		 	 Afsluiting

Zondag 17 september
	 	 10.00		 	 Kerkdienst	verzorgd	door	dominee	Henk	Aantjes	over	het	thema	‘Ga	mee’.	Na	afloop
    van de dienst zullen de twee theologiestudenten iets vertellen over hun achtergrond
    en de manier waarop zijn hun geloof beleven.

We willen u vragen of u zich van tevoren wilt opgeven voor de zaterdag.
Dat	kan	op	de	blaadjes	achter	in	de	kerk,	via	een	reactie	onder	het	bericht	in	de	kerkapp	of	u	

kunt iemand van de commissie V&O aanspreken.

  
Tienerkerk 2023/2024 

 
 

 Gezellige ontmoetingen, een stukje inhoud, goede gesprekken 
en leuke activiteiten!  

 
 

24 september, 29 oktober, 26 november, 28 januari, 25 februari, 
24 maart (i.p.v. 1e Paasdag), 28 april, 28 mei, 

30 juni (afsluiting) 
 

Inloop is vanaf 09.15 uur en we starten met een lekker ontbijt om 09.30 uur. 
We streven er naar om tussen 11.15-11.30 uur weer af te ronden. 

 
Het adres is "De Ontmoeting", Achter het Veer 20, te Geldermalsen. 

 
Iedereen tussen 11-18 jaar is welkom! 

 
Vragen? Mail dan naar: tienerkerkgeldermalsen@gmail.com  

 
 

Tot ziens bij de Tienerkerk! 
 

Hartelijke groet van, 
 Annelies, Carla, Peter en Jeannette 

 



Koffie	ochtend
 

MAANDAG 18 september 
10.00-11.30 uur 

in de vergaderzaal van de kerk

We	hebben	geen	leeftijdsgrens.	
Een ieder is welkom

Kom binnen voor een goed gesprek, 
een praatje en gezelligheid

De	koffie/thee	staat	klaar.
We zien u graag! 
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De	vakantieperiode	loopt	ten	einde.	En	we	starten	binnenkort	met	een	nieuw	kerkelijk	seizoen.	Hopelijk	hebt	u	kun-
nen genieten in deze periode van thuis zijn, van weg zijn, iets anders dan anders doen of juist niet. Hoe u hem ook 
hebt	ingevuld,	we	hopen	dat	u	de	energie	en	inspiratie	op	hebt	kunnen	doen	voor	het	kerkenwerk	dat	weer	voor	ons	
ligt.

We	wensen	een	ieder	datgene	wat	hij/zij	nodig	heeft	voor	een	goed	en	voorspoedig	herstel.	

Hoe mooi is het dat we als gemeenteleden elkaar in moeilijke perioden mogen steunen en bemoedigen. We zijn blij 
te constateren dat onze kerk app daar ook meer een rol in begint te spelen (Donkey Mobile app Emmakerk).
Last but not least: we zijn heel blij u te kunnen melden dat dominee Blokland komend jaar (tot 1 juli 2024) verbon-
den	blijft	aan	onze	gemeente	als	ambulant	predikant	voor	pastoraat.	U	kunt	hem	vanaf	nu	rechtstreeks	benaderen	
als	u	een	vraag	heeft	van	pastorale	aard.	Elders	in	deze	Appèl	treft	u	van	hem	hierover	een	bericht	aan.

Pastoraal Team

Wel en Wee
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Verjaardagen Wij wensen alle jarigen in deze 
maand een fijne verjaardag toe.
In het bijzonder noemen we hier 
de mensen van 75 jaar en ouder.

16.30 uur 
 

‘De Ontmoeting’ 
Achter ‘t Veer 20, Geldermalsen 

 
Vragen of meer informatie? 

 

Annelies: 06-44346380  
Jeannette: 06-45396313 

2023-2024 
(17 t/m 21 jaar) 

10-09, 19-11 
14-01, 10-03, 23-06 
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Samen eten voor ouderen 

Dinsdag 22 augustus was het weer tijd voor een gezamenlijke maaltijd voor de 
ouderen. Deze keer schoven 11 ouderen aan. Er werd gezellig gepraat en lekker 
gegeten. 
Op het menu stond een Griekse maaltijd, met verschillende gerechtjes zoals 
Spanakopita (spinazietaart), vegetarische Moussaka (aardappelen en aubergine), 
Griekse Kofta (gehaktballetjes in saus) en Griekse yoghurt met noten en honing. 
 
Het was een geslaagde avond! En van Cor (den Boer) mogen we ons voortaan 
"chefs" noemen     . 
 
Het volgende etentje zal op dinsdag 31 oktober zijn. Het menu is nog een 
verrassing     . 
 
Hartelijke groet van de Kokkies en graag tot de volgende keer! 
 
 

 

Samen eten voor ouderen
Dinsdag	22	augustus	was	het	weer	tijd	voor	een	gezamenlijke	maaltijd	voor	de	ouderen.	Deze	keer	schoven	11	oude-
ren aan. Er werd gezellig gepraat en lekker gegeten.
Op	het	menu	stond	een	Griekse	maaltijd,	met	verschillende	gerechtjes	zoals	Spanakopita	(spinazietaart),	vegetari-
sche	Moussaka	(aardappelen	en	aubergine),	Griekse	Kofta	(gehaktballetjes	in	saus)	en	Griekse	yoghurt	met	noten	en	
honing.

Het was een geslaagde avond! En van Cor (den Boer) mogen we ons voortaan "chefs" noemen

Het volgende etentje zal op dinsdag 31 oktober zijn. Het menu is nog een verrassing.

Hartelijke groet van de Kokkies en graag tot de volgende keer!



Toegelicht: door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede
in het blad ‘Petrus’ augustus 2021

Niet…
In	de	traditie	van	de	negatieve	theologie	(van	onder	andere	meester	Eckhart)	kunnen	we	God	slechts	aanduiden	met	
wat Hij niet is. Hij is zodanig anders, dat we Hem niet kunnen benoemen in enkelvoudige woorden, maar hooguit 
contouren kunnen aangeven door te zeggen wat buiten Hem valt. Zo begint dit lied. Niet is Hij als een storm, niet als 
een verwoestende vloed waarin wij alleen maar verdrinken. Niet als een bijl aan de wortel van de boom (Deutero-
nomium	19:20:	‘laat	de	bijl	rusten	en	laat	de	bomen	staan’)	–	Hij	vernietigt	het	leven	niet.	Hij	is	het	omgekeerde	van	
vernietigend;	Hij	geeft	leven	(couplet	1).

Wel…
Maar	hoe	beschrijf	je	Hem	dan?	In	ieder	geval	niet	in	één	beeld,	want	Hij	is	altijd	groter	dan	wij	kunnen	denken	en	
ontsnapt aan ieder beeld waarin je Hem wilt vangen. Dus worden er beelden naast elkaar gezet. Beeldspraak die niet 
beperkt, maar die juist een nieuwe werkelijkheid opent: een glimp van de zon, een groene twijg in de winter, verras-
sing (couplet 2).

Paradoxaal
Je	kunt	God	beschrijven	in	paradoxale	beelden,	‘ongekende’	categorieën:	stem	die	de	stilte	niet	breekt,	naam	zonder	
klank. Het eerste verwijst bijvoorbeeld naar de zachte koelte die Elia deed ervaren dat God niet in de storm of het 
onweer	was.	Menselijke	stemmen	doorbreken	de	stilte	wel,	maar	die	van	God	is	in	harmonie	met	Zijn	schepping.	Het	
tweede	is	een	knipoog	naar	de	godsnaam,	die	immers	in	de	Hebreeuwse	traditie	niet	wordt	uitgesproken	(couplet	3).

Zalig de man, de vrouw
Couplet 4 en 5 bouwen voort op deze paradoxale beelden, maar passen die nu niet toe op God, maar op de gelovige 
mensen die Zijn stem horen. Die stem die zintuiglijk niet waarneembaar is (dus niet met de oren), wordt namelijk 
gehoord	in	het	hart.	In	wier	hart?	Dat	van	armen	van	geest.	Zij	‘dragen	het	woord	in	hun	vlees’	–	een	verwijzing	naar	
Johannes 1 waar de Mensenzoon wordt voorgesteld als vleesgeworden woord. Ook hier worden twee denkcatego-
rieën die elkaar vreemd zijn (woord, vlees) samengebracht. Zo worden de gelovigen in navolging van de Mensenzoon 
ook kinderen van God, dragen het Woord in hun vlees. Het geloof komt er niet als extra bij, maar wordt intrinsiek 
deel van hun mensenbestaan. Zo kan het zijn dat doven Hem horen, blinden de hand herkennen - in hun hart, zij zijn 
gezien. Zalig de man, zalig de vrouw die tot inzicht komt.

Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig	en	hard	deze	grond	–
zo is het koninkrijk Gods.

Stem	die	de	stilte	niet	breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig	de	man	die	gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

tekst: Huub Oosterhuis

Lied 321
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Nu
Couplet	6	trekt	de	negatieve	theologie	(eigenlijk	theologie	met	‘niet’-woorden)	door	in	de	dimensie	van	de	tijd.	Want	
ook	is	God	niet	in	het	voorbije,	niet	in	het	graf.	Hij	is	altijd	een	levende,	presente	God.	Ook	is	Hij	niet	in	de	toekomst	
waarvan we dromen, in een hemel na onze dood. Nee, Hij is nu, hier, in ons midden, in de schaduw vanwaar mensen 
hopen. Hopen zij niet, dan bestaat God inderdaad niet. Hopen zij, dan is God zo onlosmakelijk met die hoop verbon-
den als mijn schaduw met mij: Hij is er nooit niet.

Hoop
Daarom	–	het	laatste	couplet	–	bestaat	God	niet	in	een	hemel	ver	weg	in	de	toekomst.	Daar	is	geen	tijd,	geen	ver-
driet, geen hoop meer, want alles is vervuld. Maar daar is dan ook geen God, omdat alles één is geworden. God 
bestaat waar gehoopt wordt, waar mensen geconfronteerd worden met verlies, met het leven zelf en haar lichtheid 
en zwaarte. Hier wordt gehoopt. Hier wordt God geloofwaardig. ‘Liefde op leven en dood.’
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!!!	Alleen	voor	twintigers!!!

Zou	je	het	leuk	vinden	met	een	groep	twintigers	bij	elkaar	te	komen	en	je	te	verdiepen	in	actuele
christelijke onderwerpen?

De	Vrije	Evangelische	Gemeente	van	Geledermalsen	(VEG	de	Ark)	heeft	een	22+	groep	met	ongeveer	
20 deelnemers die 2-wekelijks samenkomen. Omdat het gaat over ”Geloven in de 21e eeuw” 
(denk	aan	relaties,	werk,	studie,	geloof)	willen	we	graag	mensen	uit	andere	kerken	uitnodigen!

De	eerste	avond	van	het	nieuwe	seizoen	is	op	vrijdag	22	september,	we	starten	dan	met	een	maaltijd	om	
18.30	uur.	De	locatie	in	Geldermalsen	volgt	zodra	je	je	aanmeldt!

Wil je meer info of je aanmelden? 
Bel	of	app	naar	Matthijs	Hulsman	06	44	924	596	of	matthijshulsman@hotmail.com
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Van de kerkrentmeesters.

Het is een drukke zomer geweest voor de kerkrentmeesters als verhuurder van onze gebouwen.  
De	huurder	van	de	pastorie	heeft	tussentijds	zijn	huurcontract	opgezegd,	maar	zelf	meteen	gezorgd	voor	opvolgers	
die het contract overnamen. Dat leverde weliswaar een hoop werk op, maar de kerk is er geen geld bij ingeschoten. 
Man	en	vrouw	werken	beiden	in	de	onregelmatige	dienst.	Mevrouw	is	van	Letse	afkomst	en	heeft	drie	kinderen	in	de	
leeftijd	van	8	–	12	jaar.	Zij	spreekt	een	aantal	Oost-Europese	talen	en	is	hard	aan	het	studeren	op	het	Nederlands.	De	
kinderen	zitten	op	de	Jan	Harmenshof	op	school.
Van	de	bewoonster	van	de	kosterswoning	wisten	we	dat	het	tijdelijk	was.	Zij	zou	gaan	wonen	in	een	mantelzorg	wo-
ning bij haar zoon, maar daar was brand geweest. Voor de kosterswoning had zich een alleenstaande dame gemeld, 
die	de	huur	ook	naadloos	overnam.	Deze	dame	heeft	drie	zoons	in	de	tienerleeftijd	die	wisselend	bij	moeder	en	
vader in huis zijn. Mevrouw werkt binnen schooluren en kan zo haar kinderen opvangen.
Voor	beide	verhuren	heeft	makelaardij	Lana	een	officieel	huurcontract	opgesteld	en	omdat	er	nu	geen	“werknemers”	
van de kerk meer in wonen, komt de huur ook in een ander hoofdstuk van de jaarrekening terecht.
De verhuur van het jeugdgebouw is per 1 juli jl. door de gemeente (voor de huidige bewoners) verlengd voor 5 jaar. 
In	het	nieuwe	contract	is	een	“inflatiecorrectie”	voor	de	huur	afgesproken.	Voor	de	begeleiding	van	de	bewoners	
heeft	de	gemeente	een	nieuw	contactpersoon	aangewezen.
Nu	het	gebouw	voor	langere	tijd	verhuurd	blijft	worden,	hebben	de	kerkrentmeesters	Anton	Donker	en	Henry	de	
Ruiter	een	inventarisatie	gemaakt	van	het	noodzakelijke	(achterstallige)	onderhoud.	Vooral	de	voorgevel	en	enkele	
ramen kunnen een opknap beurt gebruiken. Ook het keukentje kan wel eens opgeknapt worden. Dus als iemand zijn/
haar	keuken	gaat	verbouwen;	biedt	de	oude	keuken	aan	bij	Henry	en	Anton.
Anton	en	Henry	willen	de	werkzaamheden	in	eigen	beheer	gaan	uitvoeren;	dus	meldt	U	bij	hen	aan.
De Bridgeclub en de Joods Messiaanse Gemeenschap hebben aangegeven voorlopig onze zalen te willen blijven 
huren.
Al	dat	verhuur	levert	een	hoop	regelwerk	op,	maar	is	ook	een	waardevolle	bijdrage	aan	de	financiën	van	de	kerk.

De verwarming.
Tijdens een snikhete dag hebben de kerkrentmeesters zich beraden over de verwarming de komende winter. Op een 
(hopelijk)	gunstig	moment	is	de	gasprijs	voor	3	jaar	vastgezet.	Dat	geeft	in	de	meer	jaren	discussie,	waar	we	met	de	
kerk	heen	gaan,	de	nodige	zekerheid	t.a.v.	de	financiën.
Besloten is tot (kleine) aanpassingen in de kerkzaal. Voor de ingewijden beter bekend als het naar beneden halen 
van	de	radiatoren.	Daar	zijn	nu	offertes	voor	aangevraagd,	zodat,	als	het	even	kan,	er	voor	de	winter	aan	gewerkt	kan	
worden.
Ook	is	afgesproken	het	verwarmingsregiem	van	afgelopen	winter	per	1	oktober	te	continueren;
• Tijdens de dienst de kerkzaal op 15 graden.
• Verwarming vergaderlokaal alleen op zondag en maandag op 18 graden.
Voor	incidentele	huurders	gaat	een	energietoeslag	op	de	normale	huur	gelden.	Met	Singsation,	de	Joods	Messiaanse	
Gemeenschap en de Bridgeclub gaan aparte afspraken gemaakt worden.
De verwarming van het jeugdgebouw wordt betaald door de gemeente West Betuwe. Met de bewoners wordt regel-
matig	gesproken	over	hun	(hoge)	energie	gebruik.
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Collecte ontvangsten

zondag 18 juni 2023 
1e collecte:  Diaconie - Voedselbank  € 124,00
2e collecte Kerk    € 94,90
3e collecte: Revitalisering   € 61,35
zondag 25 juni 2023 
1e	collecte:		 Kerk	in	Actie	-	Werelddiaconaat	€	80,60
2e collecte Jeugd    € 82,64
3e collecte: Revitalisering   € 71,80
zondag 2 juli 2023 
1e	collecte:		 Kerk	in	Actie	-	Werelddiaconaat	€	99,20
2e collecte Kerk    € 100,90
3e collecte: Revitalisering   € 70,20
zondag 9 juli 2023 
1e collecte:  Diaconie   € 89,10
2e collecte Kerk    € 90,20
3e collecte: Revitalisering   € 58,10
zondag 16 juli 2023 
1e collecte:  ZWO    € 96,80
2e collecte Kerk    € 100,80
3e collecte: Revitalisering   € 75,10

zondag 23 juli 2023 
1e collecte:  Diaconie   € 71,00
2e collecte Kerk    € 75,05
3e collecte: Revitalisering   € 46,70
zondag 30 juli 2023 
1e collecte:  ZWO    € 71,50
2e collecte Kerk    € 72,20
3e collecte: Revitalisering   € 54,10
zondag 6 augustus 2023 
1e collecte:  Diaconie   € 81,05
2e collecte Kerk    € 83,50
3e collecte: Revitalisering   € 50,00
zondag 13 augustus 2023 
1e	collecte:		 Kerk	in	Actie	-	Zomerzending	 €	110,45
2e collecte Kerk    € 94,35
3e collecte: Revitalisering   € 78,70

De kosters werkzaamheden.
Onze	hoofd	schoonmaak,	Wim	Bertens,	maakt	met	een	vast	clubje	vrijwilligers	regelmatig	de	kerk	extra	schoon.	Als	
U/jullie	een	keer	mee	willen	helpen;	bel	Wim.
Op maandag ruimen Neli van Haarlem en Maria Ijlst de zalen op en maken schoon waar nodig. Op donderdag laat 
Singsation	de	zalen	schoon	achter.
Voor zaterdagmiddag, na de JMG, is de groep nog wat (te) klein. Dan moeten de zalen gecontroleerd worden (en 
schoon	gemaakt	worden)	voor	onze	dienst	op	zondag.	En	om	de	zondag	koster	te	ontlasten	wordt	dan	ook	de	koffie	
op	een	timer	klaargezet.	Aanmelden	kan	nog	steeds	bij	Rieks	Cornelisse.
Voor	de	zondag	is	er	een	enthousiaste	groep	die	voor,	tijdens	en	na	onze	dienst	de	zaken	regelt.
De	(verplichte)	controle	van	de	brandblussers	en	noodbordjes	heeft	deze	zomer	plaats	gevonden.

Financiën.
Vooruitlopend	op	de	begrotingsdiscussie	voor	2024	heeft	onze	penningmeester	Marian	Sluiskes	een	(tijdrovende)	
meer	jaren	begroting	opgesteld.	De	daarbij	gehanteerde	uitgangspunten	zullen	met	de	Kerkenraad	besproken	wor-
den.	Het	gaat	daarbij	met	name	om	een	inschatting	van	de	inzet	van	eigen/ambulante/interim/gast	predikanten.
Door	de	boven	genoemde	huuropbrengsten	zijn	de	kerkrentmeesters	iets	minder	pessimistisch	geworden.

Eric Max Krijnen
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Notulen Kerkenraadsvergadering 3 juli

Aanwezig: Koos Groenendaal, Eric Max Krijnen, Willy Blom, 
Wim Willeboer, Dick van Kranenburg,  Jeannette Wiggelinkhuijsen, 
Nelleke van Amstel, Anton Donker, ds Leendert Jan van Lingen, 
ds Dick van Arkel

Inhoudelijke zaken 
Opening 
Wim opent met gebed.

Geloofsgesprek
Nav het boek Goede wijn van Jan Hendriks. In dit boek 
wordt uitgegaan van de gedachte dat de kern van ge-
meente zijn, is: omgaan met God, omgaan met elkaar 
en de dienst aan de wereld. Angst en vertrouwen zijn 
belangrijke elementen hierin, wat voert de boventoon? 
We hebben het vaak over wat minder is geworden maar 
hebben we wel voldoende aandacht voor wat goed 
gaat. God bouwt zijn kerk en dat mag ons sterken, we 
mogen verder bouwen met wat er is. Daarnaast de kerk 
is waar Christus is, dit kan ook buiten de kerk zijn, in de 
samenleving. We kennen veel betrokken vrijwilligers in 
onze	gemeente.	De	teamstructuur	heeft	er	toe	geleid	dat	
we verantwoordelijkheden vanuit de kerkenraad lager 
in de gemeente weggelegd zijn. De vraag is of we als 
kerkenraad voldoende op het vizier hebben waar we op 
af sturen, wat is ons gezamenlijke doel. De kerkenraad 
zet de grote lijnen uit en de teams/werkgroepen wer-
ken buitengewoon zelfstandig. De zorg is dat er zoveel 
mensen	actief	zijn	dat	bij	gaten	in	de	bezetting	het	vaak	
moeilijk is om nieuwe mensen te vinden. Daarnaast is de 
uitdaging hoe delen we met elkaar wat we voor elkaar 
maken in de verschillende teams/werkgroepen en hoe 
we dat beleven. 

Evaluatie	gemeenteavond, 
afronding  opdracht Adviesrapport
Het was een mooie avond met een opkomst die min of 
meer verwacht was. De avond was ontspannen en ver-
liep in goede sfeer. Er was achteraf onvoldoende gele-
genheid om vragen te stellen. Het programma was strak 
en	vol,	we	gaan	daar	een	volgende	keer	beter	op	letten.	
Ook is het van groot belang dat we op een gemeente-
avond als kerkenraad met een mond spreken. 

Afronding Adviesrapport:
Hoe nu verder na het publiceren van het rapport:
1. Handreiking geven aan gemeenteleden die na de  
	 losmaking	niet	meer	actief	zijn.
2. Verdiepend gesprek hoe we met elkaar kerk zijn.
3.	 Oefenen	en	organiseren	van	goede	communicatie.

Ad	1:	Hier	is	actie	voor	opgestart.

Ad 2: Methode Waarderend gemeentebouw kan onze 
gemeente verder helpen. Op de gemeenteavond is een 
start gemaakt en dit is goed ontvangen. Waarderend 
onderzoeken is een methodiek, de uitdaging is om te 
vinden wat bindt ons, vanuit het geloofsgesprek? Ver-
volgens de aanpak/de vorm kiezen. We stemmen in met 
het verder gaan in onze gemeente met deze methode, 
we	schakelen	de	organisatie	Met	Andere	Woorden	in	
en maken afspraken over de begeleiding en de daarbij 
behorende kosten. Dick van Arkel kan ons aanbevelen 
bij	deze	organisatie.	Belangrijk	om	niet	te	bezuinigen	op	
het proces en elke fase bewust te doorlopen, de weg is 
het doel met een uitkomst die vervolgens door de hele 
gemeente gedragen moet worden. Dit betekent ook dat 
we ons zelf ruimte moeten geven, belangrijk is om hier 
externe begeleiding bij te hebben. Wim en Nelleke gaan 
het 1e contact leggen. De interim predikant en consulent 
kunnen hiervoor input leveren.

Ad	3:	Goede	communicatie	is	essentieel	en	begint	in	de	
kerkenraad.	Een	voorwaarde	daarvoor	is	tijd	en	ruimte	
nemen om elkaar goed te leren kennen. Een heidag bij 
de start van het nieuwe seizoen, zou een mooi begin. 
Zeker nu er 2 nieuwe kerkenraadsleden binnen komen. 
Basaal gegeven is hoe met elkaar omgegaan wordt in de 
kerkenraad, gezien wordt door de gemeente.  Leendert 
Jan	heeft	een	gemeentelid	die	zijn	kerkenraad	begeleidt	
heeft.	Dit	punt	komt	in	september	terug	op	de	agenda.	

Meerjarig onderhoudsplan
Denktank	gebouwen	heeft	bij	elkaar	gezeten,	wat	
betreft	onderhoud	ligt	er	een	uitdaging.	De	investerin-
gen  moeten afgezet worden tegen de toekomst van 
onze	gemeente.	Na	de	vakantie	komt	Denktank	weer	bij	
elkaar en neemt de plannen van 5 jaar geleden opnieuw 
onder	de	loep,	de	functies	van	het	gebouw	die	gekozen	
worden hebben invloed op wat gedaan moet worden ikv 
groot	onderhoud.	De	tijd	is	rijp	om	keuzes	te	maken.	Het	
suddert nu al een aantal jaren door. Op een gebouw zit 
een focus van 50 jaar, de focus van kerkenraad gaat niet 
verder dan 10 jaar. Dit is een dilemma. De kerkrentmees-
ters missen het stuur vanuit de kerkenraad op de lange 
termijn en uiteindelijk moeten de lasten op te brengen 
zijn. De gebouwen worden onderdeel van een econo-
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misch model, het verhuren van het jeugdgebouw aan de 
gemeente en de verhuur van pastorie brengt nu eenmaal 
middelen op.

Bestuurlijke zaken

      Notulen kerkenraad  5 juni 2023
      Vastgesteld

      Gemeentezaken
o Invulling vacature team Kerkrentmeester: Henri 
de Ruiter wordt kerkrentmeester, in de vacature van 
Anne Verboom.
Jeugdgebouw wordt voor 5 jaar aan de gemeente West 
Betuwe verhuurd. De pastorie is opnieuw verhuurd. 
o         Ambulant predikant na sept 2023: Ds Blokland: 
In principe contract verlengen voor een jaar, met de af-
spraak	flexibele	opzegtermijn.	De	kosten	zijn	opgenomen	
in	de	begroting.
o Jeugddiensten 2023/2024: Cathalijne is alleen 
over gebleven in de commissie. Er zijn data voorgesteld, 
er moet gecheckt worden of  op de geplande zondagen 
geen andere bijzonderheden zijn. De jeugdraad wordt 
gevraagd om te interveniëren. Hoe gaan we met de Herv. 

Gemeente dit probleem oplossen? Dit gesprek moet op 
korte	termijn	plaatsvinden.	Wim	neemt	initiatief.		
o	 Consideraties	2023:	Goedgekeurd

Rondvraag
- Diaconie zoekt nieuwe diaconaal kerkrentmees  
ter. 
-	 Problemen	met	de	server,	werkt	niet	altijd.	
- Deze zomer 6 zondagen geen organist. Gastpre-
dikanten worden gevraagd om met liedkeuze rekening 
te houden. De ene predikant gaat daar soepeler mee om 
dan de andere. 
- Stoelen stonden zondag niet goed, zaterdagkos-
ter kan dit niet alleen oplossen. Belangrijk dat er goede 
instructie	is	voor	de	gebruikers	van	de	kerkzaal	om	deze	
zaal	achter	te	laten	in	de	staat	zoals	deze	is	aangetroffen.
-	 Vraag	van	KND	om	Kinderkerstfeest	met		Cen-
trumkerk	en	VEG	te	vieren.	Plus	de	vraag	is	of	financiën	
bij st Drieluik gedeclareerd kunnen worden. Kerkenraad 
is daarmee niet akkoord en is van mening dat de 3 orga-
niserende gemeenten dit met elkaar betalen. 

Sluiting
Wim sluit af met gebed.
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Collecten:
Zondag 24 september - Collecte	Kerk	in	Actie

 Vredeswerk

Collecte Zending Syrië - Kerk als plek van hoop en herstel. 

In	Syrië	leeft	meer	dan	90	procent	van	de	mensen	onder	de	ar-
moedegrens,	voor	meer	dan	de	helft	dreigt	honger.	De	oorlog	
in	Syrië	heeft	een	nieuw	gezicht	gekregen:	van	militair	geweld	
naar	een	dramatische	economische	crisis.	Er	is	nauwelijks	aan	
eerste	levensbehoeften	te	komen.	Toch	is	het	herstel	van	kerken	
het	enige	wat	perspectief	biedt.	Als	de	kerk	er	weer	is,	kan	zij	haar	onmisbare	taak	in	de	samenleving	weer	oppakken:	
hulp	bieden	aan	mensen,	ongeacht	hun	afkomst	of	geloof,	die	zijn	getroffen	door	geweld	of	moesten	vluchten.	Met	
een	speciaal	herstelfonds	helpt	Kerk	in	Actie	de	kerk	in	Syrië	op	te	bouwen.	Tientallen	gebouwen	worden	opgeknapt:	
kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door 
de	economische	situatie	bouwmaterialen	schaars	en	duur	zijn.	De	eigenaar	betaalt	minstens	30	procent	van	de	kos-
ten.	Kerk	in	Actie	steunt	de	kerken	in	Syrië.	Herstel	van	de	kerk,	het	hart	van	de	christelijke	gemeenschap,	betekent	
herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte en steun het werk van de kerken in 
Syrië. 

Doet u mee? Van harte aanbevolen.

Zaterdag 4 november  Ontmoeting  11.00 – 15.00 uur

Zoals	u	vast	al	gehoord	of	gezien	hebt,	houden	we	zaterdag	4	november	bij	de	Ontmoeting	bij	de	Centrumkerk	een	
(crea)markt, waar allerlei producten worden verkocht.

Wij	kunnen	nog	altijd	producten	gebruiken.	Daarbij	kan	je	aan	van	alles	denken:	foto’s,	tekeningen,	schilderijen,	hout-
bewerking, mooie naaiwerkjes, zelfgemaakte jam, sappen, bier, bloemstukjes, wat u ook als hobby maakt of doet en 

dit wil afstaan (of gedeeltelijk) voor ons project Shade. 
Twijfelt	u	nog	of	het	wel	echt	iets	voor	de	markt	is,	neem	dat	altijd	contact	op	met	Woudy	of	Arendien.

Misschien	heeft	u	een	idee	voor	een	leuke	workshop,	geef	het	gerust	door.



NOG EEN OPROEP:

Heeft	u	nog	mooie	puzzels en/of spellen die niet meer gebruikt worden, wij willen ze 
graag van u ontvangen. Voor de inlevering kunt contact opnemen met Arendien (mb 06-
12456487) of Woudy (mb 06-24695327).

Let	op	de	volgende	Appèl.	Daarin	weer	meer	informatie	over	deze	gezellige	(crea)markt.

ZWO-werkgroep Geldermalsen,
zwo.geldermalsen@gmail.com

GK: Peter van Delden   Email: pgjvandelden@live.nl.	voorzitter		 Mb	06-2220	1805	
       Woudy v.d. Meijden            woudy.bok@gmail.com secretaris Mb 06-2469 5327
       Petra van Zandwijk  pvanzandwijk@hotmail.com  Mb 06-44809034
CK:	Arendien	van	Putten												 arendienvangestel@upcmail.nl       Mb 06-1245 6487
      Anne Lagerwerf      anne@lagerwerf.eu   Mb 06-20838107
      Janneke van Os  janneke.kerkenwerk@poppelenburg.nl   Mb 06-37198798
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Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft	stem	aan	onze	dank.

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het	stijgt	de	angst	te	boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het	komend	bruiloftsfeest.
 

Lied: Zolang wij ademhalen



Vakantie	Bijbel	Feest	2023

Thema: Tel maar mee!
Wij zijn dankbaar dat we dit jaar weer alle kinderen mogen ontvangen voor 
het	VBF.	We	mogen	twee	dagen	met	elkaar	nadenken	over	hoe	jij	mee	telt	in	
Gods Koninkrijk. Iedereen telt mee! We hopen jong en oud te ontmoeten! 
 
Wanneer:	in	de	herfstvakantie,	DV	woensdag 18 en donderdag 19 oktober

Voor wie:

18 en 19 okt overdag:  kinderen 4-12 jaar

18	okt	avond:																	tieners	12+

19	okt	avond:																	slotfeest	voor	kinderen,	ouders,	familie,	vrienden,	enz..

Waar: Dorpshuis Meteren

Let	op!	Twee	belangrijke	wijzigingen	ten	opzichte	van	andere	jaren;	het	VBF	is	dit	jaar	op	de	woensdag	en	donderdag	
en zal plaatsvinden in het Dorpshuis in Meteren.  
 
Nieuwsgierig geworden? Bezoek alvast de website

www.vbfgeldermalsen.nl,	of	volg	ons	op	fb	VakantieBijbelFeestindePluk	of	insta	vbfgeldermalsen.	

Informatie	over	tijden,	overblijven	en	lunch	vind	je	hier	ook.

Vrijwilligers gezocht

Vooraf	en	op	de	VBF-dagen	zijn	veel	vrijwilligers	nodig	voor	allerhande	taken.	Er	staan	nog	vacatures	open,	ook	voor	
op de dagen, hebben we nog weinig toezeggingen van vrijwilligers. 

Voor	aanmelden	of	informatie	kunt	u	zich	melden	op	onze	website	of	via	de	contactpersoon	voor	het	VBF.	

Bidders gezocht

•	 Wilt	u	bidden	dat	het	Vakantie	Bijbel	Feest	tot	zegen	is	voor	onze	kinderen	en	voor	ons	dorp	en	omgeving;
•	 Wilt	u	bidden	voor	de	organisatie;	dat	er	voldoende	vrijwilligers	zich	melden;
•	 Wilt u bidden voor eenheid onder christenen en verbondenheid tussen de organiserende kerken.

 
Contactpersoon	Vakantie	Bijbel	Feest: 
Cláudia Mersbergen 
06 280 360 46 
vbfgeldermalsen@gmail.com
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#Column
Ds. Wim Beekman
classispredikant	Fryslan

Bron: Leeuwarder Courant

De afgelopen weken, met veel regen en wind, waren 
nauwelijks een vreugde voor campinggasten. Grasvelden 
werden zompig en looppaden modderig. Dus tent en 
voortent	vochtig	en	vies.	Het	lastigste:	de	boel	droogt	
niet. 

Een campinghouder vertelde dat er veel afzeggingen 
waren. “En dan zelden vanwege de regen en het slech-
te weer, maar meestal vanwege ziekte in de familie, of 
zoiets. Opmerkelijk hoeveel schoonmoeders er overlijden 
in	regenachtige	weken.”	

Mijn	plezier	deze	vakantie	waren	de	dagelijkse	wande-
lingen. Met de paraplu onder de arm en de buienradar 
in de broekzak lukte het meestal de droge weergaten te 
vinden en de buien te ontwijken. Al wandelend valt er 
veel te zien, ontdekte ik. 

Daarbij oefende ik alvast voor mijn pensioen. Dat breekt 
over een paar weken aan, en ik maak mij zorgen hoe 
mijn dagen er dan uit zullen zien. Zal ik achter de gerani-
ums	belanden,	of	zal	ik	een	zinvolle	tijdsbesteding	vinden	
zonder mijzelf te verliezen in druk en drukte?

Bezigheden	genoeg	voor	een	fitte	pensionado	en	zesvou-
dig	grootvader,	maar	ik	wil	ook	tijd	vinden	voor	mijzelf.	
En aandacht voor mensen en dingen dicht om mij heen. 
Daarvoor is een dagelijkse wandeling heel geschikt, heb 
ik	in	mijn	vakantie	ontdekt.	

‘Geregeld kwam ik thuis en had ik een praatje gemaakt 
met bekenden of onbekenden die ik onderweg tegen-
kwam’

Even	een	bocht	om	lopen	of	fietsen	deed	ik	voorheen	
ook geregeld. Maar meestal tussen het werk door. Dat 
was nodig ook. De stoel achter het bureau of een verga-

dertafel	vraagt	nu	eenmaal	om	een	actieve	afwisseling.	

In	mijn	vakantie	was	ik	vrij,	en	had	ik	alle	tijd	om	de	be-
nen te strekken. Ik zag meer, hoorde meer, en had meer 
aandacht voor mijn omgeving. Geregeld kwam ik thuis en 
had ik twee, drie keer een praatje gemaakt met beken-
den of onbekenden die ik onderweg tegenkwam. 

Er	vlogen	puttertjes	voor	mij	op	uit	struiken,	en	karekie-
ten uit het riet. In een weiland ontdekte ik een eenzame 
lepelaar en zeven ooievaars. En op de dikke boom in 
onze eigen tuin zag ik geregeld een grote bonte specht 
insecten zoeken onder de boombast. 

Langs mijn vaste wandelpaadje toonde een app op mijn 
telefoon planten waarvan ik de naam nog nooit gehoord 
had: gelders roosje, zwarte appelbes, oranje havikskruid. 
En gehoornde klaverzuring, een teer plantje, dat gewoon 
tussen de stoeptegels groeit en bloeit. 

Mijn mooiste ontdekking: de bruine daglelie. Een wilde 
lelie,	roodbruin	gekleurd,	met	ragfijne	gele	streepjes.	
Enthousiast toonde ik de foto aan mijn vrouw. ”Die staat 
al jaren gewoon in onze eigen tuin”, reageerde zij. En 
waarachtig,	daar	stond	hij.	Nooit	opgevallen.	

De	afgelopen	vakantieweken	heb	ik	geleerd	dat	de	dagen	
er anders uitzien wanneer je aandacht hebt voor mens 
en dier, voor dingen en planten. Wat zal ik mij zorgen 
maken over regen en wind, of over de dag van morgen? 

‘Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. 
(…) Zelfs Salomo, in al zijn luister, was niet gekleed als 
een van hen.’
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Emailadressen

Scriba    scriba.gereformeerd@gmail.com
Kerkenraad   kerkenraad.gereformeerd@gmail.com
Diaconie   diaconie.gereformeerd@gmail.com
ZWO    zwo.geldermalsen@gmail.com
Penningmeester  penningmeester.gereformeerdgdm@gmail.com
Website   website.gereformeerd@gmail.com
Maandblad Appèl  appel.gereformeerd@gmail.com
Kerkelijk bureau   kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com
Koster    koster.gereformeerd@gmail.com
Archief    archief.gereformeerd@gmail.com

Web-sites

Kerken   www.pkngeldermalsen.nl
Kinderen/Jongeren www.jongpkngeldermalsen.nl
Facebook	 	 	

Kerkenraad

Willy Blom   06 1267 8273 scriba    
Anton Donker   06 5080 9006 ouderling kerkrentmeester
Koos Groenendaal  06 2278 6746 ouderling eredienst en liturgie
Nelleke van Amstel  06 5389 6038 ouderling pastoraat
Eric Max Krijnen  06 5338 4857	 voorzitter	kerkrentmeester
Dick		van	Kranenburg	 	 06	5773	3113	 voorzitter	diaconie
Jeannette	Wiggelinkhuijsen	 06	2695	7684	 diaken
Wim	Willeboer	 	 	 06	2502	0004	 voorzitter

Praeses   Wim Willeboer  
    Van Dam van Isseltweg 12   0345-572633/
    4191 KC GELDERMALSEN   06 2502 0004    
    kerkenraad.gereformeerd@gmail.com

Scriba   Willly Blom-van’t Land
    J. van Zantenstraat 30
    4194 RK Meteren    06 1267 8273
    scriba.gereformeerd@gmail.com

Kerkelijk Bureau Kari van Kranenburg-Visscher
    Spijksepad 2
    4197 HJ  BUURMALSEN    06 2864 2762 
    kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com

Zalen	beheer	 	 Neli	van	Haarlem	 	 	 	 06	3857	9253/	0345	–	257000
    koster@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl   
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Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk 
College kerkrentmeesters         NL05 RABO 0321 2006 24
Diaconie          NL42 RABO 0321 2049 05
Werkgroep ZWO                         NL37 RABO 0321 2023 76 

Maandblad Appèl                     
NL05RABO0321 2006 24 Gereformeerde kerk Geldermalsen
onder vermelding ‘Bijdrage Appèl’     
    

Collecte

Via de Donkey mobile App van de Emmakerk

Diaconie, zwo via bankrekening diaconie 
NL42 RABO 0321 2049 05  o.v.v. de bestemming

Kerk, revitalisering   via bankrekening kerk  
NL05 RABO 0321 2006 24  o.v.v. datum

Collectebonnen 
kunnen besteld worden via het rekening nummer 
van de kerk: NL05 RABO 0321 2006 24           

Teams 

Diaconie 
Dick	van	Kranenburg	 	 06	5773	3113	 	 Voorzitter
Jeannette	Wiggelinkhuijsen	 06	2695	7684
Etty	van	der	Meijden	 	 06	5209	2964	 	 diaconaal	rentmeester
Pieter de Jong   580 846   diaconaal rentmeester
Renate Olthof   582 727   diaconaal rentmeester

Pastoraat
Nelleke van Amstel          E t/m I 06 5389 6038  ouderling  n.den.hartog@hetnet.nl
Jeanet Cornelisse   06 5161 5180  secretaris  jeanetcornelisse@gmail.com
Sia	Feenstra																							M t/m T 06 4213 1916      pastoraal teamlid            siafeenstra@gmail.com
Marietje van Haarlem      A t/m D    06 52850863       pastoraal teamlid      jgvanhaarlem@hotmail.com
Janine Zaal                          J t/m L     06 31692943       pastoraal teamlid     janinezaal@gmail.com
Kari van Kranenburg         V t/m Z    06 2864 2762    pastoraal teamlid       kari.van.kranenburg@gmail.com

Kerkrentmeesters
Eric	Max	Krijnen	 	 	 06	5338	4857	 	 voorzitter	kerkrentmeester
Anton Donker   06 5080 9006  ouderling kerkrentmeester
Marjan Sluiskes   0345-536885  penningmeester
Anne Verboom   06 1242 6989
Rieks Cornelisse   06 10051057  secretaris

Verdieping	&	ontmoeting
Henk	van	Amstel	 	 	 06	1340	5070	 	 voorzitter
Theo Jeninga   580 051   jeugd
Maria IJlst   06 3445 6356 
Eva Willeboer   06 8120 1306
Diederik	van	Hattem	 	 06	2537	0942
Richard van Mersbergen  06 5256 2249

Eredienst en liturgie
Alice Tekelenburg   06 4854 9223   
Gerda van Haarlem  0344 571 736  
Jenny	Montijn	 	 	 573	069
Koos Groenendaal  06 2278 6746
Alfred IJlst   06 2133 7797

Communicatie
Diederik	van	Hattem	 	 06	2537	0942
Marieke Donker   06 5242 7578
Piet Rekker   06 2739 9549      piet.rekker@gmail.com
Maria IJlst   06 3445 6356
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Bijbelleesrooster

september   
 vr 1 2 Koningen 18:1-12 De HEER staat Hizkia bij
	 za	2	 Matteüs	17:1-13	 Jezus,	Mozes	en	Elia
   
	 zo	3	 Matteüs	17:14-23	 Niets	is	onmogelijk
 ma 4 2 Koningen 18:13-25 Hizka uitgedaagd
 di 5 2 Koningen 18:26-37 Het volk uitgedaagd
 wo 6 2 Koningen 19:1-13 Laat je niet ontmoedigen
 do 7 2 Koningen 19:14-28 Ik ken je
 vr 8 2 Koningen 19:29-37 God beschermt en bevrijdt
	 za	9	 Matteüs	17:24–18:9	 Valstrikken
   
	 zo	10	 Matteüs	18:10-20	 De	Vader	zorgt	voor	je
	 ma	11	 Matteüs	18:21-35	 Van	harte	vergeven
 di 12 Psalm 6 
 wo 13 2 Koningen 20:1-11 Een teken uit de hemel
 do 14 2 Koningen 20:12-21 Hizkia’s schatkamers
	 vr	15	 2	Koningen	21:1-18	 Manasses	zondige	praktijken
 za 16 2 Koningen 21:19-26 Amon volgt zijn vader
   
 zo 17 Jona 1:1-16  Geroepen en gevlucht
 ma 18 Jona 2:1-11  Jona’s gebed
 di 19 Jona 3:1-10  Nineve bekeert zich
 wo 20 Jona 4:1-11  (On)terechte boosheid
 do 21 Psalm 7   Een rechtvaardige rechter
	 vr	22	 Matteüs	19:1-15	 Wie	het	gegeven	is,	begrijpt
	 za	23	 Matteüs	19:16-30	 Wie	kan	er	gered	worden?
   
	 zo	24	 Matteüs	20:1-16	 De	laatsten	zullen	de	eersten	zijn
	 ma	25	 Matteüs	20:17-28	 Dien	de	ander
	 di	26	 Matteüs	20:29-34	 Open	onze	ogen
 wo 27 2 Koningen 22:1-13 De boekrol met de wet
 do 28 2 Koningen 22:14-20 Onheil over Jeruzalem
 vr 29 2 Koningen 23:1-14 Josia maakt schoon schip (1)
 za 30 2 Koningen 23:15-30 Josia maakt schoon schip (2)
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