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Uiterste 
inleverdatum kopij
(een na laatste donderdag van de maand)
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juni			   22-05-2025
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Kruip in de huid van ....de melaatse man

Bij Marcus 1: 40-45

Zie je deze ratel?
Die ga ik verbranden!
Ik hoef hem niet meer!
Ik heb hem niet meer nodig!
Ik tel weer helemaal mee!
Als de dag van gisteren herinner ik het me.
Die witte plek, op mijn scheenbeen.
Mijn keel werd dichtgeknepen.
Het koude zweet brak me uit.
Mijn hart bonkte in mijn lijf.
Melaats.
Ik wilde het woord niet op mijn lippen nemen.
Maar het klonk oorverdovend in mijn hoofd.
Wat moest ik?
Verbergen kun je het niet.
De priester had meelij met me.
Maar hij had ook geen keus.
Ik mocht me niet meer onder de mensen vertonen.
Bidden moest ik voortaan maar op mijn eigen houtje.
Mensen ontmoeten veranderde in schreeuwen op afstand.
Als ik iets nodig had uit het dorp, moest ik met deze ratel mijn komst aankondigen.
Dan kon men zich uit de voeten maken.
Vervolgens declameerde ik van afstand mijn boodschappenlijstje 
en verdween weer naar de rand van het dorp.
Ik ging niet dood van de honger. 
Maar ik stierf duizend doden van eenzaamheid.
Niemand meer die me ooit aanraakte.
Geen hand op mijn schouder, geen kus op mijn voorhoofd.
Ik bestond wel, maar ik leefde niet meer.
Totdat…
Ik had gehoord dat hij in de buurt was.
Verhalen en geruchten waaiden met de wind mijn kant op.
Mijn hoop werd gewekt.
Oude verhalen kwamen naar boven.
Was er een nieuwe Elisa opgestaan?
Zou het mij kunnen vergaan als ooit Näaman de Syriër?
Ik moest het weten.
Mijn ratel als een bezetene rondzwaaiend baande ik me een weg naar Hem toe.
Ik weet niet meer precies wat ik gevraagd heb.
Iets als “er weer bij mogen horen”.
Het was doodstil geworden.
De dorpelingen, die zich bij mijn komst uit de voeten hadden gemaakt, 
schuifelden voorzichtig naderbij.
En toen was daar ineens zijn hand!
Op mijn hoofd, op mijn schouder.
Hij trok me naar zich toe. 
En ik wist: die ratel heb ik nooit meer nodig!
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1-9-2024	 Heilig Avondmaal
Predikant	 Ds. R. Blokland uit Maarssen
Orgel		  Dirk Kool
Lector		  Neli van Haarlem
 Collectes	 1. Voedselbank		
		  2. Kerk		
		  3. Revitalisering

8-9-2024	
Predikant	 Ds. Bram Bregman uit Tricht	
Lector		  Hennie Scheele	
Orgel		  Tjeerd Kiers
Collectes	 1. Kinderen en Jongeren
		  2. ZWO
		  3. Revitalisering

15-9-2024	 Startzondag
Predikant	 Mw. Drs. C.M.E. van Harten Dubbelman	 
		  uit Deil
Orgel		  Tjeerd Kiers
Lector		  Suzanna IJlst
Collectes	 1. Diaconie
		  2. Kerk		
		  3. Revitalisering

22-9-2024	 Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Predikant	 Ds. H. Fonteijn uit Culemborg
Orgel		  Jorrit Meulenbeek
Lector		  Ruud Montijn
Collectes	 1. KiA zending
		  2. Kerk	
		  3. Revitalisering

29-9-2024		
Predikant	 Dr. Niek Brunsveld uit Est	  
Lector	 	 Fam Postma	
Orgel		  Willem van der Til
Collectes	 1. Missionair werk
		  2. Kerk	
		  3. Revitalisering

Kerkdiensten

Als u dit leest zijn wij, direct na de opdracht die de 
kerkenraad ons op 29 augustus heeft gegeven, met onze 
eerste vergadering als beroepingscommissie gestart. 

Nelleke van Amstel, Dolf Blom, Cor den Boer, Peter van 
Delden, 
Christine van Hattem, Tjeerd Kiers, Renate Olthof, 
Cathelijne Voorneveld en Petra van Zandwijk zijn de 
leden.

Onze consulent, dominee van Lingen geeft ons waar 
nodig ondersteuning. Ad de Graaf is afgevaardigde van 
de beroepingscommissie van de Hervormde Gemeente 
Tricht, met wie we samenwerken.

In zo’n eerste vergadering maak je opnieuw kennis met 
elkaar en verdeel je taken. Een belangrijk punt  was het 
plannen van twee avonden training voor beroepingswerk 
die we als commissie gaan volgen.

In de komende periode staan we voor een belangrijke 
taak. We vragen daarom uw gebed voor wijsheid, geduld 

en een open hart bij het zoeken naar de juiste predikant 
voor onze gemeente.

Achterin de kerk vindt u ook een visuele weergave van de 
voortgang van het gehele proces, zodat u kunt zien waar 
we ons bevinden in het beroepingsproces. 

Namens de commissie  mag ik in de komende maanden 
u in Appél op de hoogte houden van ons werk.

Laten we dit proces samen met vertrouwen en gebed 
ingaan, met het vertrouwen dat God ons zal leiden.

Cathelijne Voorneveld

 

Beroepingscommissie
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Verjaardagen 

Wij wensen alle jarigen in deze maand een 
fijne verjaardag toe.
In het bijzonder noemen we hier de mensen 
van 80 jaar en ouder.

Koffie ochtend
 
Maandag 16 september 
10.00-11.30 uur 
Bij Johan en Marietje van Haarlem
in hun nieuwe mantelzorg woning in 
Buurmalsen 

We hebben geen leeftijdsgrens. 
Een ieder is welkom

Als u vervoer nodig hebt kunt u contact 
met Hennie Scheele
opnemen. 06-44900335

De koffie/thee staat klaar.

Lied: Iedereen zoekt u

Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
    
Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door – 
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

Koning, uw rijk is zo nabij  –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
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Op zaterdag 14 September openen we het nieuwe seizoen met de jaarlijkse Startzaterdag. 

Het thema van het seizoen is

"Als nieuw!. Leven in het licht van Gods koninkrijk". 

Met dit thema worden kerken aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens, de 
schepping en de samenleving. Een aktueel thema wat dit seizoen regelmatig ter sprake zal komen tijdens 
de diensten en activiteiten van onze gemeente.

De startzaterdag wordt dit jaar gehouden bij de Fam. Feenstra, Hogeweide 1 in Geldermalsen. 

Het programma ziet er als volgt uit:

15:00 uur
Foto fietstocht door Geldermalsen en omstreken
We starten bij de Emmakerk en eindigen bij de Fam. Feenstra.

17:00 uur
Activiteitenprogramma
Er is en springkussen voor de jongsten, voetballen voor jong en oud en diverse informele groepsactiviteiten 
om elkaar beter te leren kennen.

18:00 uur
Gezamenlijke maaltijd
Net zoals andere jaren worden deelnemers verzocht om zelf (indien mogelijk)  gerechtjes mee te nemen. 
Voor koffie en fris wordt gezorgd. Tijdens de maaltijd zal V&O ook het jaarprogramma presenteren.

19:30 uur
Afsluiting

In verband met de voorbereiding van het programma wordt een ieder verzocht om zich aan te melden via 
de intekenlijst achter in de kerk of via de Emma App. We hopen op een grote opkomst en zien u/jou graag 
op 14 september!

Team Verdieping & Ontmoeting
Theo Jeninga, Henk van Amstel, Maria IJlst, Eva Willeboer en Richard van Mersbergen
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Dat ik recht kan staan,
dat ik vrij kan gaan,
God zij dank,

dat ik spreek in taal,
dat ik U verhaal,
God zij dank,

dat ik licht ontvang,
naar de zon verlang,
God zij dank,

dat het water vloeit,
het raakt nooit vermoeid,
God zij dank,

dat mijn adem is
in de duisternis,
God zij dank,

dat de mensen zijn
als bokalen wijn,
God zij dank,

dat de dood eens komt
en het lied verstomt,
zwaar valt het,

dat de morgen daagt 
die de liefde waagt,
 God zij dank.

Tekst: Maria de 
Groot
Lied 714 Liedboek

Namens de jeugddienstcommissie
Dit jaar staan er vier jeugddiensten op de planning, met de data al vastgelegd. De eerste jeugddienst zal op zondag 
17 november zijn.  
We kijken vol verwachting uit naar een inspirerend seizoen. 

Onze jeugddienstcommissie is uitgebreid met drie enthousiaste nieuwe leden, maar we hebben altijd plek voor 
meer mensen die willen meedenken en meehelpen. Van harte welkom! 

We hopen dat het een seizoen mag worden waarin we samen mooie diensten mogen organiseren en we vragen 
uw gebed voor de voorbereidingen. De afgelopen periode hebben we regelmatig vergaderd en nagedacht over hoe 
we de jeugddiensten aantrekkelijker kunnen maken. Mogelijk hoort daar een andere vorm bij, die beter aansluit bij 
wat jongeren vandaag belangrijk vinden. Op basis van de gehouden enquête hebben we nieuwe ideeën geïnitieerd, 
die we de komende periode verder willen uitwerken.

Positieve elementen zoals de spreker, de band / koor, muziek en de ruimte voor ontmoeting zijn onderdelen die we 
graag willen behouden. Ook vinden we het belangrijk om de jeugd en de jongeren actief te betrekken bij het orga-
niseren en uitvoeren van diensten. Voor hen een plek te creëeren van ontmoeting. Ontmoeting met elkaar, maar 
bovenal ontmoeting met God. 

Samen hopen we dit seizoen iets moois neer te zetten!

Namens de jeugddienstcommissie, Astrid Blauwedraad, Jeannette Wiggelinkhuijsen, Esther van Walderveen en 
Cathelijne Voorneveld 

God zij dank
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Diaconiecollecte Missionair Werk 29 september

De kerk zoekt jongeren op
Een van de speerpunten van een toekomstgerichte Protes-
tantse Kerk is samen met jongere generaties optrekken op het 
gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch 
te verwachten dat jongeren een kerk komen binnenstappen, 
maar daar te zijn waar de jongeren zijn.
Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als 
Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar 
jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil 
voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.
Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protes-
tantse Kerk missionaire
activiteiten in het hele land, zoals het opzoeken van jonge 
zinzoekers. Geef in de collecte of
maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 
Protestantse Kerk o.v.v.

Collecten:
Zondag 22 september 2024 - Collecte Kerk in Actie
Zending – Syrië Vredeswerkcollecte
Kerk als plek van hoop en herstel Collecteafkondiging In Syrië leeft 
meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor 
meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw ge-
zicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische 
crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief 
biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, 
ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds 
helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, be-
jaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische 
situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten. Kerk in Actie 
steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele 
samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte en steun het werk van de kerken in Syrië. Help je mee?

11
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Project Shade Children Foundation
Nu de meeste mensen weer terug zijn van vakantie, gaan wij ook 
weer verder met de voorbereidingen van de
muziekvoorstelling, voor Shade.

Al sinds 2013 zet Dina van Doesburg uit Geldermalsen zich samen haar man in voor deze stichting, die een kinderte-
huis in Kenia ondersteunt. In dit tehuis vinden kinderen, vaak voor langere tijd, een thuis als hun ouders, familie of 
andere verzorgers niet in staat zijn om voor hen te zorgen, in een veilige omgeving!

Projectkoor Singsation uit Geldermalsen brengt onder der titel 
“I have a dream” een boeiende muziekvoorstelling op
15 en 16 november 2024 in de Emmakerk (GK).

Om ervoor te zorgen dat alle opbrengsten van de kaartverkoop rechtstreeks 
naar Shade gaan, zijn wij nog steeds op zoek naar sponsors die de kosten van 
het evenement willen dekken.

Wilt u ons steunen door middel van een financiële bijdrage/advertentie, 
zodat we zoveel mogelijk kinderen in Kenia kunnen helpen? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Delden (06 222 01 805), via de mail 
of andere leden van de werkgroep.
In een volgende Appèl meer informatie over bestelling van kaarten e.d.

Acties:  Bij de Centrum Kerk is de hele maand augustus de 2e collecte voor Shade
               Er kom nog een benefit diner, waarover meer in een volgende Appèl.

Voor in uw agenda:
	 Vrijdag 15- en zaterdag 16 november 2024 

      Muziekvoorstelling  “I have a dream”    
   

 
Met vriendelijke groet,
ZWO-werkgroep Geldermalsen,
zwo.geldermalsen@gmail.com

EK: Peter van Delden	   Email:	pgjvandelden@live.nl. voorzitter 	 Mb 06-2220 1805	
       Woudy v.d. Meijden           	 woudy.bok@gmail.com secretaris	 Mb 06-2469 5327
       Petra van Zandwijk		  pvanzandwijk@hotmail.com		  Mb 06-44809034
CK: Arendien van Putten           	 arendienvangestel@upcmail.nl      	 Mb 06-1245 6487
       Anne Lagerwerf  	   	 anne@lagerwerf.eu			   Mb 06-20838107
       Janneke van Os		  janneke.kerkenwerk@poppelenburg.nl Mb 06-37198798



Kort Verslag Kerkenraadsvergadering 1 juli 2024
Aanwezig: Leendert Jan van Lingen, Eric Max Krijnen, Wim Willeboer, 
Jeannette Wiggelinkhuijsen, Koos Groenendaal, Renate Olthof
Afw. Edy Scheele en Dick van Kranenburg

1.	 Opening
Wim steekt de kaars aan en Eric Max opent met het lezen van een gedeelte uit spreuken 15, wat gaat over wijsheid 
en dwaasheid in handelen en spreken. Daarna gaat hij voor in gebed.

2.	 Moodbarometer
We maken een rondje.

3.	 Geloofsgesprek
De synode heeft vorige week vrijdag een besluit genomen over de gelijkstelling van predikanten en kerkelijk werkers. 
De benaming blijft wel verschillend, maar in taken mogen beide groepen hetzelfde doen. Dit besluit heeft veel stof 
doen opwaaien, sommigen zijn faliekant tegen, anderen juichen dit besluit toe. Wat vinden wij hiervan? Hoeveel 
waarde hechten wij aan een wetenschappelijk verantwoorde bijbeluitleg? In het pastoraat kunnen kerkelijk werkers 
vaak even goed zijn als een predikant, soms zelfs beter.
Reactie: Wij hechten zeker waarde aan een preek waarop gestudeerd is en die een nieuw licht op een bijbelgedeelte 
werpt, maar een voorganger die prettig is in de omgang, goed communiceert en pastorale aandacht heeft voor de 
gemeenteleden vinden we even belangrijk. Soms liever jip-en-janneketaal dan hele ingewikkelde woorden. Juist van-
wege die verschillen is het fijn dat er regelmatig iemand anders voorgaat, ieder met zijn eigen kwaliteiten.
Leendert Jan merkt op dat er verschillende vormen van bijbeluitleg zijn, het kan een beroepingscommissie helpen als 
men hier iets vanaf afweet.

4.	 Uitgangspunten begroting
Voor de begroting 2025 wordt aangenomen dat we vanaf 1 april een nieuwe predikant hebben; het eerdere uitgangs-
punt was 1 januari, maar dat lijkt ons te optimistisch. Henk Fonteijn kan blijven tot 1 juli en evt langer indien nodig. 
Dotatie aan nieuwe kansenfonds kan pas na de eindafrekening van het jaar. Uitgangspunten akkoord zoals in de ver-
sie van EM.

5.	 Financiële situatie en Verbouwingsplannen
Uit de reacties die tijdens en na de gemeenteavond zijn gekomen blijkt dat door de presentatie de indruk is ontstaan 
dat onze financiële situatie precair is. Dat is geen juist beeld, er is geld, maar dat is ook nodig voor het onderhoud van 
de gebouwen. In de kerkenraad wordt nu de suggestie gedaan om het onderhoud en een eventuele verbouwing aan 
elkaar te koppelen, ook financieel. De gedachtenvorming hierover zal in de komende tijd worden voortgezet. 
Op de gemeenteavond is door meerdere mensen de wens uitgesproken om vaart te zetten achter de plannen en om 
naast het startkapitaal een nadere financiering te vinden.
Het uitgangspunt voor de verbouwing is om dit voor zover mogelijk en realistisch is zoveel mogelijk met vrijwilligers 
te doen.
Het plan zoals dit op de gemeenteavond is gepresenteerd heeft nog een aantal open eindjes en moet nog verder 
gefinetuned worden. Verder is er nog een alternatief idee, ingebracht door Wim. Aan de Denktank gebouwen wordt 
gevraagd om beide plannen naast elkaar te leggen en verder uit te werken.

6.	 Beroepingswerk
De beroepingscommissie is bijna compleet, er is nog een tweetal personen die nog moeten antwoorden. Zo mogelijk 
willen we in augustus nog bij elkaar komen voor een eerste kennismaking.  
De solvabiliteitsverklaring is binnen, nu wachten we nog op toestemming van het Breed Moderamen van de classis 
om een predikant te mogen beroepen, maar dat is een formaliteit.
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7.	 Jeugddiensten
De nieuwe data nemen we mee in het rooster. November nog niet duidelijk. 3 nov gedachtenisdienst, 10 nov Dank-
dag. Verder 19-1, 13-4 en 22-6. We staan open voor een jeugddienst in de ochtend, mits we dat kunnen regelen met 
de betreffende predikant, bijv. 27-10, dan gaat Henk Fonteijn voor. We zullen dit na de zomer met de nieuwe jeugd-
ouderling Richard bespreken.

8.	 Notulen 3 juni. Koos merkt op dat hij niet in het lijstje aanwezigen staat. Met excuus! Is gecorrigeerd. Nelle-
ke vraagt naar de procedures omtrent het Nieuwe Kansenfonds. Zie nota Wim. Renate zal een mapje procedures en 
een mapje beroepingswerk aanleggen. Verder akkoord.

9.	 Mededelingen teams
Pastoraat: heel fijn dat Henk Fonteijn nu meedraait en mensen bezoekt. En ook dat Corrie erbij is gekomen.
Eredienst&Liturgie: de piano is gestemd, hoorde nog bij het contract. Voortaan 2x per jaar.
Kerkrentmeesters: er is een contract met de gemeente getekend inzake het jeugdgebouw. Daarnaast een verzoek: 
als Marian een nota moet betalen, dienen de KRM hiervan op de hoogte te zijn, zij moeten dit goedkeuren.
Diaconie: alle vakantietasjes gevuld en weggebracht. Er is 130,- gedoneerd waarvan de laatste tasjes gevuld zijn. Fijn 
dat er een opvolger voor Jeannette is!

10.	 Afscheid en bevestiging ambtsdragers
22 september afscheid van Wim en Jeannette en bevestiging van Ton, Alfred/Maria en Richard met Henk Fonteijn. 
Voorgesteld worden als teamleden Pastoraat en Diaconie: Corrie Broekman en Jolanda Stelder. Twee weken er aan 
voorafgaand moeten de namen genoemd worden.

11.	 Sluiting
Wim besluit de avond met gebed.

Van de kerkenraad
De maanden juli en augustus zijn, ook in de kerk, beleefd 
als vakantietijd, maar het was beslist geen komkommer-
tijd. We zagen elkaar wat minder vaak in de kerk, maar 
de actieve betrokkenheid van velen bleef merkbaar. De 
kerkenraad is heel blij dat mensen zich beschikbaar heb-
ben gesteld, voor de kerkenraad zelf en voor de beroe-
pingscommissie.

Wisseling van de wacht
We zijn blij dat we kunnen melden dat Dick van Kranen-
burg bereid is om praeses van de kerkenraad te worden. 
Hij wil dit voor de komende twee jaar doen, dat is de 
resterende periode van zijn ambtstermijn. Dick zal de rol 
van praeses vooralsnog combineren met zijn voorzitter-
schap van de diaconie. Daarmee is de kerkenraad in het 
nieuwe seizoen weer compleet, en is zelfs groter ge-
worden. Op 22 september is de wisseling van de wacht 
gepland: Jeannette Wiggelinkhuijsen (diaken) en Wim 
Willeboer (praeses) nemen dan afscheid als ambtsdra-
gers en Alfred IJlst (ouderling voor Jong en Oud), Richard 
van Mersbergen (jeugdouderling) en Ton Smits (diaken) 
zullen dan in hun ambt bevestigd worden. Volgens de 
planning is Dick van Kranenburg dan nog (samen met 
Kari) onderweg naar Rome; hij zal naar verwachting in 
oktober weer fysiek in ons midden zijn.
Verder zullen er ook twee nieuwe teamleden mee gaan 
draaien: Jolanda Stelder in de diaconie en Corrie Broek-

man in het team pastoraat. Janine Zaal en Jeanet Corne-
lisse stoppen als teamlid. Wij wensen Jolanda en Corrie 
veel succes en bedanken de afscheidnemende teamle-
den hartelijk voor het werk dat zij gedaan hebben!
Beroepingswerk
In de afgelopen tijd is er een beroepingscommissie 
gevormd. We hebben gezocht naar een commissie van 
acht personen, die zo goed mogelijk onze gemeente 
als geheel representeert. En dat is gelukt! De volgende 
gemeenteleden hebben zich beschikbaar gesteld:
Cathelijne Voorneveld
Cor den Boer
Petra van Zandwijk
Peter van Delden
Dolf Blom
Tjeerd Kiers
Christine van Hattem
Nelleke van Amstel en Renate Olthof (50/50) vanuit de 
kerkenraad

Heel fijn dat deze mensen zich beschikbaar stellen en 
we wensen hen wijsheid en zegen op hun werk toe. 
In augustus is deze commissie al van start gegaan. De 
opdracht van de kerkenraad aan deze commissie zal in 
de septembervergadering van de kerkenraad definitief 
vastgesteld worden. Zoals afgesproken zal samen met 
de beroepingscommissie van de Hervormde Gemeente 
Tricht gezocht worden naar een predikant die beide ge-
meenten kan dienen, elk voor de helft van zijn/haar tijd.



Denktank Gebouwen

“Samen gemeente zijn in en rondom ons kerkgebouw”

Tijdens de afgelopen gemeente avond heeft de Denktank Gebouwen een idee gepresenteerd, met daarin onze visie 
op welke manier het kerkgebouw verder aangepast kan worden voor het gebruik in de toekomst.

Het betreft hierbij het aanpassen van de keuken, toilet groep, “gangenstelsel” en de vergaderzaal. Zo meteen in dit 
stukje hierover wat meer.

Op het gepresenteerde voorstel kregen we veel positieve reacties en ook vragen over andere mogelijke varianten. 
Laten we daarom ook even terugkijken op wat de Denktank Gebouwen zoal bekeken en behandeld heeft.

Het doel van de Denktank Gebouwen is ideeën creëren en plannen uitwerken voor het gebruik van de gebouwen op 
langere termijn, daarbij denken we aan 5 tot 10 en soms wel 20 jaar vooruit.

Tijdens dit proces hebben we veel scenario’s en ideeën bekekenen, dit waren ideeën uit de gemeente en ideeën 
die tijdens de vergaderingen zijn ontstaan. Om een inzicht te geven wat er zoal bekeken en besproken is, geven we 
hierbij een opsomming van een aantal ideeën en deze variëren van:
-	 alles verkopen en afbreken en ergens anders opnieuw bouwen
-	 het verkopen van de gebouwen, het laten aanpassen naar bij voorbeeld appartementen  en of kleine 
	 winkels en een (kerk) zaal. En dan de (kerk) zaal weer terughuren
-	 het jeugd gebouw en de pastorie verkopen (de pastorie hierbij loskoppelen van de kerkzaal)
-	 de kosterswoning gebruiken voor kerkelijke activiteiten
-	 alleen alles opknappen met behoud van huidige indeling
-	 en alle mogelijke varianten van bovenstaande

Tijdens het afwegen van de voor -en nadelen van de verschillende varianten is er een plan van eisen ontstaan en zijn 
er ideeën uitgekristalliseerd in overleg met de kerkrentmeesters en kerkenraad. Dit plan van eisen is kort samenge-
vat het volgende:
-	 we blijven op de huidige locatie met behoud van karakter van het gebouw met 8 hoekige kerkzaal, 
	 wel moderniseren naar de huidige en toekomstige standaard
-	 alles onder 1 dak, alle activiteiten aan en verbonden met de kerkzaal
-	 minder onderhoud, bij voorkeur alles binnen de bestaande bouw
-	 het gangenstelsel en of labyrint structuur bij de WC’s meer open maken
-	 WC’s aanpassen met toevoeging van een minder valide toilet
-	 vloeren gelijk maken, zo vlak mogelijk en zo min mogelijk drempels
-	 keuken aanpassen en bijvoorkeur woonkeuken creëren
-	 opknappen en verbeteren vergader zaal
-	 opberg ruimte maken (voor bv. stoelen, liturgische attributen etc.)
-	 Jeugdgebouw, Kosterswoning en Pastorie zijn nu verhuurd, deze laten we daarom op dit moment buiten 
	 de plannen
-	 geen hypotheek en of schulden naar toekomstige generaties
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Wat is nu de variant die we verder gaan uitwerken op basis van bovenstaande 
proces? Zoals aangegeven aan het begin van het stukje, is dit de variant die ge-
presenteerd is op de gemeente avond. De basis hiervan is de volgende schets:

 
De keuken wordt verplaats naar een centrale ruimte waar nu de WC’s zijn. Hierbij wordt het gangen stelsel weg-
gehaald en een open ruimte gecreëerd. De WC’s worden verplaats naar de huidige locatie van de keuken, met een 
toilet voor minder validen. En de vergaderzaal kan doormiddel van een schuifwand betrokken worden bij de open 
ruimte met de keuken.
Aan de hand  van deze ideeën werken we de verdere details uit en gaan we de kosten en werkzaamheden in kaart 
brengen. Op basis van deze uitwerking kunnen de Kerkrentmeesters en Kerkenraad beslissen om hier verdere plan-
ning en uitvoering aan te geven. Deze variant kan nog aangepast worden omdat we input hebben gehad van ge-
meente leden en dat nemen we uiteraard mee in de uitwerking.

Vragen, ideeën, opmerkingen en of aanvullingen kunt u altijd kwijt bij de huidige samenstelling van de denktank, 
Rieks, Henry, Henk, Dick, Edy, Anne en Peter.

Namens de Denktank Gebouwen, met vriendelijke groet, Peter de Vlugt



Dit artikeltje staat in het septembernummer van het kerkblad van Tricht en dat van Buurmalsen. Bij deze bied ik het 
ook graag aan de Appel- lezers aan, met de uitnodiging om u van harte welkom te weten bij de gezamenlijke film-
avonden, die we in de wintermaanden beurtelings in Tricht en in Buurmalsen in de kerk aanbieden. 

Met het ingaan van de nazomer – om het woord najaar nog even te vermijden – beginnen ook de filmavonden weer, 
beurtelings in Tricht en Buurmalsen, maar vrij toegankelijk voor belangstellenden uit de hele regio. We mogen con-
stateren dat er een mooie groep mensen is die incidenteel of stelselmatig op deze avonden present zijn. De nage-
sprekken komen doorgaans spontaan op gang, maar er is ook de vrijheid om na het zien van de film weer huiswaarts 
te gaan. Niet iedereen kan altijd heet van de naald reageren op wat zojuist via beeld en geluid is binnengekomen, dus 
we zien af van gestructureerd nagesprek, maar er is altijd ruimte en gelegenheid om na te praten..

De eerste filmavond zal zijn op vrijdagavond 11 oktober. Dat lijkt nog 
ver weg, maar u weet hoe dat gaat ... 
Locatie voor de eerste filmavond is de Suitbertuskerk in Buurmalsen en 
de aanvangstijd is als gebruikelijk om 19.30 uur.

We hebben als starter gekozen voor de film “The Way”. Het vertelt het 
verhaal van Tom Avery, een Amerikaanse oogarts, die geconfronteerd 
wordt met het onverwachte bericht van het overlijden van zijn zoon 
Daniel, terwijl deze in Europa de camino liep, de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostela. De relatie vader/zoon was op dat moment niet 
al te best en Tom wordt verteerd door allerlei tegenstrijdige gevoelens.
Uiteindelijk besluit hi jook zelf de Jakobsroute te gaan lopen om af te 
maken waaraan zijn zoon begonnen was en hopelijk daardoor ook dich-
ter bij hem te komen.

Onderweg ontmoet hij een aantal mensen die ook elk hun eigen redenen hebben om het pad te lopen. Onder meer 
een hartveroverende Hollander, Joost, gespeeld door Yorick van Wageningen. Het zijn integere ontmoetingen tussen 
echte mensen, mensen zoals we ze daadwerkelijk ook zouden kunnen tegenkomen, mensen zoals wijzelf. En ook als u 
zelf geen enkele ambitie zou hebben om de camino te lopen, blijft het boeiend om via deze film in de huid te kruipen 
van de talrijke mensen wereldwijd, die dat om uiteenlopende redenen wel doen. 

Welkom in de kerk van Buurmalsen, toegang gratis, een kleine vrijwillige bijdrage voor koffie en limonade is welkom.

GOED BEKEKEN

17



18

Vacature voor coördinator en/of werkgroeplid 
bij Tante Leen 

Tante Leen is een gezellige ontmoetingsplek in het centrum van Geldermalsen wat volledig 
gerund wordt door vrijwilligers. Een plek voor jong en oud, nieuwelingen en oude be-
kenden, mensen met veel- en weinig te besteden, voor vrienden of mensen die vrienden 
willen maken. Kortom voor ieder die een ander wil ontmoeten! Lijkt het je leuk om iets bij 
te dragen aan het welzijn en woonplezier van je medebewoners uit de gemeente West-Be-
tuwe en deze ontmoetingsplek met christelijke grondslag verder te laten groeien? Wordt 
deel van ons team!

Per 1 september 2024 zoeken we een coördinator voor Stichting Tante Leen. Als een deel 
van de taken je ook leuk lijkt gaan we alsnog graag met je in gesprek om als lid onze werk-
groep te versterken. Vele handen maken licht werk tenslotte. De taken die er liggen nemen 
gemiddeld 3 uur per week in beslag en zijn; 

Praktisch
-	 Kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers voeren
-	 Regelmatig even binnen lopen bij Tante Leen
-	 Nieuwe werkinstructie maken of aanpassen
-	 Kassa-systeem beheren
-	 (Evt) Rooster maken voor vrijwilligers

Activiteiten organiseren
-	 Initiëren en organiseren nieuwe activiteiten
-	 Contacten in de gemeente West-Betuwe verbinden door het samenbrengen van 
vraag en aanbod

Spreekt iets je hierin aan? 
Twijfel dan niet en neem snel contact op voor een vrijblijvend gesprek! 
Mail je reactie naar tanteleen.geldermalsen@outlook.com
Kijk ook op de website voor meer informatie: www.tanteleengeldermalsen.com. 

We zien je reactie met enthousiasme tegemoet!

In de vorige Appel heeft een uitgebreide uitleg gestaan 
van de financiën. Daarin valt te lezen dat wij voor de ko-
mende 8 jaar een predikant (0,5 fte) kunnen betalen en 
het gebouw in stand houden. Daarbij spelen de verhuur 
inkomsten een cruciale rol.

Verhuur.
Het contract met de gemeente West Betuwe van de ver-
huur van het jeugdgebouw voor de opvang van Oekra-
ïense vluchtelingen loopt tot 2028. Dit contract is ge-
baseerd op de zogenaamde “Oekraine regeling” van de 
regering, die al in 2026 afloopt. We gaan er maar vanuit 
dat die regeling verlengd wordt.
In de verhuur van de pastorie en de kosterswoning 
komen dit najaar enige verschuivingen. Een juridisch 

moeilijk verhaal, omdat er geen tijdelijke huur contracten 
afgesloten mogen worden op basis van de nieuwe Huur-
wet (dat is bijna dagelijks in het nieuws). De kerkrent-
meesters proberen daar, met behulp van een makelaar, 
uit te komen (maar dat kost wel veel tijd ….).
De wettelijke huurverhoging per 1 juli is op alle huren 
toegepast.

Op woensdag 31 juli is onze kerkzaal verhuurd voor een 
afscheidsbijeenkomst. De ervaring hierbij leert ons dat 
er zeker drie vrijwilligers (onder wie een technicus) bij 
een dergelijke bijeenkomst nodig zijn. Als er koffie/thee 
geschonken wordt, moeten dat er meer zijn. De kerkrent-
meesters zijn een “prijslijst” aan het opstellen voor de 
diverse soorten bijeenkomsten.

Van de kerkrentmeesters



Collecte ontvangsten

zondag 16 juni 2024		
1e collecte: 	 Diaconie - Voedselbank	 € 127,80
2e collecte	 Jeugd			   € 77,53
3e collecte:	 Revitalisering		  € 58,33
zondag 23 juni 2024		
1e collecte: 	 ZWO			   € 103,40
2e collecte	 Kerk			   € 86,48
3e collecte:	 Revitalisering		  € 72,58
zondag 30 juni 2024		
1e collecte: 	 KiA Werelddiaconaat	 € 111,00
2e collecte	 Kerk			   € 110,10
3e collecte:	 Revitalisering		  € 87,00

zondag 7 juli 2024
Oecomenische openluchtdienst Lingepark
Collecte: "Integreren doe je samen"	 € 525,05

zondag 14 juli 2024		
1e collecte: 	 Diaconie		  € 107,45
2e collecte	 Kerk			   € 103,65
3e collecte:	 Revitalisering		  € 74,05
zondag 21 juli 2024		
1e collecte: 	 ZWO			   € 123,20
2e collecte	 Kerk			   € 100,50
3e collecte:	 Revitalisering		  € 82,65
zondag 28 juli 2024		
1e collecte: 	 Diaconie		  € 126,56
2e collecte	 Kerk			   € 118,80
3e collecte:	 Revitalisering		  € 86,70
zondag 4 augustus 2024		
1e collecte: 	 Diaconie		  € 109,60
2e collecte	 Kerk			   € 102,20
3e collecte:	 Revitalisering		  € 85,25
zondag 11 augustus 2024		
1e collecte: 	 KiA Zending		  € 77,70
2e collecte	 Kerk			   € 68,00
3e collecte:	 Revitalisering		  € 50,25

Onderhoud
Afgelopen zomer is het reguliere kleine onderhoud ge-
woon door gegaan. Te noemen zijn het nieuwe kozijn in 
de consistorie, aanpassingen aan de technische installa-
tie voor een betere presentatie en het vervangen van de 
vaatwasser uit het jeugdgebouw.  De inmiddels verdwe-
nen oude koelkast wordt vervangen door een nieuwe.
Voor de grote onderhoudsposten ; de daken van de 
pastorie en de kosterswoning, het metselwerk aan de 
buitenzijden van de gebouwen zijn meerdere offertes 
aangevraagd. Voor het metselwerk is ook een onafhan-
kelijk expertise instituut om een analyse gevraagd.

Revitaliseringsfonds
Voor de besteding van de gelden uit dit fonds (circa € 
23.000) wordt gewacht op de plannen (en de financiering 
daarvan) van de Denktank. Mogelijke verbeteringen, die 
binnen het beschikbare budget vallen, worden nu niet 
uitgewerkt.

Tuinman/vrouw
We zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilliger die een 
paar keer per jaar overdag kan helpen met het opruimen 
van het snoeiafval. Aanmelden kan bij Rieks Cornelisse.

Opstalverzekering
Afgelopen week brandde helaas de Gereformeerde kerk 
in Epe helemaal uit. Voor onze gebouwen hebben wij 
(vanzelfsprekend) een opstal verzekering. Deze wordt 
regelmatig bekeken / geactualiseerd, mede aan de hand 
van het gebruik (verhuurd of niet).
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Betuwse leergang: Vernieuwing van de kerk
o.l.v. ds. Bram Bregman 

Na het succes van de Betuwse Leergang rond het boek ‘De namiddag van het christendom’– ruim twintig deelnemers 
uit diverse kerken en dorpen -gaan we het komende seizoen proberen, of een vergelijkbaar bovenplaatselijk en oecu-
menisch aanbod op voldoende deelname kan rekenen. Cursusleider is dominee Bram Bregman, ook in de Emmakerk 
intussen een vertrouwde verschijning als gastvoorganger.

Zelf schrijft hij onderstaande inleiding:
 
Heeft de kerk nog toekomst ? Dat is een reële vraag na decennia van kerkverlating en kerksluiting waarvan het eind 
niet in zicht is. De kerk (katholiek en protestant) heeft in mijn ogen geen antwoord gegeven op de vele (grote) vragen 
van de moderne tijd. De kerk is mijn ogen verstard - in het willen vasthouden aan inhouden en vormen die veel men-
sen – jong en oud - niet meer raken en ontroeren. Gezien de grote problemen in de samenleving op persoonlijk gebied 
en in de politiek is het de hoogste tijd om open, vrij en zonder angst na te denken of het anders kan. De kerk heeft 
eeuwen lang een inspirerend verhaal en barmhartige zorg gegeven. Dat mag niet verloren gaan.

De inhoud van de cursus :
	 1e: De ontwikkeling van godsdienstig bewustzijn van ‘primitieve’ mythische religie, via bijbel naar nu, de 21e 	
	 eeuw: leven in het tijdperk van de Geest.
	 2e: Waar gaat het God in de bijbel om? De theologie van Kuitert – Den Heyer – Drewermann – Levinas – 		
	 Dorothee Sölle - Carel ter Linden.
	 3e: De ontdekking van de psychologie – wat betekent dit voor ons gods- en mensbeeld?
	 4e: Wat betekent vergelijking van oosterse godsdiensten met het joods-christelijke godsbeeld voor onze 		
	 omgang met de natuur en de huidige klimaatcrisis (boek: Karen Armstrong - De heilige natuur, en Philipp 		
	 Blom – de onderwerping)
	 5e: Kan de kerk gevoed door een ‘aardse mystiek’ (verwondering, dankbaarheid, vrijheid) transformeren tot 	
	 een ‘levensschool’ van de liefde – Jezus achterna?
	 6e: Open gesprek over wat de nieuwe inzichten concreet (kunnen) betekenen als stappen naar een vernieuw	
	 de kerk.

We gaan uit van zes bijeenkomsten, waarin ik steeds het eerste uur een presentatie geef. Het tweede uur spreken 
we hierover door in groepjes, aan de hand van stellingen. Naast de cursus beveel ik het boek ‘Volwassen geloven en 
denken’ van Dirk van de Glind aan, om naast de cursus te lezen. 

De data zijn: 
•	 24 sept -    Tricht
•	 15 okt   -   Deil/Enspijk
•	 29 okt.  -   Culemborg 
•	 12 nov. -   Tricht
•	  3  dec. -    Deil/Enspijk
•	 10 dec. -    Culemborg
Locatie: beurtelings in De Belder in Tricht, in de Dorpskamer in Enspijk en in de Open Hof in Culemborg. 

Opgave vanaf heden en uiterlijk 17 september: 
bram.bregman@kpnmail.nl (tel.: 06-36435901). Geef voorkeur aan voor een middag- of avondbijeenkomst. Of bij 
Henk Fonteijn, henkfonteyn@gmail.com (tel. 06-14230579). 

Aan deelname is een deelnemersbijdrage verbonden, waarvan de (bescheiden) hoogte afhangt van het aantal aan-
meldingen.



Alpha-cursus Geldermalsen
De voorbereidingen voor de (interkerkelijke) Alpha-cursus zijn inmiddels gestart. Een gratis 
cursus van tien avonden inclusief maaltijd voor iedereen - gelovig of niet - die meer wil weten 
over de basis van het christelijk geloof.

Eten – inleiding - gesprek
Een bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: eten, inleiding en gesprek in 
kleine groepjes. Tijdens het eten is er alle tijd om nieuwe mensen te leren kennen en vriend-
schappen op te bouwen. Elke week wordt er tijdens de inleiding een thema van het christelijk 
geloof behandeld, zoals: Wie is Jezus? Of Bidden: waarom en hoe? Na de inleiding gaan de 
deelnemers uit elkaar in kleine groepen. Daar wordt doorgepraat over het onderwerp van de 
avond. En kunnen vragen worden gesteld en meningen gedeeld.

Uitnodigen en gebed
Wilt u bidden om de leiding van de Heilige Geest voor het uitnodigen van
deelnemers? Mogelijk kent u mensen in uw omgeving die vragen hebben over het christelijk 
geloof. Wilt u hen uitnodigen en wijzen op deze cursus? Persoonlijke uitnodigingen blijken in 
de praktijk het beste te werken. U mag ook een of meerdere avonden samen komen. Wilt u 
daarnaast meebidden voor een goede voorbereiding en gezegende avonden?

Praktisch
De cursus is wekelijks op de woensdagavonden in 
Tante Leen, Rijksstraatweg 17 in Geldermalsen. 
De eerste avond staat gepland voor D.V. woensdag 2 oktober a.s. 
van 18.30 – 21.30 uur. 
Deelnemers zijn van harte welkom om dan aan te schuiven. 

Aanmelden is fijn. Dat kan via de website alphacursus.nl
(zoek op Geldermalsen), via de mail: alphacursus.geldermalsen@gmail.com 
 bel/app naar 06-37229901. 

Op deze middag komen we weer bij elkaar 
voor een gezellige Bingo met  
vele leuke prijsjes.  
                         
                        Aanvang : 14.30 uur  
                           Plaats : “de Ontmoeting” 

 

Allen van harte welkom  
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Vakantie Bijbel Feest 2024
Thema: WegWijs

Het jaarlijkse vakantiebijbelfeest is er in de herfstvakantie voor jong en oud. Van 
harte welkom om mee te zingen, te knutselen, te luisteren naar de Bijbel verhalen 
en ‘wijzer’ te worden. 
God wijst ons de Weg. We hopen jong en oud te ontmoeten!

Wanneer: in de herfstvakantie, DV woensdag 30 en donderdag 31 oktober 2024
Voor wie:
30 en 31 okt overdag:  kinderen 4-12 jaar
30 okt avond:                 tieners 12+
31 okt avond:                 slotfeest voor kinderen, ouders, familie, vrienden, enz..
Waar: Dorpshuis Meteren

Nieuwsgierig geworden? Bezoek onze website www.vbfgeldermalsen.nl, of volg ons 
op fb VakantieBijbelFeest of insta vbfgeldermalsen. Informatie over tijden, overblij-
ven en lunch vind je hier ook.

Vrijwilligers gezocht
Voor het aanmelden of meer informatie kunt u terecht op onze website, onder het 
kopje ‘ikwilhelpenalsvrijwilliger’ of ‘aanmelden’ en bij de contactpersoon voor het 
VBF. 

Bidders gezocht
•	 Wilt u bidden dat het Vakantie Bijbel Feest tot zegen is voor onze kinderen 	
	 en voor onze dorpen en omgeving;
•	 Wilt u bidden voor de organisatie; dat er voldoende vrijwilligers zich melden;
•	 Wilt u bidden voor eenheid onder christenen en verbondenheid tussen de 	
	 organiserende kerken.

Contactpersoon Vakantie Bijbel Feest:
Carla Poorte-Meijers
vbfgeldermalsen@gmail.com
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In een regenachtig weekend vormde de zondagmorgen 7 juli een zonnige uitzondering.
Gelukkig maar, want op dat moment was er onze oecumenische openluchtviering in het Lingepark in Gel-
dermalsen, georganiseerd door 5 protestantse kerken in Geldermalsen, Tricht en Deil & Enspijk en Buur-
malsen. Voor de jeugd was er een aparte theatervoorstelling.
Het was een viering, waaraan bijna 300 kerkgangers deelnamen.

Het thema van de viering was: 		  ZONDAG: ZO’N DAG! 

 
Veel positieve terugkoppeling is binnengekomen en niet alleen in de vorm van geschreven of mondelinge 
reacties. Uiteindelijk heeft de collecte voor “Integreren doe je samen” het enorme bedrag opgebracht van 
€ 960,50. Een veelgehoorde opmerking was: is dit het begin van een traditie?  Je weet maar nooit!
Dank aan iedereen uit de 5 kerken die heeft meegedaan of meegewerkt.
We kijken met dankbaarheid terug op een inspirerende, zomerse viering. 

Henk Fonteijn & Henk van Amstel.
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Ineterview met Muriël Wol-Fernand  
uit het blad ‘Petrus’

Muriël Wol-Fernand (gehuwd, twee kinderen, twee 
kleinkinderen) wordt in 1944 geboren in Paramaribo, 
Suriname. In 1964 komt ze naar Nederland, bezoekt de 
middelbare meisjesschool en volgt verschillende opleidin-
gen. Op haar 50e haalt ze nog haar pabodiploma. Tot haar 
pensionering werkt ze als leerkracht. 

Ze is lid van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch, 
maar bezoekt elders in het land ook samenkomsten 
van de Evangelische Broedergemeente, de kerk uit haar 
jeugd. In de protestantse Grote Kerk in Den Bosch lever-
de ze al enkele keren een bijdrage aan de jaarlijkse Keti 
Koti-viering van het einde van de slavernij in Suriname op 
1 juli 1863

We shall overcome one day

We shall overcome one day 
“Dit is een tijdloos lied dat door iedereen gezongen kan 
worden. Het geeft power en zelfvertrouwen, het inspi-
reert, maar leert je ook geduld en vertrouwen. ‘We shall 
overcome’ is sterk verbonden met de nazaten van de vrij-
gemaakten, nadat de slavernij eindigde in 1863. Er zijn 
mensen die vinden dat anderen zich dit lied niet mogen 
toe-eigenen. Zo denk ik er niet over. 

Als ik het lied hoor, krijg ik op mijn netvlies beelden van 
al die tot slaaf gemaakten die zo geleden hebben, en er 
tegelijkertijd blind op vertrouwden dat zij het ooit beter 
zouden krijgen. Wrok of haat voel ik niet. Het lied gaat er 
juist over dat we zullen overwinnen. 

‘Besef dat je er mag zijn voor jezelf én voor anderen’ 

De tegenstander die we zullen overwinnen, is degene 
die de g van ‘geloof’ en ‘God’ heeft ingewisseld voor 
de g van ‘geld’, die macht uitoefent, uitbuit. Ik vind: die 
tegenstander moet je wel de kans geven om tot inkeer te 
komen, tot bezinning. Dat gaat door dialoog. Ik geloof in 
klein beginnen, zaadjes planten bij de allerkleinsten. 

Of de kerk goed omgaat met het slavernijverleden? Pas 
sinds 2021 wordt mij gevraagd te praten over Keti Koti 
(‘Ketenen Gebroken’, red.) en de gevolgen van slavernij. 
Voor die tijd leefde het niet. Het onderwerp was in de 
hele samenleving geen hot item.” 

We shall all have peace 
“Als er vrede is, dan is alles goed, het is ‘all right’. Bijvoor-
beeld: je was ziek, je hebt gebeden en de ziekte is over-
wonnen. Of: je belt iemand die verdriet heeft, en als je 
ophangt heeft die persoon gelachen. Ik heb gebeden dat 

dit een goed gesprek zou worden dat niemand kwetst. 
Keti Koti is een beladen onderwerp. 

Het is goed om er vrede mee te hebben dat de slavernij 
voorbij is. Om het dankbaar te herdenken en te vieren, 
en tegelijk ervoor te waken dat het weer gebeurt. Of je 
nu gekleurd bent of wit, rijk of arm: je moet trots zijn 
op wie je bent en je moet gelijkwaardige kansen krijgen 
– met kennis van ons gezamenlijke slavernijverleden 
en met goed onderwijs, zodat je kunt worden wie je 
wilt zijn. Dat gun ik nazaten van tot slaaf gemaakten én 
nazaten van hun overheersers. Alleen zo kun je in vrede 
leven. Ongelijkheid geeft spanning en leidt tot polarisa-
tie.” 

We shall all be free 
“De mensen die dit lied in de vorige eeuw zongen, 
hadden een verschrikkelijk groot vertrouwen dat het 
ooit goed zou komen, denk ik. Dat ze zich op een dag vrij 
zouden vechten, vrij zouden zijn om te kiezen, vrij om in 
de Verenigde Staten ook voor in de bus te mogen zitten, 
vrij om te studeren, zichzelf te ontwikkelen en op waarde 
geschat te worden. Zelfbewust in het leven staan dus. 

Van discriminatie heb ik geen last omdat ik het niet 
‘toelaat’. Als er in die richting iets gebeurt, corrigeer ik, 
of stel ik vragen. Verder laat ik het bij die mensen. Ik vind 
ze kleinzielig, maar ik heb een hekel aan slachtofferig 
gedrag. 

‘Voor mij betekent Keti Koti ook:
bevrijd worden van de ketenen van nú’ 

Wat me wel zorgen baart, zijn de negatieve gevolgen van 
discriminatie en racisme: dat kinderen een te laag advies 
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krijgen voor de middelbare school, dat dit onderwerp bij 
de geschiedenisles nooit goed behandeld werd. 
Als kind stond ik niet zo uitgebreid stil bij Keti Koti. Bij 
ons thuis heette het Manspasi, emancipatie dus. Het was 
feest omdat we vrij waren, dat vierden we. Het had toen 
nog niet de beladen wending vol strijdbaarheid gekregen 
die het nu heeft.  

Ik weet dat er slavenbloed door mijn aderen stroomt. 
Maar mijn karakter is: ik voel mij sterk, ik word gesterkt, 
maak er het beste van.  

Voor mij is een aspect van Keti Koti ook dat we bevrijd 
worden van de ketenen van nú. We hebben onszelf 
nieuwe ketenen aangemeten door afhankelijk te zijn van 
social media en van likes, van geld en van wat je kunt 
bereiken. We zijn ook niet vrij van vreselijke uitspraken 
die anderen kapotmaken. Er zijn nog steeds oorlogen: in 
Oekraïne, in Israël. Daar zou ik vrij van willen zijn. Van de 
ketenen van de slavernij hoef ik niet vrij te zijn. Ik heb ze 
nooit om mijn benen gehad.” 

If in our heart, we do believe 
“Je wilt niet twijfelen, maar dat gebeurt natuurlijk wel. 
Dat je denkt: wanneer zullen mensen elkaar als gelijke 
gaan zien? Er zíjn geen rassen op deze wereld, er zijn 
alleen mensen. Je wilt het geloof behouden dat het 
goed komt. Misschien maak ik het niet mee, maar mijn 
kleinkinderen wel. Bij de Black Lives Matter-beweging zie 
je nu al dat allerlei mensen hand in hand lopen om op te 
komen voor gelijkheid. Dat geeft hoop.  

‘Er zíjn geen rassen op deze wereld, 
er zijn alleen mensen’ 

Ik geloof dat God liefde is. Maar in hoeverre kunnen we 
zélf echt liefhebben? We zijn allemaal zondaars. Jezelf 
blijven corrigeren, reflecteren op je gedrag, is heel be-
langrijk. De kerk en het geloof helpen me daarbij. Als ik 
tegenslag ervaar, kan ik denken: waarom ik? Maar ik kan 
me ook afvragen: waarom ik niet? Waar heb ik het aan 
verdiend dat ik het zo goed heb? Ik heb daar niks voor 
gedaan! Als je dat inziet, helpt dat om te begrijpen dat 
ook de ander geen tegenprestatie hoeft te leveren om 
jouw zorg, mededogen of empathie te krijgen. Besef dat 
je er mag zijn voor jezelf én voor anderen.” 

Lied: We shall overcome 
versie van Mahalia Jackson

We shall overcome (Yeah, Lord, Lord, Lord) 
We shall overcome (One sweet day) 
We shall overcome one day 
We shall overcome one day 
We shall overcome, Lord, Lord, one day 
Yeah, yeah, yeah, yeah 

If in our heart 
We do believe 
Lord, we shall overcome 
Lord, one day, mmm 

We shall all have peace one day 
(We shall all have peace) 
We shall all have peace one day 
(We shall all have peace) 
We shall all have peace, Lord, Lord, one day 
(one day) 
Yeah, yeah, yeah, yeah 

If in our heart, Lord 
We, we do believe 
Oh, we shall all have peace
Lord, one day (Oh, some day), mmm 

We shall all be free one day, Lord 
(We shall all be free one day) 
We shall all be free one day, Lord 
(We shall all be free)
We shall all be free, Lord, one day (One day) 
Lord, Lord 

Het al bestaande gospellied ‘We shall overcome’ werd 
in de jaren vijftig en zestig een protestlied van de Ameri-
kaanse burgerrechtenbeweging. Het lied kreeg bekend-
heid toen Mahalia Jackson en Martin Luther King het 
samen met zo’n 250.000 demonstranten zongen tijdens 
de March of Freedom in 1963. Er zijn verschillende ver-
sies in omloop.
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Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk 
College kerkrentmeesters         NL05 RABO 0321 2006 24
Diaconie 		         NL42 RABO 0321 2049 05
Werkgroep ZWO                         NL37 RABO 0321 2023 76 
ZWO rekening alleen gebruiken voor het ZWO project.
Andere giften voor ZWO gaat via de rekening van de diaconie.		
		
Maandblad Appèl                     
NL05RABO0321 2006 24 Gereformeerde kerk Geldermalsen
onder vermelding ‘Bijdrage Appèl’     
    

Collecte

Via de Donkey mobile App van de Emmakerk

Diaconie, zwo	 via bankrekening diaconie 
NL42 RABO 0321 2049 05 	o.v.v. de bestemming

Kerk, revitalisering  	 via bankrekening kerk  
NL05 RABO 0321 2006 24 	o.v.v. datum
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Jeannette Wiggelinkhuijsen	 06 2695 7684
Etty van der Meijden	 	 06 5209 2964	 	 diaconaal rentmeester

Ds. Henk Fonteyn		 	 06 1423 0579	 	 pasoraat		 	 henkfonteyn@gmail.com
Nelleke van Amstel          	 	 06 5389 6038		  ouderling		  nelleke@van-amstel.com
Jeanet Cornelisse			  06 5161 5180		  secretaris		  jeanetcornelisse@gmail.com
Sia Feenstra                       	 	 06 4213 1916    		  pastoraal teamlid           	 siafeenstra@gmail.com
Marietje van Haarlem         	 06 52850863     		  pastoraal teamlid     	 jgvanhaarlem@hotmail.com
Janine Zaal                              	 06 31692943     		  pastoraal teamlid    	 janinezaal@gmail.com
Kari van Kranenburg          	  	 06 2864 2762  		  pastoraal teamlid      	 kari.van.kranenburg@gmail.com

Kerkrentmeesters
Eric Max Krijnen	 	 	 06 5338 4857	 	 voorzitter kerkrentmeester
Edy Scheele			   06 53623832		  ouderling kerkrentmeester
Marjan Sluiskes			   0345-536885		  penningmeester
Henry de Ruiter			   06 42017165		  teamlid
Rieks Cornelisse			   06 10051057		  secretaris

Verdieping & ontmoeting
Henk van Amstel	 	 	 06 1340 5070	 	 voorzitter
Theo Jeninga			   580 051			   jeugd
Maria IJlst			   06 3445 6356 
Eva Willeboer			   06 8120 1306
Diederik van Hattem	 	 06 2537 0942
Richard van Mersbergen		  06 5256 2249

Eredienst en liturgie
Alice Tekelenburg			  06 4854 9223			 
Gerda van Haarlem		  0344 571 736		
Koos Groenendaal		  06 2278 6746
Alfred IJlst			   06 2133 7797

Communicatie
Marieke Donker			   06 5242 7578
Piet Rekker			   06 2739 9549 					     piet.rekker@gmail.com
Maria IJlst			   06 3445 6356
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Bijbelleesrooster

1	 zondag		  Zacharia 8:1-8
2	 maandag	 Zacharia 8:9-17
3	 dinsdag		 Zacharia 8:18-23
4	 woensdag	 Handelingen 9:32-43
5	 donderdag	 Handelingen 10:1-23a
6	 vrijdag		  Handelingen 10:23b-48
7	 zaterdag	 Marcus 8:27–9:1
8	 zondag		  Handelingen 11:1-18
9	 maandag	 Handelingen 11:19-30
10	 dinsdag		 Handelingen 12:1-17
11	 woensdag	 Handelingen 12:18-25
12	 donderdag	 Deuteronomium 11:1-17
13	 vrijdag		  Deuteronomium 11:18–12:1
14	 zaterdag	 Marcus 9:2-13
15	 zondag		  Marcus 9:14-29
16	 maandag	 Handelingen 13:1-12
17	 dinsdag		 Handelingen 13:13-25
18	 woensdag	 Handelingen 13:26-43

19	 donderdag	 Handelingen 13:44–15:7
20	 vrijdag		  Handelingen 14:8-20
21	 zaterdag	 Handelingen 14:21-28
22	 zondag		  Handelingen 15:1-18
23	 maandag	 Handelingen 15:19-35
24	 dinsdag		 Deuteronomium 12:2-12
25	 woensdag	 Deuteronomium 12:13-28
26	 donderdag	 Deuteronomium 12:29–13:6
27	 vrijdag		  Deuteronomium 13:7-19
28	 zaterdag	 Marcus 9:30-37
29	 zondag 		 Marcus 9:38-50
30	 maandag	 Micha 6:1-8

4 - 11 september
In deze lezingen staat Petrus centraal. In Handelingen leren we hem kennen als de apostel van de heidenen, in het 
evangelie is hij een hoeksteen én een struikelblok.

12 - 15 september
Deuteronomium bevat toespraken waarin Mozes de Thora nogmaals (deutero = voor de tweede keer, nomos = wet) 
formuleert, een herinterpretatie met het oog op het beloofde land dat Israël op het punt staat binnen te trekken. In 
het evangelie verschijnt Mozes samen met Elia. Zij belichamen de Wet en de Profeten.

16 - 23 september
Paulus en Barnabas worden hier uitgetekend als apostelen van de Joden. Zij bezoeken sabbat aan sabbat de synago-
gen om aan de hand van de Wet en de Profeten het evangelie te verkondigen. Pas als zij door Joodse leiders worden 
afgewezen, komen meer en meer de heidenen in beeld. Moeten die voortaan Joods gaan leven, inclusief besnijdenis, 
sabbat en de spijswetten? Jakobus, de eerste bisschop van Jeruzalem, hakt de knoop door.

24 - 29 september
Afgelopen en komende zondag leest de Kerk uit Marcus 9:30-50: over de goede weg die Christus en zijn volgelingen 
bewandelen, een reisgezelschap dat zich niet beperkt tot de leerlingen alleen, en over tegenkrachten die ons probe-
ren ‘af te brengen van de weg die de Heer, uw God, u had gewezen’ (Deuteronomium 13:6).

30 september - 3 oktober 
In oktober viert de synagoge de grote joodse najaarsfeesten. De lezing uit de profeet Micha sluit aan bij het gebruik 
om op Rosj Hasjana (Nieuwjaar) broodkruimels in stromend water te werpen en daarbij de laatste drie verzen van 
hoofdstuk 7 te citeren.

September


